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   Over deze bundel
 
   
 

Een sonnet is een gedicht van veertien regels.


Een sonnettenkrans is een serie van veertien sonnetten, waarvan iedere laatste regel de eerste regel van het volgende sonnet vormt, en waarvan alle eerste regels bij elkaar een vijftiende sonnet vormen: het meestersonnet.


Een sonnettenkransenkrans is een krans van veertien sonnettenkransen. Honderdzesennegentig sonnetten, veertien meestersonnetten, en één grootmeestersonnet. De eerste Nederlandstalige sonnettenkransenkrans verscheen in 2016 onder de naam Een kruisweg van alledaags leed (Bas Jongenelen en Martijn Neggers, uitgeverij Geroosterde hond). Twee jaar later liet ik mij door dat herculische meesterwerk inspireren, en nam ik de vorm over: tweehonderdelf sonnetten, gebundeld in één handzaam boekje. Dat is inmiddels in een herziene versie uitgebracht met de naam De argumenten liegen er niet om.


De bundel die u nu in handen heeft is het zevende deel van een sonnettenkransenkransenkrans: zevenentwintighonderdvierenveertig sonnetten, honderdzesennegentig meestersonnetten, veertien grootmeestersonnetten, en één oppergrootmeestersonnet. Uiteindelijk zal het gehele werk uit veertien delen bestaan. Aan de tweede helft van dit opus wordt nog hard gewerkt.


De stijl is voor de hele reeks vastgelegd: jambische pentameters, drie gekruiste kwatrijnen en een gepaard distichon, en enkel mannelijk rijm.



Toen ik in mei 2022 aan deze bundel begon, zat ik opgenomen in een psychiatrische kliniek, zodat ik in versneld tempo mijn medicatie op kon bouwen, en ondertussen nog wat rust, ritme en regelmaat mee kon krijgen. Eén van de bijeffecten van die pillen was dat ik voor geen meter meer kon slapen. Ik moest de pillen laat in de avond nemen, en het was niet de bedoeling dat ik overdag zou gaan slapen, dus dat hielp allemaal ook niet mee. Na een week of twee ebden de bijverschijnselen weg, maar toen was mijn slaapritme al zo verstoord dat ik zeker wist: hier kan ik een heel boek over schrijven. Voor ik het gekkenhuis verliet, had ik de eerste twee hoofdstukken al af.


Gedichtje voor het slapen, ik ben moe neemt de lezer mee door dromenland, maar ook langs de aangrenzende domeinen, zoals het dodenrijk, de vermoeidheidsunie en natuurlijk de niet-kunnen-slapen-zonder-verdovende-middelen-republiek. Het is een boek dat zich uitstekend leent voor op nachtkastjes, vol tips (meestal juist tips voor hoe het níét moet) en sappige anekdotes. Ik wens de lezer veel plezier en welterusten!

  
 
  
   
	7.1. Gedichtje voor het slapen, ik ben moe	


	7.1.1.	

		

	Gedichtje voor het slapen, ik ben moe	

	Een woordenwaterval die mij bedelft	

	Bij lange na nog niet aan stoppen toe	

	Als dit boek af is ben ik op de helft	

	Dus schrijf ik door, tot ik in slaap val. Hoop	

	Dat ik dan lekker slaap. Die hoop is vals	

	Maar zolang ik mezelf dat voorhoud loop	

	Ik op mijn laatste benen, tot mijn hals	

	In woordenwater stap voor stap naar bed	

	Mijn hoofd steekt van het felle laptoplicht	

	Ik denk dat ik vandaag geen wekker zet	

	Opdat ik net iets langer ogen dicht	

		

	Mijn vingers tikken tot mijn hartslag racet	

	Ik schrijf graag, daarmee temper ik de geest	

		

	7.1.2.	

		

	Ik schrijf graag, daarmee temper ik de geest	

	Omdat ik naar de juiste woorden zoek	

	Ik ben een man die veel te weinig leest	

	Maar als ik in het bed duik met een boek	

	Een lekker strippie, of een flutroman	

	Een paperbackie of een foliant	

	Dan stilt dat meer dan schrijven stillen kan	

	Dan strekt dat mij zo in mijn ledikant	

	Verraad, romances, lachen, huilen, moord	

	En doodslag, landen ver en zeeën wild	

	Droom ik me in de wereld van het woord	

	Mijn woordenhonger is nu wel gestild	

		

	Maar dorst speelt dan weer even kiekeboe	

	Een glaasje melk, voor ik het licht uitdoe	

		

	7.1.3.	

		

	Een glaasje melk, voor ik het licht uitdoe	

	Dan zet ik in mijn hoofd een houten hek	

	Ik tel tien schaapjes en één kangoeroe	

	Zes geiten, nog een schaap, en… hé! wat gek!	

	Een dingo en een grote vogelspin!?	

	't Is of ik in Australië beland	

	Ben. En nou springt er een alpaca in	

	Mijn fantasie, en nou een olifant!	

	Wat is dit voor een wilde beestenboel?!	

	Zo kan ik toch niet slapen? Alles went	

	Dus tel ik anderhalve kikkerpoel	

	En alle dieren in de circustent	

		

	Nog zestien pinguïns en een wildebeest	

	Het is een hele lange dag geweest	

		

	7.1.4.	

		

	Het is een hele lange dag geweest	

	Poe, nou. Nu is het tijd dat ik ontspan	

	Ik doe dat energiek en onbedeesd	

	De buren vinden daar het hunne van	

	Maar ik ontspan wanneer ik pianeer	

	Al klinkt de piano nog zo hard en bars	

	Ik loos mijn energie. Ik enerveer	

	Ik wals, ik pop, ik tango en ik mars	

	Mijn eigen liedjes, of een cover die	

	Ik ziekelijk verander. En ik ken	

	De tonen niet, qua musicologie	

	Maar weet dat ik dra energieloos ben	

		

	Ik doe maar wat als ik de piano kaap	

	Mijn moeder zong: “Daar buiten loopt een schaap”	

		

	7.1.5.	

		

	Mijn moeder zong: “Daar buiten loopt een schaap”	

	Een grove leugen, want in onze straat	

	Heb ik nog nooit een schaap gezien. Ik aap	

	Haar na omdat het schaap verzachtend blaat	

	Mijn BFF zweert bij ASMR	

	Ik geef de app die zij gebruikt een kans	

	De Vlaming die mij sust komt van heel ver	

	En ik wieg zachtjes op zijn klankendans	

	“Ga sporten,” oppert mijn behandelaar	

	Hijzelf is wat sportiever aangelegd	

	“En ga een keer naar buiten, sukkel,” maar	

	Ik doe niet altijd alles wat hij zegt	

		

	Zo heeft elke methode haar publiek	

	Elk mens heeft zo hun eigen methodiek	

		

	7.1.6.	

		

	Elk mens heeft zo hun eigen methodiek	

	En iedere manier is even fraai	

	Ik denk bijvoorbeeld aan concours hippiques	

	Want Jezus-aan-het-kruis wat is dat saai	

	De paardenkutjes op de paardenrug	

	Met allemaal hetzelfde blonde haar	

	Dezelfde kunstjes, sierlijk, maar ook stug	

	En nooit een beetje spanning of gevaar	

	Ik ging een keertje naar zo'n paardenshow	

	Wat ik daar leerde was een godsgeschenk	

	Ik maakte menig paardenvideo	

	Ik val in slaap als ik er maar aan denk	

		

	't Is steeds hetzelfde wijsje, dus ik gaap	

	De tonen druppen langzaam langs mijn slaap	

		

	7.1.7.	

		

	De tonen druppen langzaam langs mijn slaap	

	De bassen bonken langzaam door mijn maag	

	Ik voel me als een onbezonnen knaap	

	Die voor het eerst zijn pik opmerkt, vandaag	

	Aan wilde teksten, scheurende gitaar	

	En beats voor jaren is er geen gebrek	

	Ik headbang met m’n lange zwarte haar	

	En alles valt een keertje op z'n plek	

	Als ik tenslotte op mijn bed neer pleur	

	Dit wilde voorhetslapenritueel	

	Bevordert én mijn slaap én mijn humeur	

	Ik slaap als een prinses in mijn kasteel	

		

	Ik draai Greenleaf, The Quill of Transport League	

	Ik houd van de verzachtende muziek	

		

	7.1.8.	

		

	Ik houd van de verzachtende muziek	

	Van YouTube-meditaties die ik stream	

	Het zijn maar drie akkoorden, maar ik piek	

	Een zachte stem noemt ieder synoniem	

	Dat voor bewegingloosheid, kalmte, rust	

	Bestaat, sereniteit, verademing	

	Verpozing, en hij maakt me zeer bewust	

	Van hoe ik ademhaal, geen enkel ding	

	Blijft vast in mijn gedachten, aangenaam	

	Ontspannen, blijven liggen is het plan	

	Ik hoor de regen tikken op het raam	

	Stilzwijgendheid, een opname daarvan	

		

	Ik doe mijn ogen dicht bij vredigheid	

	Voor wakker blijven heb ik nu geen tijd	

		

	7.1.9.	

		

	Voor wakker blijven heb ik nu geen tijd	

	Maar voor ik dan toch echt ga slapen kijk	

	Ik even of er in de eeuwigheid	

	Nog nieuwe memes gekomen zijn. Gelijk	

	Zuigt mij het internet naar binnen. Meme	

	Na meme doet mij niet lachen, maar ik scroll	

	Door pagina na pagina en stream	

	De diepste krochten van dit rattenhol	

	Mijn hersens in. Ik slaap er prima op	

	Maar zorg dat eerst mijn brein een beetje sterft	

	Mijn allerlaatste hersencel schreeuwt: STOP!	

	Maar ik zorg dat die wijsheid ook bederft	

		

	Ik weet niet hoe ik hiermee stoppen moet	

	Ik ga er maar mee door. Het voelt niet goed	

		

	7.1.10.	

		

	Ik ga er maar mee door; het voelt niet goed	

	Maar masturberen put een mens toch uit?	

	Het is toch wel iets wat een man vaak doet	

	Dus ruk ik erop los totdat ik spuit	

	Dan komt er dat verschrikkelijk moment	

	De broken hallelujah overheerst	

	Mijn hele hersenpan wordt gecohent	

	Het voelde al niet goed, maar dit het zeerst	

	Niet goed van al. Waarom is het zo goor?	

	Zo plakkerig, zo glibberig en zout?	

	Waarom doen mensen dit? Ik neem me voor:	

	Dit ga ik nooit meer doen, want het voelt fout	

		

	Die postorgastische luciditeit…	

	...dat iemand dit moet doen is gekkigheid	

		

	7.1.11.	

		

	Dat iemand dit moet doen is gekkigheid	

	Maar toch voelt dit dwangmatige als dwang	

	Want als ik het niet doe, slaap ik geheid	

	Weer vele malen slechter, ben ik bang	

	Het werkt veel beter dan hypnotica	

	Al is het niet op wetenschap gestoeld	

	Ik pak mijn automutileermes (ja	

	Ik heb een mes speciaal daarvoor bedoeld)	

	Kijk doelloos naar de ondergaande zon	

	Kerf veertien sneetjes netjes op een rij	

	Da's drie kwatrijnen en een distichon	

	Ik haal de hele kransenkrans erbij	

		

	Het voelt alsof ik voor mijn zonden boet	

	Ik snijd mezelf in stukken tot ik bloed	

		

	7.1.12.	

		

	Ik snijd mezelf in stukken tot ik bloed	

	Fileer mijn individualiteit	

	Tot op het bot, terwijl ik ook verwoed	

	Mezelf tot bloedens toe in stukken snijd	

	Ik zet mijn fouten netjes op een rij	

	Herleef de hele kutgeschiedenis	

	Vanaf geboorte tot aan nu. Tot mij	

	Het allemaal weer onmiskenbaar is	

	Dat alles wat ik fout gedaan heb op-	

	Gebiecht is; dat ik het, voor mij, erken	

	Want als ik op een avond hiermee stop	

	Dan weet ik denk ik niet meer wie ik ben	

		

	Ik ben de lamp, de schaduw en de grot	

	Ik knies en tob en pieker me kapot	

		

	7.1.13.	

		

	Ik knies en tob en pieker me kapot	

	Ik stamp een stamppot in mijn hersenpan	

	De wijze kan veel leren van de zot	

	Die honderdduizend vragen stellen kan	

	Want niks vermoeit meer dan filosofie	

	Dus stel ik vragen zonder dat ik ooit	

	Een antwoord daarop krijg, of wil; bezie	

	De akker voor de aardappels gerooid	

	Zijn; tem het vuur met blote handen; mix	

	Mijn metaforen ongeremd en plant	

	Een boompje; draag mijn houten crucifix	

	Naar alle hoeken van het hele land	

		

	En vlak voordat ik slaap, denk ik, tot slot:	

	Het wereldleed vermoeit tot op het bot	

		

	7.1.14.	

		

	Het wereldleed vermoeit tot op het bot	

	Maar ik kan slapen zonder dystopie	

	Want niet de hele wereld is verrot	

	Ik tel mijn zegeningen, alledrie	

	Ik overstroom van privileges, één	

	Ik heb een hele goede jeugd gehad	

	Twee. Als ik in de toekomst, zometeen	

	Het loodje leg, dan weet ik zeker dat	

	Er niks aan mij verloren gaat, en daar	

	Is drie ook wel zo'n beetje mee gezegd	

	Dat sterven komt ooit heus wel voor elkaar	

	Omdat een ieder ooit het loodje legt	

		

	Ik schrijf het uit, en weet verdomd goed hoe:	

	Gedichtje voor het slapen, ik ben moe	

		

	7.1.M.	

		

	Gedichtje voor het slapen, ik ben moe	

	Ik schrijf graag, daarmee temper ik de geest	

	Een glaasje melk, voor ik het licht uitdoe	

	Het is een hele lange dag geweest	

	Mijn moeder zong: “Daar buiten loopt een schaap”	

	Elk mens heeft zo hun eigen methodiek	

	De tonen druppen langzaam langs mijn slaap	

	Ik houd van de verzachtende muziek	

	Voor wakker blijven heb ik nu geen tijd	

	Ik ga er maar mee door, het voelt niet goed	

	Dat iemand dit moet doen is gekkigheid	

	Ik snijd mezelf in stukken tot ik bloed	

		

	Ik knies en tob en pieker me kapot	

	Het wereldleed vermoeit tot op het bot	


        
 
  
   
	7.2. Het wereldleed vermoeit tot op het bot	


	7.2.1.	

		

	Het wereldleed vermoeit tot op het bot	

	Nou breekt er weer een nieuwe oorlog uit	

	Die Poetin waant zichzelf een oorlogsgod	

	En ik bespreek het met mijn therapeut	

	De pandemie is nog niet eens voorbij	

	(We schrijven half tweeduizendtweeëntwin-	

	Tig, om precies te zijn: het is 3 mei	

	Dat jaar, als dit sonnet de wereld in	

	Geslingerd wordt. Ik weet niet wat er nog	

	Gebeuren gaat, maar hier en nu gaat mis	

	De wereld slaapt in schaduw en bedrog)	

	Ik weet al haast niet meer wat slapen is	

		

	De wereld is gehuld in kwaad en strijd	

	Hier over prakkiseren kost me tijd	

		

	7.2.2.	

		

	Hier over prakkiseren kost me tijd	

	Gelukkig heb ik tijd in overvloed	

	Wat ik aan al dat prakkiseren wijt	

	Want daardoor slaap ik nauwelijks. Maar goed	

	Genoeg gecirkelredeneerd, ik kan	

	Ook in een vierkant redeneren, trek	

	De wortel daar dan uit, wat heb ik dan?	

	Een lijn. Er zit een lijn in, blijkt. Wat gek!	

	En kijk, verdomd, daar ligt de rode draad!	

	Die was ik weken kwijt, net als het spoor	

	Zo bijster als maar kan. Net als de maat	

	De toon; de kluts; de weg… ga zo maar door	

		

	Ik heb de tobbersleutel onder schot	

	Wat ik niet heb, dat is het tobberslot	

		

	7.2.3.	

		

	Wat ik niet heb dat is het tobberslot	

	Waarin ik alle tobbers in mijn hoofd	

	Voorlopig even op kan sluiten, tot	

	Het tobbersvuur weer ietsjes is gedoofd	

	Wat ik niet heb dat is de tobberkluis	

	Of zelfs ook maar de tobberschoenendoos	

	De tobber in mij voelt zich prima thuis	

	Al tobt die tobber mij wel radeloos	

	Raar woord, zeg, "tobber". Tobber. Tobber-tob	

	Waar komt, etymologisch, dat vandaan?	

	Ik tob niet langer, maar ik zoek het op	

	Het bleek in zestientwaalf al te bestaan	

		

	Ben ik nu van het tobberslot bevrijd?	

	Het werkt niet slaapverwekkend, tot mijn spijt	

		

	7.2.4.	

		

	Het werkt niet slaapverwekkend, tot mijn spijt	

	De meditatie niet, de warme melk	

	Ook niet. Het is een onmiskenbaar feit	

	Ik blijf voorlopig wakker. Dus moet elk	

	Dom filmpje op het internet gezien	

	En elke tekst herlezen die ik schreef	

	En heel m'n huis maar schoongemaakt, indien	

	Ik nog wat nuttigs doen wou. Maar ik bleef	

	Maar wakker. Zo gaat het verkeerd, want ik	

	Sta als een gabber op een rave zo strak	

	Maar zonder iets te slikken. Wat ik slik	

	Kon net zo goed recht in de prullenbak	

		

	Ik ben een soort Ferrari zonder stuur	

	We naderen de achtenzestig uur	

		

	7.2.5.	

		

	We naderen de achtenzestig uur	

	Ik zou wel willen spreken van manie	

	Terwijl ik angstig naar de afgrond tuur	

	Waarin ik mijn gedachtekronkels zie	

	Verdwijnen, spuit mijn hart de werkzaamheid	

	Waarmee Mount Everest beklommen werd	

	Ik schrijf, ik componeer, ik zing, ik lijd	

	Mijn lichaam bouwt, breekt af, laat gaan, verspert	

	Dan rolt er weer een meesterwerkje uit	

	M'n mouw. Dan loop ik gillend tegen al	

	De muren op. Hiertegen is geen kruid	

	Gewassen, dat ik weet, in elk geval	

		

	De zon, de maan, de zon, de maan, de zon	

	Drie dagen dat ik weer niet slapen kon	

		

	7.2.6.	

		

	Drie dagen dat ik weer niet slapen kon	

	Maar ik ben toch niet manisch depressief?	

	Al zit mijn energie nu op 't plafond	

	En is mijn hart een stoomlocomotief	

	Onstopbaar, onbestuurbaar, ongestoord	

	Ketjoeketjoekt het verder over rails	

	Totdat het onvermijdelijk ontspoort	

	Dat overleeft het meestal, grotendeels	

	Maar ik weet dat ik daarvoor boeten moet	

	Drie dagen wakker is drie dagen hel	

	Maar wie drie dagen magma in z'n bloed	

	Heeft, weet: de compensatie komt nog wel	

		

	Er hangt een prijsje aan, en het is duur:	

	Mijn botten branden in het hellevuur	

		

	7.2.7.	

		

	Mijn botten branden in het hellevuur	

	Het voelt, bemerk ik, enigszins beroerd	

	Ik poedel in een bubbelbad van zuur	

	Een pijn die brandt, zeurt, ettert, steekt en snoert	

	Maar out gaan ho maar. Deze jongen blijft	

	Actief en wordt er wel een beetje gek	

	Van, dus. Een middel dat de pijn verdrijft	

	Zou fijn zijn, maar daaraan blijkt een gebrek	

	Want al mijn pijn is maar imaginair	

	Er is niks mis, behalve dat ik niet	

	Meer slapen kan. Het is ietwat onfair	

	De pijn die kriebelt, scheurt, verzengt, en schiet	

		

	Mijn maag is een soort heteluchtballon	

	Mijn hoofd en hersens voelen als beton	

		

	7.2.8.	

		

	Mijn hoofd en hersens voelen als beton	

	Terwijl ik nors de vierde dag begroet	

	Men noemt het in oncologiejargon	

	Dat ik mij helemaal de kanker moet	

	Vervelen. Ik heb heel mijn huis al schoon	

	Gemaakt; schreef twaalf gediggies; en ik liep	

	Een halve marathon; schreef saxofoon-	

	Partijen voor bestaande liedjes; schiep	

	Een wereld voor een soort escaperoom, met	

	Een grondig uitgewerkte plattegrond	

	Las Wikipedia van a tot z	

	En in de tijd die over was: bestond	

		

	Waar haal ik inspiratie nog vandaan?	

	Wat moet ik toch met al die uren aan?	

		

	7.2.9.	

		

	Wat moet ik toch met al die uren aan?	

	Ik wou de hele dag veel liever in	

	Mijn bed doorbrengen, maar behield de waan	

	Dat 's avonds slapen mij meer naar de zin	

	Zou zijn, dus dat ik overdag het liefst	

	Zo energiek als mogelijk moest zijn	

	Nu in de avond blijkt dat het naïefst	

	Dat ooit omhoog gekomen is in mijn	

	Warhoofdig brein. Want prompt komt hier en nu	

	Een kolossale bak met energie	

	Vrij. Net als gister. Weer een déjà vu	

	Ervaren. Dit is geen anomalie	

		

	Ik speel al uren de secondedief	

	Ik blijf met al mijn energie passief	

		

	7.2.10.	

		

	Ik blijf, met al mijn energie, passief	

	Weet als ik eerlijk ben ook niet zo goed	

	Wat ik nog van het wakk're leven blief	

	Wat ik met al die energie aan moet	

	Weet dat ik niet vertrouwen moet op wat	

	Ik hoor of zie, want ik hallucineer	

	Wel eens na van die lange dagen dat	

	Ik niet of nauwelijks slaap. Dissocieer	

	Er is geen tast meer, geen geluid of kleur	

	Mijn leven is een plastic poppenkast	

	Een arthousemovie zonder regisseur	

	Een stukje dat niet in de puzzel past	

		

	Mijn polsen onder de ijskoude kraan	

	Dan zegt ineens een stem: “We moeten gaan!”	

		

	7.2.11.	

		

	Dan zegt ineens een stem: “We moeten gaan!”	

	Ik luister naar de stemmen in mijn hoofd	

	Maar kan ze niet altijd zo goed verstaan	

	Ze hebben me wel vaker iets beloofd	

	Maar nu moet ik gaan. Slapen, denk ik, of	

	In elk geval naar bed toe, met m'n bek	

	Terwijl ik mokkend naar mijn bed toe slof	

	Denk ik: ja dàhag. Ik ben toch niet gek?!	

	Ik doe niet zomaar wat zomaar een stem	

	Vertelt. Ik blijf veel liever wakker, vriend!	

	Ik zeg met veel rebelsheid tegen hem:	

	“Je kan de pot op. Ik heb dit verdiend!”	

		

	Ik zorg dat ik de hele nacht doorklief	

	Opeens blijk ik bijzonder creatief	

		

	7.2.12.	

		

	Opeens blijk ik bijzonder creatief	

	Schrijf ik een serenade aan de nacht	

	Waarin ik hem behandel als mijn lief	

	Van wie geen zinnig minnig mens verwacht	

	Dat hij de slaap verwekt die hem negeert	

	De nacht wil graag dat iedereen hem ziet	

	Als dra de zon het luchtruim explodeert	

	Dan mag ik slapen, nu nog even niet	

	Nu wil de nacht aanbeden worden, stil	

	Maar onmiskenbaar mee worden gedweept	

	Het maakt hem niet uit dat ik slapen wil	

	Dus zit ik met zijn ego opgescheept	

		

	Ik mijd de waarheid tot vervelens toe	

	Waarom ik niet wil slapen is taboe	

		

	7.2.13.	

		

	Waarom ik niet wil slapen is taboe	

	Dat weet ik, alle feiten overziend	

	Ik kan wel slapen, weet verdomd goed hoe	

	Maar heb dat soort gezondheid niet verdiend	

	Ik hoor te lijden, moe zijn is ook leed	

	Wie moe is, doet veel sneller dingen fout	

	Zorgt nog wat slechter voor zichzelf, vergeet	

	Nooit dat, terecht, er niemand van hen houdt	

	Wie moe is heeft meer ongeluk, meer pijn	

	Meer zorgen, minder zelfbeheersing, zeer	

	Veel ruzie, minder vrienden dus. Niet fijn	

	Maar ik verdien niet minder en niet meer	

		

	Ik zeg wat ik vergaard heb toedeloe	

	Ik dek mijn schaapjes op het droge toe	

		

	7.2.14.	

		

	Ik dek mijn schaapjes op het droge toe	

	Ik heb gedoucht, ga liggen in mijn bed	

	Met schone lakens, zodat ik voldoe	

	Aan niks dat mij het slapen nog belet	

	Ik doe mijn ogen dicht, en denk aan niks	

	Nou ja, aan dat ik boodschappen moet doen	

	Twee paprika's en pannenkoekenmix	

	En stroop natuurlijk. Oh, en Spa Citroen	

	En eigenlijk niet bij de Albert Heijn	

	Want Ahold is zo'n vreselijk bedrijf	

	Zoals veel multinationale zijn	

	Ik voel de spanning groeien in mijn lijf	

		

	Daar komt de piekeraar weer uit zijn grot	

	Het wereldleed vermoeit tot op het bot	

		

	7.2.M.	

		

	Het wereldleed vermoeit tot op het bot	

	Hier over prakkiseren kost me tijd	

	Wat ik niet heb. Dat is het tobberslot	

	Het werkt niet slaapverwekkend, tot mijn spijt	

	We naderen de achtenzestig uur	

	Drie dagen dat ik weer niet slapen kon	

	Mijn botten branden in het hellevuur	

	Mijn hoofd en hersens voelen als beton	

	Wat moet ik toch met al die uren aan?	

	Ik blijf, met al mijn energie, passief	

	Dan zegt ineens een stem: “We moeten gaan!”	

	Opeens blijk ik bijzonder creatief	

		

	Waarom ik niet wil slapen is taboe	

	Ik dek mijn schaapjes op het droge toe	

  
 
  
   
  	7.3. Ik dek mijn schaapjes op het droge toe	


	7.3.1.	

		

	Ik dek mijn schaapjes op het droge toe	

	Ik heb ze stuk voor stuk geschoren en	

	Nu ben ik moe. Ik zeg geen bah of boe	

	Meer, omdat ik nu afgepeigerd ben	

	Ik heb het op het droge, al dat vee	

	Er is dus financiële zekerheid	

	Maar dat brengt dan ook arbeid met zich mee	

	De schapenboer heeft weinig vrije tijd	

	De nog te ondernemen arbeid groeit	

	En alle droge schaapjes die ik schoor	

	En al het werk dat daarmee was gemoeid	

	Zijn overduidelijk een metafoor	

		

	Waarvoor? Dat boeit dus echt geen schapenbal	

	Het was me wel het klusje, al met al	

		

	7.3.2.	

		

	Het was me wel het klusje, al met al	

	Gezellig doen op het familiefeest	

	Met tweehonderdenéén in een soort hal	

	Althans zo leek het. De familiegeest	

	Was erg aanwezig; iedereen had lol	

	Met mensen die die hoogstens jaarlijks ziet	

	De borden en de glazen bleven vol	

	Met al het fijns dat ons familie biedt	

	Van achterkleinkind tot aan overgroot-	

	Had iedereen het reuze naar de zin	

	Wat is het dan dat het voor mij verkloot?	

	Waarom heb ik toch zo de pest erin?	

		

	Het voelt alsof ik hier er niet toe doe	

	Tweehonderd zwarte schapen, en één koe	

		

	7.3.3.	

		

	Tweehonderd zwarte schapen, en één koe	

	Dat is zo'n beetje hoe mijn vriendenkring	

	Eruitziet. Dus ik pak mijn lange vloei	

	Op zoek naar vrede en verzadiging	

	Verzadigd nu op het sociale vlak	

	Ik heb ze alle tweehonderdenéén	

	Gesproken. Kruimels hasj en wat tabak	

	Want godzijdank ben ik nu weer alleen	

	Sociaal doen gaat me schijnbaar simpel af	

	Maar Jezus Christus wat maakt het me stuk	

	Ik weet dat het me ook veel prachtigs gaf	

	Maar overwegend is het alles ruk	

		

	Ik neem een hijs, hang achterover, val	

	't Is mooi geweest: het paardje ruikt de stal	

		

	7.3.4.	

		

	't Is mooi geweest: het paardje ruikt de stal	

	Ik ben al zeker drie uur op de loop	

	Ik ging door stad en land, langs berg en dal	

	Een tochtje waarvoor ik mijn mouw opstroop	

	Nu ben ik moegestreden. Is dat raar?	

	Nou, drie uur lopen is misschien niet lang	

	Maar 130 kg is wel zwaar	

	En ik zeul dat maar mee. Ik ben niet bang	

	Om in te storten, maar ik stort wel in	

	Gelukkig zit het er nu op. Ik zeg	

	“De ballen!” tegen mijn meeloopvriendin	

	Die loopt een stukje door; haar eigen weg	

		

	Ik heb weer aangenaam geflierefluit	

	Ik tel de winst haast ingenomen uit	

		

	7.3.5.	

		

	Ik tel de winst haast ingenomen uit	

	De fooi die naar mijn hoofd gesmeten is	

	Het is een relatieve flinke duit	

	Zoals men dat wel noemt: geen kattenpis	

	Behalve fooi, salaris en wat bier	

	Houd ik er niks aan over… nou ja, niks…	

	Veel rugpijn, arm-, voet-, kaak-, maag-, hoofd- en spier-	

	Maar dat komt wel weer goed- of andersschiks	

	Ik heb het ervoor over, zucht ik diep	

	Terwijl de duivel in mijn hoofd wat gaapt	

	Ik weet ook hoe beroerd ik zonder sliep	

	Zoals men dat wel zegt: wie werkt, die slaapt	

		

	Ik ben maar wat blij dat ik werken mag	

	Het loont me om te werken, dag na dag	

		

	7.3.6.	

		

	Het loont me om te werken, dag na dag	

	De bijstand, een misair alternatief	

	Waar men zich onderwerpt aan het gezag	

	Blijf ik zo lang ik kan bij weg. Ik blief	

	Geen medelijdersloontje, ik wil geld	

	Naar werken, ook al is het werken naar	

	Ik neem niet op wanneer mijn lichaam belt	

	Blijf werken, ook al is het werken zwaar	

	Ik hengst, ik beul, ik ploeter, sappel, zwoeg	

	Ik span me in, ik sloof me uit, ik pees	

	Ik knal, ik doe m'n best, maar nooit genoeg	

	Toch win ik steeds de workaholicrace	

		

	Ik maak tevreden mijn salaris buit	

	Dat geld betaalt vooreerst mijn therapeut	

		

	7.3.7.	

		

	Dat geld betaalt vooreerst mijn therapeut	

	Dat geld dat ik met niksdoen niet verdien	

	Waardoor ik mijzelf uit het leven sluit	

	Waarvoor ik dus mijn therapeut moet zien	

	Een beetje ouwehoeren, wat gelul	

	Wat praten over wie ik liever ben	

	Ik ben misschien een redelijke knul	

	Maar wordt van dat gelul nou niet echt zen	

	Ik raak door al mijn therapie gestrest	

	Gelukkig zit ik in de Bijstandswet	

	Dus doe ik met mijn leven, in mijn nest	

	Niets dat nog zoodjes aan het dijkje zet	

		

	Een financieel afhankelijke lach	

	Het is een opzienbarend groot bedrag	

		

	7.3.8.	

		

	Het is een opzienbarend groot bedrag	

	Dat men betaalt op het soort festival	

	Waarop ik vroeger werkend overzag	

	Hoe men het uitgaf tijdens feestgebral	

	Nu sta ik zelf eens aan de goede kant	

	Zoals dat achter barren heet. Steevast	

	Een halve liter in de ene hand	

	Terwijl de ander op de muntjes past	

	Ik hijs de biertjes (dat is werken, hoor!)	

	En ga van metalband naar metalband	

	Mijn lever en mijn knieën zakken door	

	Het is niet enkel feesten in de tent	

		

	Ben ik voor festivals misschien te oud?	

	Ik weet niet of ik wel van werken houd!	

		

	7.3.9.	

		

	Ik weet niet of ik wel van werken houd	

	Maar houd dus wel van steeds de beste zijn	

	Dus hyperfocus ik op elke fout	

	Het maakt niet uit hoe groot (of juist hoe klein)	

	Perfectie is het beste resultaat	

	Dus al wat minder is, is niet genoeg	

	Kordaat en accuraat en adequaat	

	Doe ik braaf alles wat de baas me vroeg	

	Kordater, accurater, adequa-	

	Ter dan collega's van mij zouden doen	

	Zij nemen pauze waar ik ervoor ga	

	Ik ben de onbetwiste kampioen	

		

	Ik overevenaar mijn evenknie	

	Ik woon wel in een meritocratie	

		

	7.3.10.	

		

	Ik woon wel in een meritocratie	

	(Een staat waar vaardigheid in overheerst)	

	Maar als ik mijn prioriteiten zie	

	Komt zorgen voor mezelf alsnog als eerst	

	Ik kan wel werken, hard ook, en verdien	

	Als ik dat doe al gauw een fikse duit	

	Maar als ik van dat grapje af kan zien	

	Is dat dus niet per se een slecht besluit	

	Vandaar dat ik het werken maar verzuim	

	Al ben ik nog zo kundig en bekwaam	

	Want in de bijstand is het minder ruim	

	Maar desalniettemin zeer aangenaam	

		

	Te veel van wat dan ook is altijd fout	

	Uiteindelijk krijgt ieder een burnout	

		

	7.3.11.	

		

	Uiteindelijk krijgt iedereen, burnout	

	Of niet, te maken met hun eigen geest	

	Dat branden laat de boze wereld koud	

	Het is nog nooit zo'n mooie tijd geweest	

	Voor het florerend GGZ-bedrijf	

	Dat zorgkapitalisme is zo naar	

	Ze kosten heel wat ribben uit het lijf	

	Maar die betaalt ze de verzekeraar	

	Ondanks dat ik geen dag meer werken zal:	

	Depressie beult me meer dan werken af	

	Ik wil niet meer, ik kan niet meer, ik val	

	En knipoog flirtend naar het nakend graf	

		

	Ik maak hen elke keer zo moe, vindt die	

	Zelfs therapeuten gaan in therapie	

		

	7.3.12.	

		

	Zelfs therapeuten gaan in therapie	

	Dat mag ook wel, met mij als hun patiënt	

	De mijne lijdt aan anti-euforie	

	En noemt mij eufemistisch hun cliënt	

	Die leest mijn bundels, dus ik kan niet al	

	Te veel hier schrijven, maar die heeft het kut	

	Het leven, en hun werk dus, bovenal	

	Maakt dat die ingestort en uitgeput	

	De slag aan gaat. En ondertussen deel	

	Ik al mijn kuts en naars en fouts en stoms	

	Ik word dientengevolge hen te veel	

	Dat snap ik wel, ik word mezelf dat soms	

		

	We leven op de rand van het schavot	

	Het leven is ellendig en verrot	

		

	7.3.13.	

		

	Het leven is ellendig en verrot	

	Bij 36 graden boven nul	

	Ik transpireer me helemaal kapot	

	De blakerende zonnegod? Een sul	

	Die tegen beter weten in verzengt	

	En schroeit en brandt, verdroogt, verdampt, verhit	

	Als iemand daar een greintje werk mee mengt	

	Gaat dat al spoedig zonder greintje pit	

	Dus lig ik languit maar te liggen, leg	

	Het bijltje er bij voorbaat al bij neer	

	En elke arbeid op de planning zeg	

	Ik af: dat komt een and're keer wel weer	

		

	Slechts Helios is op zijn zon verzot	

	We leven in de dromen van een god	

		

	7.3.14.	

		

	We leven in de dromen van een god	

	Een wrede god, die wrede regels stelt	

	Die klootzak (m/v/x) heeft als gebod	

	“Voor niks gaat slechts de zon op,” uitgespeld	

	Dus werken we, en werken we ons dood	

	Omdat het universum dat verwacht	

	En als de wrede god het ons gebood	

	Dan werkten we waarschijnlijk dag en nacht	

	Maar elke spiegel heeft een achterkant	

	Dus is er, die zij dank, een god van rust	

	Die zich manifesteert als zijn pendant	

	En ons voldaan en moe de slaap in sust	

		

	Ik voel de pijn niet meer: dat is mijn cue	

	Ik dek mijn schaapjes op het droge toe	

		

	7.3.M.	

		

	Ik dek mijn schaapjes op het droge toe	

	Het was me wel het klusje, al met al	

	Tweehonderd zwarte schapen, en één koe	

	't Is mooi geweest: het paardje ruikt de stal	

	Ik tel de winst haast ingenomen uit	

	Het loont me om te werken, dag na dag	

	Dat geld betaalt vooreerst mijn therapeut	

	Het is een opzienbarend groot bedrag	

	Ik weet niet of ik wel van werken houd	

	Ik woon wel in een meritocratie	

	Uiteindelijk krijgt ieder een burnout	

	Zelfs therapeuten gaan in therapie	

		

	Het leven is ellendig en verrot	

	We leven in de dromen van een god	


  
 
  
   
  	7.4. We leven in de dromen van een god	


	7.4.1.	

		

	We leven in de dromen van een god	

	Hij breit de onze vaardig aan elkaar	

	Hij bouwt een schijnrealiteit, en tot	

	Wij wakker worden leven we aldaar	

	Het is een wereld waarin alles kan	

	Waar één plus één soms drie is, soms zelfs vier	

	Waar men geen pijn heeft, en geen last heeft van	

	Beslommeringen van het nu en hier	

	Waar men niet door de lineariteit	

	Van tijd beperkt wordt: een herinnering	

	Is levend, en een onmiskenbaar feit	

	Is waar hij waart niet eens in het geding	

		

	Al hebben we er allen rondgewaard	

	Een wereld zo verschillend van ons' aard’	

		

	7.4.2.	

		

	Een wereld zo verschillend van ons' aard'	

	Met hem als onbetwiste soeverein	

	Door niemand op één na geëvenaard:	

	Zijn broertje heeft een soortgelijk domein	

	Daar gaan de meesten wel maar één keer heen	

	En daarna keren zij ook nooit meer terug	

	Hij heeft een hart van ijzer (of van steen)	

	Een ziel van brons, meedogenloos en stug	

	Zelfs de Olympiërs vrezen zijn gram	

	Hij hekelt hen om hun onsterflijkheid	

	Maar alle mensen die hij tot zich nam	

	Zijn dankbaar, want ze voelen zich bevrijd	

		

	Verlost hij ons tot slot uit Plato's grot	

	Eén iemand op de hoogte van het plot	

		

	7.4.3.	

		

	Eén iemand op de hoogte van het plot	

	De god die onze avonturen droomt	

	We worden allen door zijn hoop bedot	

	Het dromenland is met bedrog omzoomd	

	Hij manoeuvreert ons door als en misschien	

	Zo maken we de grootste schatten buit	

	Hij laat ons overleden vrienden zien	

	Al onze wildste dromen komen uit	

	Maar niks blijft uitgekomen in dit land	

	Niks van het ideaals, niks van het gouds	

	We kunnen nooit gelukkig blijven, want	

	Ontwaken wij, is alles als vanouds	

		

	Hij is de god die onze wensen spaart	

	Ik heb het over Hypnos, uiteraard	

		

	7.4.4.	

		

	Ik heb het over Hypnos. Uiteraard	

	Geniet hij faam als Nyx' beroemdste zoon	

	Een vader heeft hij niet, dus onvervaard	

	Zit hij 's nachts op zijn prinselijke troon	

	Behoed ons voor Aletheia's wrok; sust	

	Gemoederen; doet ons vergeten wat	

	We wakker vrezen; maakt ons onbewust	

	En onbereikbaar voor het leven, dat	

	Ons ketent aan noodzakelijke dood	

	Zijn broer houdt hij zo ver bij ons vandaan	

	Wij zijn de boterham, hij is het brood	

	Hij is de roeiboot, wij alleen de spaan	

		

	Wij zijn de vleugels, hij de albatros	

	Wij zijn de bomen, hij het hele bos	

		

	7.4.5.	

		

	Wij zijn de bomen, hij het hele bos	

	Hij is het schouwspel én de regisseur	

	Als hij humeurig is, zijn wij de klos	

	Dan klotsen wij door golven van humeur	

	Stuurloos en richtingloos het duister door	

	Geketend aan de merrie die ons sleept	

	Langs angst en vrees, een onheilspellend spoor	

	Van bloed, zweet, tranen achterlatend. Zweept	

	Hij dan dat paard nog even op, zijn wij	

	Angstvallig dicht genaderd bij de grens	

	Van Thanatos' macab're woestenij	

	Want wanhoop is de broeder van de wens	

		

	Maar is hij goedgemutst, dan slaapt men zacht	

	In slaap zijn wij volledig in de macht	

		

	7.4.6.	

		

	In slaap zijn wij volledig in de macht	

	Van Hypnos en zijn broers, de Oneiroi	

	Dus heb je ooit een opmerking of klacht	

	Of vind je juist je dromen prachtig mooi	

	Dan weet je wie je daarvoor hebben moet	

	Ze willen met plezier je commentaar	

	In overweging nemen. Daarna doet	

	Natuurlijk niemand er meer wat mee, maar	

	Dan ben je toch maar mooi je eitje kwijt	

	Dus lijkt een droom ooit gedereguleerd	

	Dan weten zij in hun behulpzaamheid	

	Tenminste wat er aan de zooi mankeert	

		

	Mijn droomvehikel raakt steeds total loss	

	Van Morpheus, Phobetor en Phantasos	

		

	7.4.7.	

		

	Van Morpheus, Phobetor en Phantasos	

	De mens, het dier, de levenloze zaak	

	En ook van verder elke Oneiros	

	Die onze droom bestuurt, zijn wij niet vaak	

	Onmiddellijk onnoemelijk verzot	

	Maar puntje-paaltje komt het erop neer	

	Dat zonder deze broeders van een god	

	Wij droomloos zouden slapen, elke keer	

	En dromen zijn belangrijk, want ons brein	

	Verwerkt zo alle informatie die	

	We niet verwerken als we wakker zijn	

	Dus zij behoeden ons zo voor manie	

		

	Zo houden zij op hun manier de wacht	

	De dromerige zonen van de nacht	

		

	7.4.8.	

		

	De dromerige zonen van de nacht	

	Verzorgen hedenavond de soiree	

	Een overrompelende kleurenpracht	

	Dolby Surround, en alles in 3D	

	Of 4D, als het nodig is, dat kan	

	Want alles kan in Hypnos' dromenland	

	De grootste supermegasterren van	

	De wereld, in verenigingsverband	

	Op mijn superdeluxe schouwtoneel	

	De beste SFX die er maar zijn	

	Het is zowel een tempel als bordeel	

	Het is zo groots; het houdt de kijker klein	

		

	Dat is uiteindelijk toch Hypnos' taak:	

	Hij strooit het zand in onze ogen raak	

		

	7.4.9.	

		

	Hij strooit het zand in onze ogen raak	

	Zelfs in de ogen van het pantheon	

	Want Hera speelt een listig potje schaak	

	Met Hypnos als pion die schuinslaan kon	

	Met lichte tegenzin helpt hij haar man	

	De oppergod, in slaap, zodat hun broer	

	Poseidon, zijn deel van het hele plan	

	Uitvoeren kan: het Grieks geoorlogvoer	

	Zal dat vermaarde Troje nu verslaan	

	Omdat de oppergod een dutje doet	

	Zwermt rampspoed over iedere Trojaan	

	Een stad van doden, drenkend in hun bloed	

		

	Het bloed dat door Trojaanse straten stroomt	

	De god heeft menig wake dwarsgeboomd	

		

	7.4.10.	

		

	De god heeft menig wake dwarsgeboomd	

	Gegaap verstoort de seriositeit	

	Het lichaam wordt verslapt, vermoeid, versloomd	

	Uiteindelijk horizontaal gespreid	

	Dan speelt de god zijn slotakkoord, hij strooit	

	De allerfijnste korrels uit zijn zak	

	Met zand: zo blijft de wake onvoltooid	

	Een eind aan al het wakend ongemak	

	De god danst vrolijk om het slapend lijf	

	Hij stuurt zijn bondgenoten erop af	

	Zijn dromen zijn meer dan slechts tijdverdrijf	

	Zijn grollen zijn meer dan bizar en maf	

		

	Hij is een harlekijn, een rare snaak	

	We kennen hem: we noemen hem Klaas Vaak	

		

	7.4.11.	

		

	We kennen hem. We noemen hem Klaas Vaak	

	Das Sandmännchen, Moș Ene, BFG	

	Waar wij van mogen dromen is zijn zaak	

	Zijn zaak is een totaalautocratie	

	Al heeft hij menig naam en menig vorm	

	Als Ole Lukøje zelfs twee paraplu's	

	Die met de leuke plaatjes is de norm	

	Die zonder geeft de rekel geen excuus	

	Een nachtje droomloos slapen is zijn straf	

	En, volgens de klaasvaakliteratuur:	

	Zijn broertje dood die sleurt je naar je graf	

	Folklore is altijd ietwat onguur	

		

	Wie hij ook is, hij is hem onbeschroomd	

	Maar niemand weet wat of de dromer droomt	

		

	7.4.12.	

		

	Maar: niemand weet wat of de dromer droomt	

	Want als de dromer sluimerend ontwaakt	

	Dan wordt het fantasieland afgezoomd	

	Hoezeer het ook de dromer heeft vermaakt	

	Vergeten worden is het lot van al	

	Wat in de slaap zo werkelijk bestond	

	Zo wordt het afgedankt als kernafval	

	Vergeten en begraven in de grond	

	Maar toch voor altijd stralend, radicaal	

	De afdanker beïnvloedend. Nooit dooft	

	Het vuur; nooit wordt de fantasie normaal	

	Tenminste, als je in die shit gelooft	

		

	Ook wat de waker waar noemt is gelul	

	Uiteindelijk is alles flauwekul	

		

	7.4.13.	

		

	Uiteindelijk is alles flauwekul	

	Zelfs psychoanalyse; Sigmund Freud	

	Was al met al een richtingloze sul	

	Waar te veel naar geluisterd is. Nog nooit	

	Was dromen meer dan REM-activiteit	

	Een niet geheel begrepen, maar bekend	

	Proces. Wat Disney ook beweert, een feit	

	Is dat geen droom ooit uitkomt. Want je bent	

	Wellicht de dromer van de dromen, maar	

	De makers van muziek? Een rookgordijn	

	De meeste dromen zijn bedrog? Da's waar:	

	Ook Marco bleek een nachtmerrie te zijn	

		

	De droom verpesten doe ik graag en gul	

	Ik trap de open deuren in en brul	

		

	7.4.14.	

		

	Ik trap de open deuren in en brul:	

	“WORD WAKKER MENSEN! DIT IS MAAR EEN DROOM!	

	THE MATRIX HAD GELIJK!” Wat ik onthul	

	Is minder dan een schim van een symptoom	

	Ik maak misschien wel veel te veel kabaal	

	Want iedereen ziet al die malligheid	

	We weten het al jaren, allemaal	

	We leven in een schijnrealiteit	

	Voor ons is heel dit wereldje gemaakt	

	Omwille van ons brein gefabriceerd	

	Vandaar dat in ons zicht perfectie laakt	

	We zijn nog lang niet uitgeprocedeerd	

		

	We hebben niks te maken met ons lot	

	We leven in de dromen van een god	

		

	7.4.M.	

		

	We leven in de dromen van een god	

	Een wereld zo verschillend van ons' aard'	

	Eén iemand op de hoogte van het plot	

	Ik heb het over Hypnos, uiteraard	

	Wij zijn de bomen, hij het hele bos	

	In slaap zijn wij volledig in de macht	

	Van Morpheus, Phobetor en Phantasos	

	De dromerige zonen van de nacht	

	Hij strooit het zand in onze ogen raak	

	De god heeft menig wake dwarsgeboomd	

	We kennen hem. We noemen hem Klaas Vaak	

	Maar niemand weet wat of de dromer droomt	

		

	Uiteindelijk is alles flauwekul	

	Ik trap de open deuren in en brul	


  
 
  
   
  	7.5. Ik trap de open deuren in en brul	


	7.5.1.	

		

	Ik trap de open deuren in en... “BRUL!”	

	Wijdopen staan de kaken van de leeuw	

	Waar ik, waarom dan ook, mijn droom mee vul	

	Dit is toch wel de merrie van de eeuw	

	Behalve dat ik nu wéét dat ik slaap	

	Dus meet ik mij dompteurskills aan, en hop!	

	Ik tem dat leeuwtje. Eitje. Als een schaap	

	Zo mak. Ik haal meer dieren in m'n kop:	

	Een krokodil, een tijger en een slang?	

	Ze dansen naar mijn pijpen (en mijn zweep)	

	Ik own de droom. Ik ben niet langer bang	

	De merrie heeft mij niet meer in haar greep	

		

	Mijn angst vervangen door vermaak en pret	

	Mijn lichaam ligt bewegingloos in bed	

		

	7.5.2.	

		

	Mijn lichaam ligt bewegingloos in bed	

	Ik merk dat ik in slaap val, maar let op	

	Opdat ik straks de bloempjes buiten zet	

	Houd ik mijn geestesvingers op de knop	

	Ik wil actief mijn dromen vangen, wild	

	Op pad gaan met de meiden (en de boys)	

	Een feest organiseren; opgetild	

	Crowdsurfend door de menigte, en moois	

	En leuks, en vets, en cools, en gaafs, en hips	

	Misschien ook wel een beetje geils. Misschien	

	Met slingers en ballonnen, taart en chips	

	En dat m'n vader er weer was (en clean)	

		

	Een feestmaal, waar ik onbeschaamd van smul	

	Ik win de loterij, en ben zo gul!	

		

	7.5.3.	

		

	Ik win de loterij en ben zo gul:	

	Ik koop voor iedereen een PS5	

	De pers wil dat ik mijn geheim onthul	

	Ze vragen mij de kleren van het lijf	

	Ik vlucht. Ik koop een heel klein ruimteschip	

	Dat is voor mij nu helemaal niet duur	

	Ik maak een fantasierijk stukje trip	

	Ik zit op twee manieren aan het stuur	

	Er komt een meteoroïde aan!	

	Die al het leven hier wegvagen zou	

	Als ik er niet meteen wat aan gedaan	

	Zou hebben. Dus dat doe ik nou. Pow! Pow!	

		

	Ik schiet het ding kapot met mijn raket	

	Dat ik de hele wereld even red	

		

	7.5.4.	

		

	Dat ik de hele wereld even red	

	Doet mij beseffen dat ik droom. En als	

	Ik droom, en ik dat zeker weet, dan wed	

	Ik dat ik alles kan. Ik waag mijn hals	

	En spring maar weer eens van een flatgebouw	

	Een voet, een knie, een vuist landt op de grond	

	De superherolanding – men roept: “Wow!”	

	Of staart alleen vol tanden in de mond	

	De evil bad guy is nog in de straat	

	Daar krijgt ie spijt van, weldra en gewis	

	Ik bal mijn vuist: “Jij gaat de cel in, maat!”	

	Ik ben rechtvaardigheid en duisternis!	

		

	Als ik zelf achter wat ik wegdroom zit	

	Dan ben ik Batman, droom ik in zwart-wit	

		

	7.5.5.	

		

	Dan ben ik Batman, droom ik in zwart-wit	

	Bestrijd ik al het kwaad in Gotham, mep	

	Ik schurken al de tanden uit 't gebit	

	Alsof ik heel geen medelijden heb	

	Maar komt het bij me binnen dat ik droom	

	Dan kan ik, voor de lolz en voor de fun	

	Van strategie veranderen. De zoom	

	Van goed en kwaad is immers flinterdun	

	Ik doe mijn cape uit, pak mijn nette pak	

	En ben Bruce Wayne, belastingenfraudeur	

	En seksgod, als het nodig is. Een zak	

	Met geld is mijn juridisch adviseur	

		

	Mijn leven zit vol kleur waar ik van houd	

	Voornaamlijk zwart, natuurlijk. Zwart is goud	

		

	7.5.6.	

		

	Voornaamlijk zwart, natuurlijk: zwart is goud	

	En goud is meer waard dan ik dromen kan	

	De and're kleuren laten mij ijskoud	

	Die laat ik bij een later dromen-van	

	Nu droom ik zwart en goud en slingers en	

	Ballonnen en een heel groot themafeest	

	Waar iedereen die ik een beetje ken	

	Is om te dansen als een dansend beest	

	Met Robert Downey Jr. en met	

	De rest van de Avengers-cast en crew	

	Met toeters, bellen en het showballet	

	En ik bepaal nog steeds zelf wat en hoe	

		

	De hele fam is uitgenodigd: lit	

	In topconditie, sexy, kwiek en fit	

		

	7.5.7.	

		

	In topconditie (sexy, kwiek en fit)	

	Ontwaak ik in mijn droom. Ik weet alleen:	

	Dit ben ik niet. Dat wordt een wilde rit!	

	En ik bekijk mezelf van top tot teen	

	En daarna nog een keer van teen tot top	

	Waardoor ik als vanzelf mijn lippen tuit	

	Ik ben normaal gesproken niet zo op-	

	Pervlakkig, maar ik zie er heel goed uit	

	Gekleed in slechts een lendendoek, gespierd	

	Als nooit tevoren, gladgeschoren, struis	

	Waar struis gewenst is… zwaaiend aan een sliert	

	Beschouw ik heel het oerwoud als mijn huis	

		

	Terwijl de vijand snode plannen brouwt	

	Waan ik me Tarzan, brullend door het woud	

		

	7.5.8.	

		

	Waan ik me Tarzan, brullend door het woud	

	Dan Jezus Christus aan zijn avondmaal	

	Of koning Midas: alles maak ik goud	

	(Maar dan zonder belerende moraal)	

	Bepaal ik wie ik ben en wat ik doe	

	Dan ben ik zeker wie ik zijn wil, en	

	Doe ik met veel plezier mijn ogen toe	

	Omdat ik weet dat ik de schipper ben	

	We varen op de golven van een storm	

	Van bliksems, donders, spannend avontuur	

	En ik weet: ook al is de stress enorm	

	Uiteindelijk geniet ik ieder uur	

		

	Ik ben het licht in alles wat ik zie	

	Ik ben de koning van een utopie	

		

	7.5.9.	

		

	Ik ben de koning van een utopie	

	De bakker van het allerbeste brood	

	Bedenker van de hoofdfilosofie	

	De sterver van de allerbeste dood	

	En juist die rol omarm ik 's avonds laat	

	Ik drijf mijn drijfveer door een bottleneck	

	Omdat het leven over rozen gaat	

	En doornen steken mijn vertrouwen lek	

	Ik droom de slaap die nooit meer wakker is	

	Ik steek de hoogste ogen naar de kroon	

	Geniet zo zeer van mijn begrafenis	

	Dat ik mezelf met nog wat slaap beloon	

		

	Ik ben degene die ik zelf bedrieg	

	Ik ben de dromer. Nee, de droom an sich!	

		

	7.5.10.	

		

	Ik ben de dromer. Nee, de droom an sich!	

	Ik kan echt alles, en echt alles kan	

	Ik ben de maker van muziek. Ik lieg	

	De grootste leugens, en geniet ervan	

	Ik schrijf het zichzelf schrijvende verhaal	

	Ik leef het leven en ik daag de dag	

	Uit voor het ochtendgloren. Helemaal	

	Te gek, zolang ik slaap. Ik huil, ik lach	

	Want straks is alles ook wel weer voorbij	

	Dan word ik wakker, als ik me bewust	

	Ben van dat heel de droom niet zonder mij	

	Bestaat. Ik ben een ruster zonder rust	

		

	De droom nu laten schieten? Daggetnie!	

	Ik ben de regisseur van euforie!	

		

	7.5.11.	

		

	Ik ben de regisseur van euforie	

	En alles wat ik voel is mooi en groot	

	En met mijn euforistische regie	

	Is 't leven dus één grote kleine dood	

	Orgasme na orgasme streef ik na	

	Als al wat geil is de revue passeert	

	Ik kan, ik wil, ik durf het, dus ik ga	

	Doe alles wat ik nooit heb geprobeerd	

	Ik heb het op de menigte gemunt	

	Die menigte is hier dan weer voor mij	

	Zo kom ik tot het hoogste hoogtepunt:	

	De grote dood komt ook een keer voorbij	

		

	Ik duik vanuit mijn graf weer in de wieg	

	Ik neem een aanloop, hink, stap, spring… ik vlieg!	

		

	7.5.12.	

		

	“Ik neem een aanloop, hink, stap, spring… ik vlieg!	

	Dan stort ik neer in één groot, donker gat”	

	“Dat klinkt wat tegenstrijdig,” zegt mijn psych	

	“Neem nog wat pillen.” En dat is dan dat	

	De droom is zo belangrijk, volgens Freud	

	Maar pillen zijn belangrijker, denkt hij	

	Dat ik mijn dromen sturen kan komt nooit	

	Meer aan de orde. Mooi, dan ben ik vrij	

	Te duiken en te vliegen wat ik wil	

	Ik klim het donker gat uit, en ik spring	

	De lucht in, waar ik wat ik kan verspil	

	En naar de vrije vogels snavels zing	

		

	Ik kan het, maar ik durf niet door te gaan	

	Ik vlieg in rondjes om de landingsbaan	

		

	7.5.13.	

		

	Ik vlieg in rondjes om de landingsbaan	

	Ik heb de mensen in mijn vliegtuig wijs-	

	Gemaakt dat ik de Stille Oceaan	

	Wel overvliegen kon. Een wilde reis	

	Die tot aan hier, dit landingsbaanmoment	

	Verbazingwekkend goed verlopen is	

	Maar nu blijkt dat ik evenveel talent	

	Heb als een sekswerker met syfilis	

	Ik weet dat het een droom is, en dat scheelt	

	Maar als ik wakker word, verlies ik toch	

	Dan heb ik al die leventjes verspeeld	

	Wat boeien mij die leventjes, dan? Och…	

		

	Mijn droom, dit vliegtuig, zal weldra vergaan	

	Om hoe ik twijfel aan of wij bestaan	

		

	7.5.14.	

		

	Om hoe ik twijfel aan of wij bestaan	

	Wil men mij nu verbannen uit de droom	

	Ik kan die zelfverzonnen men wel aan	

	Maar zie wel door het bos die ene boom	

	Waaraan een pop van mij verhangen is	

	Een omen dat vast naar niks beters leidt	

	De meute ruikt naar bier en rotte vis	

	Ik raak de macht geloof ik ietwat kwijt	

	Ik kan wanneer ik wil ontwaken, maar	

	Dat zou een schijterige uitvlucht zijn	

	In plaats daarvan krijg ik het voor elkaar:	

	Ik maak me groot en houd de meute klein	

		

	Gedaan nu met die dwarse flauwekul:	

	Ik trap de open deuren in en brul!	

		

	7.5.M.	

		

	Ik trap de open deuren in en brul	

	Mijn lichaam ligt bewegingloos in bed	

	Ik win de loterij en ben zo gul	

	Dat ik de hele wereld even red	

	Dan ben ik Batman, droom ik in zwart-wit	

	Voornaamlijk zwart, natuurlijk. Zwart is goud	

	In topconditie: sexy, kwiek en fit	

	Waan ik me Tarzan, brullend door het woud	

	Ik ben de koning van een utopie	

	Ik ben de dromer. Nee, de droom an sich!	

	Ik ben de regisseur van euforie	

	Ik neem een aanloop, hink, stap, spring… ik vlieg!	

		

	Ik vlieg in rondjes om de landingsbaan	

	Om hoe ik twijfel aan of wij bestaan	


  
 
  
   
  	7.6. Om hoe ik twijfel aan of wij bestaan	


	7.6.1.	

		

	Om hoe ik twijfel aan of wij bestaan	

	Kan ik geregeld niet goed slapen. Maar	

	Mijn luchtpijp is een oude autobaan	

	En daardoor voel ik mij vannacht nog naar-	

	Der dan ge-uche-uche-woonlijk. Hoest	

	Doet pijner dan ik uche-uche trek	

	Mijn longen zitten uche vol met roest	

	Ik proef een bloedsmaak in mijn uche bek	

	Ik denk dat ik maar naar de dokter moet	

	Dat durf ik niet zo 's nachts en zo alleen	

	Dus slaap ik verder door de smaak van bloed	

	En al het uche-uche-uche heen	

		

	Van uche-echo's in mijn schedelpan	

	Lig ik vaak wakker. Soms. Zo nu en dan	

		

	7.6.2.	

		

	Lig ik vaak wakker? Soms zo nu en dan	

	Een uurtje, maar vannacht de hele tijd	

	Er is geen houding die mij houden kan	

	Niet opgerold en ook niet uitgespreid	

	Ik lig gewoon niet lekker, en dan jeukt	

	Het weer, dan is het warmte, dan weer kou	

	Het is alsof ik bont en blauw gebeukt	

	Ben, maar ik ben niet bont en ook niet blauw	

	Wat is er dan? Mijn hele ruggengraat	

	Voelt als een kronkelende duizendpoot	

	Ik kan niet slapen, toch, in deze staat	

	Ik voel me kleiner worden; houd me groot	

		

	Ik tracht mezelf hier maar doorheen te slaan	

	Ik weet niet wat mijn rug is aangedaan	

		

	7.6.3.	

		

	Ik weet niet wat mijn rug is aangedaan	

	Maar ondanks grammen paracetamol	

	Ibuprofen en ander prachtigs gaan	

	Pijnreceptoren danig uit hun bol	

	Er staat iets scheef, een zenuw wordt geraakt	

	Er is iets geblesseerd of juist verzuurd	

	De kreten die mijn lijdend lichaam slaakt	

	Zijn angstaanjagend voor de hele buurt	

	O!, had ik maar een fysio die mij uit	

	De brand kon helpen, krachtig en volleerd	

	O!, had ik maar een dokter met een spuit	

	Die mij gelijk had geëuthanaseerd	

		

	Maar hoe ontlast ik het? Wat dacht ik van	

	Gaan liggen op mijn buik? Het slechtste plan!	

		

	7.6.4.	

		

	Gaan liggen op mijn buik: het slechtste plan	

	Het lijkt wel of mijn maag vanzelf beweegt	

	Het voelt een beetje of de Taliban	

	Een aanslag op mijn darmen heeft gepleegd	

	Zoveel heb ik niet eens gegeten, meen	

	Ik. Nou, oké, twee pizza's was misschien	

	Een beetje overdreven. Maar meteen	

	Maar zulke buikpijn?! Dat had ik niet zien	

	Gebeuren. Scheuten, steken in mijn maag	

	Om mij te laten weten wie ik ben:	

	Een domme corpulente hyperfaag	

	Misschien dan toch nog één ibuprofen...?	

		

	Soms lijk ik voor een tijdje ingedut	

	Soms word ik schreeuwend wakker: dat is kut	

		

	7.6.5.	

		

	Soms word ik schreeuwend wakker. Dat is kut	

	Wanneer ik iemand anders wakker maak	

	Daarmee, die net als ik ook in de put	

	Zit en zijn slaap hard nodig heeft. Ik waak	

	Ervoor te hard te schreeuwen, maar soms lukt	

	Dat niet, soms schreeuw ik in mijn slaap al hard	

	Dan word ik woedend uit mijn slaap gerukt	

	Door medezwervers, droevig en verward	

	En huilend van de net gedroomde pijn	

	De nachtmerrie waarin ik sterven zou	

	Het is hier, al met al, niet echt heel fijn	

	Maar al wat ik nu heb is dit gebouw	

		

	Soms fluister ik de feiten die ik weet	

	Soms schreeuw ik wat ik later weer vergeet	

		

	7.6.6.	

		

	Soms schreeuw ik wat ik later weer vergeet:	

	“Vanavond ga ik echt op tijd naar bed”	

	In plaats daarvan: weer YouTube bij de vleet	

	En dan, als ik mijn wekker heb gezet	

	Heb ik nog 2 à 3 uur slaap, dat werkt	

	Dus niet, dan lig ik daar, mijn ogen wijd	

	Mijn slapeloosheid door het feit versterkt	

	Dat ik met de seconde minder tijd	

	Heb om te slapen. Slaap, verdomme, slaap!	

	De woorden bruisen giftig op mijn tong	

	Daar buiten loopt een motherfucking schaap!	

	Met witte fucking voetjes, kankerjong!	

		

	Zo blijven, al ben ik zeer uitgeput	

	De nachtelijke uurtjes onbenut	

		

	7.6.7.	

		

	De nachtelijke uurtjes onbenut	

	Omdat ik niet de juiste warmtegraad	

	Kan vinden. Guttegutteguttegut	

	Wat is dit voor een prutsprobleem. Ik haat	

	Het dat één graad verschil mijn slaap verziekt	

	Dan toch maar zonder dekbed in de hoes	

	Nee, dat is weer te koud. Mijn lichaam freakt	

	Misschien dan maar een warme mengelmoes	

	Van sokken aan en laken gedrapeerd	

	Op half m'n lichaam (niet het bovenlijf)	

	Eén sok aan, dan? Ook dat blijkt nét verkeerd	

	Mijn lichaam lijkt goddomme wel een wijf	

		

	Ik weet niet meer hoe ik het vroeger deed	

	Gelaten accepteer ik al mijn leed	

		

	7.6.8.	

		

	Gelaten, accepteer ik al mijn leed	

	En loop ik als een tijger heen en weer	

	(Er is een ander woord voor hoe dat heet	

	Maar ik ben niet van ijs en ook geen beer)	

	Mijn lichaam wil niet rusten, ik voel stress	

	Door heel mijn zenuwstelsel, als een vuur	

	Dat om zich heen vreet, maar in dat proces	

	Niks nuttigs achterlaat voor de natuur	

	Ik wou dat ik me niet zo stom gedroeg	

	Ik wandel ook nog rondjes in mijn hoofd	

	Want in de kamer is me niet genoeg	

	Zo wordt dat vuur natuurlijk nooit gedoofd	

		

	Ik schrijf in mijn gedachten heel dit boek:	

	“Ik wandel in mijn ruitjesonderbroek...”	

		

	7.6.9.	

		

	Ik wandel in mijn ruitjesonderbroek	

	Tevreden, met een lach op mijn gezicht	

	Vol zelfverzekerdheid, voldaan en kloek	

	Rechtuit – maar dan dus met mijn ogen dicht	

	Ik struikel nergens over, en ik stoot	

	Me nergens aan, ik open deuren, ook	

	Dat op de automatische piloot	

	Die ziet het vuur niet, noch ruikt hij de rook	

	Want waar ik heen loop is het niet meer pluis	

	Maar dat heb ik in dromenland niet door	

	Nu ben ik niet meer in mijn eigen huis	

	Gelukkig is dit maar een metafoor	

		

	Zo loop ik stap voor stap en voet voor voet	

	Een akelige afgrond tegemoet	

		

	7.6.10.	

		

	Een akelige afgrond tegemoet	

	Heb ik een overdosisje geslikt	

	Ik weet van elke pil niet wat ie doet	

	Ze leken me voor wat ik wou geschikt	

	Maar wat ik wou was slapen, en dat lukt	

	Nu niet bepaald: echt, liters cortisol	

	Gaan door mijn lijf, dat uit elkaar gerukt	

	Wordt door de stress. Ik word er horendol	

	Van. In het ziekenhuis lacht men me weg	

	Want dodelijk is wat ik heb gehad	

	Niet echt bepaald. Dus na kort overleg	

	Mag ik gewoon weer huiswaarts. Weet ik dat	

		

	Ik zoek het zelf in een iets and're hoek	

	Het lijkt soms wel of ik het sterven zoek	

		

	7.6.11.	

		

	Het lijkt soms wel of ik het sterven zoek	

	Of ik mij op het heengaan voorbereid	

	Ik voel me slapper dan een pannenkoek	

	Ik heb van alles wat ik weggaf spijt	

	Ik heb nu nog een laptop, een matras	

	De kleren aan mijn lijf, mijn droef gezicht	

	€ 3,95, mijn jas	

	En wat er in het huis van mama ligt	

	'k Heb alles wat me aan het leven bond	

	Vergeven, weggedaan of weggegooid	

	Nu is het wachten tot de morgenstond	

	Want slapen kan ik met dit uitzicht nooit	

		

	Het uitzicht is de dood, de pijn, het bloed	

	(Gelukkig komt het allemaal wel goed)	

		

	7.6.12.	

		

	Gelukkig komt het allemaal wel goed	

	En slaapt er niemand naast me als ik snurk	

	Ik weet het niet, maar als ik het vermoed	

	In ieder neusgat stop ik dan een kurk	

	Of dat het mogelijk gesnurk verhelpt?	

	Da's een onwetenschappelijke claim	

	Misschien dat zo wel de geluidstroom stelpt	

	Maar niet het onderliggende probleem…	

	Wat ligt eronder, waar komt het geluid	

	Vandaan, als het al snurken heten mag	

	Wat ik in eenzaamheid bedrijf? Wie duidt	

	Voor mij mijn auditieve bomaanslag?	

		

	Ik maak geluid als ik mijn longen vul	

	Of ik soms snurk? Ik heb geen flauw benul!	

		

	7.6.13.	

		

	Of ik soms snurk? Ik heb geen flauw benul!	

	Hoe kan ik dat ook weten, als ik slaap?	

	Het is niet dat ik het voor mij verhul	

	Maar als het zo is, sta ik flink voor aap!	

	Misschien heb ik wel last van een apneu	

	Misschien heb ik de kolder in de kop	

	Ik ben dat ik het niet weet nu wel beu	

	Dus neem ik het op een cassette op	

	Ik zal bewijs vergaren van 't gebrek!	

	Ik word na een paar uur al wakker. Vlug	

	Pak ik de taperecorder van z'n plek	

	Dan luister ik de bandopname terug	

		

	En menig keelklank vult de ruimte gul:	

	Een goor gerochel klinkt als slap gelul	

		

	7.6.14.	

		

	Een goor gerochel klinkt als slap gelul	

	Ik gorgel bloed. Het komt uit mijn gebit	

	De tandarts was geen fan van flauwekul	

	En rukte weg wat er nu niet meer zit	

	Vier kiezen en een hoektand ben ik kwijt	

	En pijn dat doet het! Godver, wat een zeer!	

	Het ergste is, voor wie nu medelijdt:	

	Komende maandag mag ik nog een keer	

	Dan gaat ze weer met beitel, boor en tang	

	Als mijn gebit het onderspit weer delft	

	Dan kan ik wéér niet slapen, ben ik bang	

	Ik heb, qua tanden dan, nog maar de helft	

		

	Ik voel me sprakeloos Descartiaan	

	Om hoe ik twijfel aan of wij bestaan	

		

	7.6.M.	

		

	Om hoe ik twijfel aan of wij bestaan	

	Lig ik vaak wakker. Soms. Zo nu en dan	

	Ik weet niet wat mijn rug is aangedaan	

	Gaan liggen op mijn buik? Het slechtste plan!	

	Soms word ik schreeuwend wakker. Dat is kut	

	Soms schreeuw ik wat ik later weer vergeet	

	De nachtelijke uurtjes onbenut	

	Gelaten, accepteer ik al mijn leed	

	Ik wandel in mijn ruitjesonderbroek	

	Een akelige afgrond tegemoet	

	Het lijkt soms wel of ik het sterven zoek	

	Gelukkig komt het allemaal wel goed	

		

	Of ik soms snurk? Ik heb geen flauw benul!	

	Een goor gerochel klinkt als slap gelul	


  
 
  
   
  	7.7. Een goor gerochel klinkt als slap gelul	


	7.7.1.	

		

	Een goor gerochel klinkt als slap gelul	

	Het is al wat ik uit me krijg, helaas	

	Ik kan niet praten, zelfs geen flauwekul	

	Ik ben mijn stembanden niet meer de baas	

	Angina heeft mij nagenoeg geveld	

	Met ingetogen passie haat ik haar	

	Dit had ik eigenlijk niet echt besteld	

	Zo in mijn laatste jeugdig levensjaar	

	Ik heb een mega-opgezette keel	

	Waardoor ik door de grond van schaamte zak:	

	Het speeksel wat ik aanmaak is te veel	

	Dus rochel ik soms in een plastic bak	

		

	De boodschap die ik steeds weer achterliet:	

	“Ik kan niet slikken,” slikken mensen niet	

		

	7.7.2.	

		

	“Ik kan niet slikken” slikken mensen niet	

	Maar dat ik ziek ben zien ze zeker wel	

	Het doet me ook niet bijster veel verdriet	

	Dat men er aanstoot aan neemt. Dat is spel	

	Waar ik geen energie voor heb of geef	

	De slapeloosheid hakt er aardig in	

	Het is een wonder, vind ik, dat ik leef	

	Als ik steeds zonder adem ben. Ik zin	

	Op beterschap, maar in een ogenblik	

	Van onbezonnenheid dat ik verzwijg	

	Durf ik het stiekem wel te denken: ik	

	Geniet van alle aandacht die ik krijg	

		

	Daarvan heeft niemand werkelijk benul:	

	De waarheid die ik heimelijk verhul	

		

	7.7.3.	

		

	De waarheid die ik heimelijk verhul	

	Is pijn. Vooral veel zure, schrale pijn	

	Niet enkel in mijn keel; het hele spul	

	Doet zeer. Pijn in m'n lever en in mijn	

	Gewrichten, in m'n rug en in m'n kop	

	Pijn in de longen uit mijn vuige lijf	

	Ik heb van top tot teen, van teen tot top	

	En zonder dat ik ergens overdrijf	

	Gewoon veel pijn. Dan ben ik ook nog moe!	

	En dat, zegt mij de dokter, wordt pas zwaar	

	Na twee, drie weken. Waar ben ik aan toe?!	

	Ik heb mijn zaakjes niet best voor elkaar	

		

	Als ik nu sterven zou, dan stond ik quitte	

	Ik ben aanzienlijk zieker dan men ziet	

		

	7.7.4.	

		

	Ik ben aanzienlijk zieker dan men ziet	

	Lig nu al hele dagen in mijn bed	

	Gehijg, gesteun, gerochel klinkt mijn lied	

	Toch wil ik meedoen aan de wilde pret	

	En ga ik naar de bandjesavond op	

	Mijn veel te leuke middelbare school	

	Ik haal me niks te doldwaas in de kop	

	Maar lijk toch wel een soort van popidool	

	Want iedereen die vraagt me hoe het gaat	

	Wanneer ik weer naar school kan, en vertelt	

	Me wat ik mis en wat voor huiswerk staat	

	Echt alles lijkt zo anders dan voorspeld	

		

	Men ziet me nu pas in mijn zak en as	

	Men dacht dat ik vanzelf wel weer genas	

		

	7.7.5.	

		

	Men dacht dat ik vanzelf wel weer genas	

	Maar dokters en het hele internet	

	Die floten wel een ander liedje: “Da's	

	Niet zo gepiept hoor, jochie, maar je redt	

	Het wel, uiteindelijk. Geen mens gaat dood	

	Van Pfeiffer. Ademhalen komt wel weer	

	En je verweert je kranig: houd je groot!”	

	Is wat ik op een online forum leer	

	En onderwijl verga ik van de pijn	

	Voelt 't allemaal veel erger dan het lijkt	

	En houd ik me in plaats van groot juist klein	

	Behalve als de buitenwereld kijkt	

		

	Het nadeel van angina en 't geblaf?	

	In veertien dagen val ik kilo's af!	

		

	7.7.6.	

		

	In veertien dagen val ik kilo's af	

	Wel bijna twintig. Wat een goed dieet	

	Ik scheid extreem het koren van het kaf	

	Daar ik nog louter waterijsjes eet	

	Festini aardbei om precies te zijn	

	Ik ben die ijsjes' allergrootste fan	

	Bevroren aardbei is een waar festijn	

	Want door Festini ben ik wie ik ben	

	Twee uur per dag krijg ik die koude meuk	

	Naar binnen, als de pillen op hun top	

	Zijn. Dat ik gauw zo'n pak naar binnen beuk	

	Met houten stok en al naar binnen prop	

		

	Je kent jezelf na zo'n angina pas	

	Ik ben een schim van wie ik vroeger was	

		

	7.7.7.	

		

	Ik ben een schim van wie ik vroeger was	

	Ik waak per dag een uur of drie, of vier	

	Dan moet ik aan de studie voor mijn klas	

	Ik maak alleen maar fucking huiswerk hier	

	En verder slaap ik uren achtereen	

	Of staar ik doodsbenauwd naar het plafond	

	Ik ben zo enerverend als een steen	

	En zo veelzijdig als een kassabon	

	Van de McDonald's. Heb het naar m'n zin	

	Als Anne Frank toen in het achterhuis	

	(En die had nog tenminste een vriendin)	

	Ik ben een kluizenaar in deze kluis	

		

	Ik koos er niet voor; wist er niks van af	

	De Pfeiffer is een vreselijke straf	

		

	7.7.8.	

		

	De Pfeiffer is een vreselijke straf	

	Ik weet niet waar ik die aan heb verdiend	

	Ik misschien hoogmoedig, ijdel, laf	

	En bovenal geen allerbeste vriend	

	En ongelovig, onrechtvaardig, geil	

	Ik deed misschien wat God verboden had	

	Maar of ik door die boze levensstijl	

	Nou Pfeiffer heb verdiend? Dat lijkt me wat	

	Te ver gaan. Stuur me later naar de hel	

	Geef mij een berg; ik rol die steen erop!	

	Maar dit is wat te gortig, veel te fel	

	Hoe haal je dit, God zijnde, in je kop?!	

		

	Een herpesvirus is bepaald geen must	

	Voor wie niet eens een meisje heeft gekust	

		

	7.7.9.	

		

	Voor wie niet eens een meisje heeft gekust	

	(Nou ja, wel eens, maar dat was een halfjaar	

	Geleden) voelt het om zo uitgeblust	

	Te zijn, als pittig klote voor elkaar	

	Het duurt nu al een maand of drie, of zo	

	Ik loop wel alles op sociaal vlak mis	

	Ik leef voor schoolwerk achter mijn bureau	

	Mijn leven leid ik loom in hechtenis	

	Mijn vrienden vieren feestjes aan het eind	

	Van schoolgaand leven, klaar voor studie en	

	Ik zie mezelf door ziektebeeld omheind	

	Ik weet verdomme niet meer wie ik ben	

		

	“Het gaat wel beter,” lieg ik steen en been	

	“Ik blijf soms drie uur wakker, achtereen!”	

		

	7.7.10.	

		

	Ik blijf soms drie uur wakker, achtereen	

	Maar dat is dan gelijk wel een record	

	Herinner ik mijn dromen? Antwoord: neen	

	Wanneer ik slaap dan slaap ik wel goed door	

	De pijn is na een tijdje wel voorbij	

	Angina duurde maar een week of drie	

	Een weekje langer dan de dokter zei	

	Nu krijg ik Pfeiffer vast onder de knie!	

	Soms lijkt het eventjes op beterschap	

	Dan komt de man (die met de hamer) weer	

	Uiteindelijk is wakker zijn best knap	

	En mag ik blij zijn dat ik nog wat leer	

		

	Ik ben wanneer ik wakker ben bewust	

	Toch word ik op den duur in slaap gesust	

		

	7.7.11.	

		

	Toch, word ik op den duur in slaap gesust	

	Zie ik er niet goed uit, en niet veel in	

	Ik slaap wel veel, maar raak nooit uitgerust	

	En dit is, zeg maar, dan nog het begin	

	Ik slaap de holle slaap die ziekte heet	

	En sorry als dat zich wat saai vertaalt	

	Maar meer gebeurt er niet. Ik doe geen reet	

	Ik slaap en ik studeer en dat herhaalt	

	Zich eindeloos tot stomvervelens toe	

	Ik word er energieloos van, maar boos	

	Ik ben zo moe. Ik ben zo fucking moe	

	Ik ben zo moede- én zo radeloos	

		

	Ik ga zoals het nu gaat nergens heen	

	Dit virus is, en blijft, intens gemeen	

		

	7.7.12.	

		

	Dit virus is, en blijft, intens gemeen	

	En iedereen die krijgt het, op een dag	

	Maar sommigen worden er ziek van, één	

	Procent écht superziek. Dus ik, ik mag	

	Nog blij zijn dat het overging, zegt men	

	Een CMV'tje is ook zo gevat	

	Dat ik niet chronisch afgepeigerd ben	

	Wordt als een heel klein kansje ingeschat	

	Dat ik niks ergers heb, dat voelt wel goed	

	Maar toch ervaar ik Pfeiffer als een last	

	Die ik onredelijk maar torsen moet	

	Die helemaal niet in mijn planning past	

		

	Mijn hele studieschema lijdt eraan	

	Mijn maxima cum laude naar de maan	

		

	7.7.13.	

		

	Mijn maxima cum laude naar de maan	

	Mijn Nederlandsexamen was een ramp	

	Ik heb geloof ik maar de helft gedaan	

	Dus al die uren zwoegen en gestamp:	

	Voor niets! Voor helefuckingmaal geen hol!	

	Maar Engels ging wel goed; filosofie	

	Wel redelijk; natuurkunde was vol	

	Met fouten; en dan scheikunde… dat zie	

	Ik wel als ik het zie. Nu wil ik weer	

	Naar bed. De cijfers komen later wel	

	Al doe ik heel dat jaar maar nog een keer:	

	Ik wil alleen maar slapen, slapen, snel	

		

	Dit is toch voor een puber geen bestaan	

	Vertel me dat het snel voorbij zal gaan!	

		

	7.7.14.	

		

	Vertel me dat het snel voorbij zal gaan	

	Ik mis elk eindexamenfeestje nu	

	Mijn klasgenoten starten met een baan	

	En (sorry als dit als een déjà vu	

	Klinkt) ik? Ik slaap. Ik lig wat in mijn bed	

	Dan haal ik futloos mijn diploma op	

	Ik ben geslaagd. Hoera! Ik ben gered!	

	Ik vier een feestje in mijn eentje. Top!	

	Als ik er nu aan terugdenk word ik wel	

	Een tikkeltje jaloers: mijn slaaptekort	

	Is eindeloos. Maar Pfeiffer is geen spel	

	Ik hoop toch dat ik nooit zo ziek meer word	

		

	Ocharme, jonge Olax, arme knul	

	Een goor gerochel klinkt als slap gelul	

		

	7.7.M.	

		

	Een goor gerochel klinkt als slap gelul	

	“Ik kan niet slikken” slikken mensen niet	

	De waarheid die ik heimelijk verhul:	

	Ik ben aanzienlijk zieker dan men ziet	

	Men dacht dat ik vanzelf wel weer genas	

	In veertien dagen val ik kilo's af	

	Ik ben een schim van wie ik vroeger was	

	De Pfeiffer is een vreselijke straf	

	Voor wie niet eens een meisje heeft gekust	

	Ik blijf soms drie uur wakker, achtereen 	

	Toch word ik op den duur in slaap gesust	

	Dit virus is, en blijft, intens gemeen	

		

	Mijn maxima cum laude naar de maan	

	Vertel me dat het snel voorbij zal gaan	


  
 
  
   
  	7.8. Vertel me dat het snel voorbij zal gaan	


	7.8.1.	

		

	Vertel me dat het snel voorbij zal gaan	

	Dat dit niet wereldwijd wordt uitgezaaid	

	Dat wij als land dit virus wel verslaan	

	Het lijkt erop dat dit wel overwaait	

	Al zijn er nu al drie gestorven, hier	

	In Nederland. Oh, vier. Hm. Vijf. Wat, zes?!	

	Nou ja, zes doden is nog steeds klein bier	

	En heus geen reden voor coronastress	

	We gooien, even maar, het land op slot	

	Dan krijgen we dat virus er wel uit	

	Daarna krijgt het ons echt niet meer kapot	

	Want binnenkort krijgt iedereen een spuit	

		

	Het lijkt erop – een weekje maar, of drie –	

	Dat ik het einde van de rit al zie	

		

	7.8.2.	

		

	Dat ik het einde van de rit al zie	

	Betekent niet dat het echt heel dichtbij	

	Is. Visie uit zich soms in perspectie-	

	Ven, zo ook in de versenmakerij	

	Ik denk dat dit nog wel een tijdje duurt	

	En dat dat zeker niet zo hoeft te zijn	

	Maar dat vooruitgang in de war gestuurd	

	Wordt door een populist, zijn handen klein	

	Zijn woorden kleiner en zijn daden kleinst	

	Maar zijn gevolg(en) veel en veel te groot	

	Ook Nederland blijkt het republikeinst	

	Gedeelte mee te nemen in de boot	

		

	Ik twijfel, eerlijk zeggend, steeds meer aan	

	Dat heel het volk zich erdoorheen zal slaan	

		

	7.8.3.	

		

	Dat heel het volk zich erdoorheen zal slaan	

	Wordt steeds wat minder vanzelfsprekend. Nu	

	De krachten weer ontbundeld worden, maan	

	Ik ieder aan naar het individu	

	Te kijken, want de groep bereik je nooit	

	De groep heeft schijt aan alles, gaat gewoon	

	Naar buiten, wel met mondkapjes getooid	

	Maar die dan op de kin, als eerbetoon	

	Aan zotheid, van de massa die gelooft	

	Dat dit vanzelf voorbijgaat, want ze wordt	

	Zelf toch niet ziek? Dit is een vuur dat dooft	

	Dus is er ruimte zat voor spel en sport	

		

	De angst regeert? Is wat ik voel fobie?	

	O nee: het is een fucking pandemie	

		

	7.8.4.	

		

	O nee! Het is een fucking pandemie!	

	De sterfgevallen vallen overal	

	En in een vorm van wrede ironie	

	Vertoont een website steeds het dodental	

	Dat van de dag, dat van de week, dat van	

	Het land of van de wereld. Ik weet niet	

	Echt wat ik met die informatie kan	

	Ik hoop dat wie dat wel kan het ook ziet	

	Zelfs Sinterklaas is erdoor heengegaan	

	(Nou ja, de ouwe dan, Bram van der Vlugt)	

	Geen zorgen, een vaccin dat komt eraan!	

	Het is er in een scheet en in een zucht	

		

	Het lijken er ook elke dag weer meer	

	Bij bosjes vallen oude mensen neer	

		

	7.8.5.	

		

	Bij bosjes vallen oude mensen neer	

	Het raakt nu ook de mensen die ik ken	

	Een buurvrouw van, een ex d'r ouweheer	

	Toch zijn er mensen tégen een vaccin	

	Maar in het algemeen gaat het vooruit	

	8 januari komt de eerste prik!	

	Ik wil wel in de rij staan voor die spuit	

	Ik wil wel dood, maar heb geheel geen schik	

	In anderen besmetten. Dank je, nee!	

	“Geduld,” zegt de partij waar ik op stem	

	“Wees bang!” verkondigt ons de FvD	

	“De oudjes eerst,” zegt het RIVM	

		

	Die staan vooraan in de vaccinwedloop	

	Net als obesen (dus er is nog hoop!)	

		

	7.8.6.	

		

	Net als obesen – dus er is nog hoop –	

	Zijn grappen over covid veel te vet	

	Brutaal en bruut verspreidt de vorm van cope	

	Zich als een virus door het internet	

	De boomers worden weggezet als oud	

	En saai en bovenal conservatief	

	De wappies zijn voor wie er memet van goud	

	En Karen is heel Reddits hartendief	

	Corona krijgt zo een persoonlijkheid	

	Met kekke pet en vlotte zonnebril	

	't Is omgaan met het leed en het beleid	

	En beter dan demonstratief gegil	

		

	Met Paint als schild en Photoshop als speer:	

	De memelords overwinnen alles weer	

		

	7.8.7.	

		

	De memelords overwinnen alles weer	

	Verkondigen apocalytpisch nieuws	

	Men neemt het serieus, en nogal zeer	

	Maar iedereen doet alles voor de views	

	Men sluit zichzelf in bunkers op, en slaat	

	Partijen blikvoer, flessen water, soep	

	En wapens in, alsof het land vergaat	

	Wat moet een mens, denk ik dan, met die troep?	

	Maar winkels raken langzaam uitverkocht	

	(Verdienen goudgeld aan die sukkels, poe!)	

	Elk gangpad in de Appie op de tocht	

	En ik ben aan mijn laatste pleerol toe	

		

	Er is geen rol wc-papier te koop!	

	Wie er geraakt door wordt leeft als in stroop	

		

	7.8.8.	

		

	Wie er geraakt door wordt leeft als in stroop	

	Zo moeizaam is bewegen dan opeens	

	Je ingewanden liggen in de knoop	

	Je komt niet toe aan al het algemeens	

	Dat altijd vanzelfsprekend leek. Je bent	

	Alleen maar moe. Je komt geen stap vooruit	

	Al had je vroeger nog zoveel talent	

	Je zangstem maakt nu enkel kraakgeluid	

	De keelpijn en de hoofdpijn zijn nog niet	

	Het ergste, maar het eindeloos tekort	

	Aan slaap, dat nekt je. Einde van het lied:	

	Zeg maar gedag aan uitgaan, spel en sport	

		

	Ik heb de vrijheid iets te veel gekust	

	Nu heb ik zelf corona, dus ik rust	

		

	7.8.9.	

		

	Nu heb ik zelf corona, dus ik rust	

	Iets meer dan zestien uur per dag. Ik hoest	

	Mijn longen uit mijn lijf. De wereld sust	

	Me, want ik heb toch een vaccin. Ik moest	

	Tien dagen binnenblijven, maar ik kon	

	Niet eens naar buiten, doodmoe als ik was	

	Ik heb al ruim twee weken niet de zon	

	Gezien. Dat komt als ik weer opsta pas	

	Twee maanden is het nu. En nu een jaar	

	Ik schrijf een halve regel en stort in	

	Longcovid is de hel: zo zuur; zo zwaar	

	Ik krijg een appje van mijn hartsvriendin:	

		

	“We hebben na een jaar zo veel geleerd	

	Maar iedereen doet alles nóg verkeerd”	

		

	7.8.10.	

		

	Maar: iedereen doet alles nóg verkeerd	

	Ondanks de kennis die is opgedaan	

	Door mensen die heus hebben gestudeerd	

	Want aan die mensen, daar heb je wat aan	

	Maar door een groot gebrek aan onderricht	

	Wantrouwt een deel van Neêrlans trotse goed	

	De boodschap. Godzijdank is het geen plicht	

	Zelfs ik laat me niet prikken als het móét	

	De angst regeert, en fouten aan de top	

	(Ministers voor wie kennelijk de wet	

	Niet geldt) daar teert angst en wantrouwen op	

	En langzaam groeit de vrees voor het verzet	

		

	De domheid is voor stemmen echt een must	

	Men houdt de sukkels sukkels, doelbewust	

		

	7.8.11.	

		

	Men houdt de sukkels sukkels, doelbewust	

	Verspreidt slechts fakenews en ballorigheid	

	Ik word er moe van, bijna uitgeblust	

	Gedaan is het met de sereniteit	

	Van moeten blijven liggen. Covid is	

	Gekomen en gegaan, en ik besta	

	Nog. En nu heb ik twee vaccins, ik mis	

	Er geen! Ik doe mijn burgerplicht, ik ga	

	Ervoor: bescherm mijn medemens en zo	

	Mijn medemensen daarentegen zijn	

	Zo op z'n zachtst gezegd in dubio	

	En laten zich slechts prikken door venijn	

		

	Ze worden door de waarheid niet gedeerd	

	Die mensen blijven ongevaccineerd	

		

	7.8.12.	

		

	Die mensen blijven ongevaccineerd	

	Ze liggen collectief op de ic	

	Maar sterven ho maar. Dat wordt knap geweerd!	

	Ik haat ze niet, dus dat zit dan wel mee	

	Zolang ze blijven slapen, zijn ze stil	

	Dat scheelt dan ook weer! Zeg ik best wel vaak	

	Hun vrienden zwijgen ook, merk ik verschil	

	Wanneer het menens is, is het ook raak	

	De zieken met hun hol gezicht, en met	

	Hun ogen grijs; hun grijze massa stomp	

	Daar liggen ze dan, mogelijk gered	

	Fijn met z'n allen aan de zuurstofpomp	

		

	Ik zucht terwijl ik door de drek heen waad	

	Ik hoor alleen die enge psychopaat	

		

	7.8.13.	

		

	“Ik hoor alleen die enge psychopaat	

	En alles wat hij zegt is waarheid,” zo	

	Klinkt wap na wap als hij Baudet napraat	

	Die op tv en op de radio	

	Mag zeggen wat hij wil en zegt van niet	

	Verkondigt steeds iets over 2%	

	Alsof dat niet genoeg dood en verdriet	

	Zou zijn. Mijn hemel, wat een foute vent	

	En ondertussen lig jij in je bed	

	Op sterven, door die kneuzen om ons heen	

	De allerbeste dokters zijn aan zet	

	Toch ben ik binnenkort misschien alleen	

		

	En zonder jou ben ik pas desperaat	

	Ik wil niet dat je mij hier achterlaat	

		

	7.8.14.	

		

	Ik wil niet dat je mij hier achterlaat	

	Ik wil niet dat je sterft in deze hel	

	En dat ik dan alleen blijf met mijn haat	

	Voor ongevaccineerden. Ik denk wel	

	Dat jij het ondanks alles overleeft	

	Al lig je nu aan de beademing	

	Dat jij de dood de middelvinger geeft…!	

	Je mag niet overlijden, is het ding	

	In coma voel je – hopelijk – geen pijn	

	Er is nog zo veel dat je aan ons bindt	

	Ik wil nog zo veel jaren bij je zijn	

	Ik wil niet dat dat stomme virus wint	

		

	Hoelang zal deze ziekte nog bestaan?	

	Vertel me dat het snel voorbij zal gaan!	

		

	7.8.M.	

		

	Vertel me dat het snel voorbij zal gaan	

	Dat ik het einde van de rit al zie	

	Dat heel het volk zich erdoorheen zal slaan!	

	O nee! Het is een fucking pandemie!	

	Bij bosjes vallen oude mensen neer	

	Net als obesen (dus er is nog hoop!)	

	De memelords overwinnen alles weer	

	Wie er geraakt door wordt leeft als in stroop	

	Nu heb ik zelf corona, dus ik rust	

	Maar iedereen doet alles nóg verkeerd	

	Men houdt de sukkels sukkels, doelbewust	

	Die mensen blijven ongevaccineerd	

		

	Ik hoor alleen die enge psychopaat	

	Ik wil niet dat je mij hier achterlaat!	


  
 
  
   
  	7.9. Ik wil niet dat je mij hier achterlaat	


	7.9.1.	

		

	Ik wil niet dat je mij hier achterlaat	

	Hier in de schimmenwereld, koud en kil	

	Dat jij me ophaalt is een heldendaad	

	Maar ik weet duidelijk niet wat ik wil	

	Je vraagt me of ik er nog ben, ik zwijg	

	Waarom vertrouw je mij niet doodgewoon	

	Ik ben een zieke, dode ziel. Ik hijg	

	Je in je nek, jij wantrouwend persoon	

	Jij met je mooie rug, je glanzend haar	

	Te vroeg was ik al van je weggeroofd	

	Vanavond slapen wij weer naast elkaar	

	Dat hebben we elkaar toch net beloofd?	

		

	Je kijkt niet naar me om. Dat is je doel	

	Jou missen is een kil en koud gevoel	

		

	7.9.2.	

		

	Jou missen is een kil en koud gevoel	

	Sinds wij de lakens niet meer delen, heb	

	Ik spijt van wat ik harteloos en koel	

	Je zei, in overvloed. In over-eb!	

	De spijt trekt aan me als een sterke stroom	

	Ze trekt me naar de diepten van de zee	

	Verbrokkelt me atoom voor klein atoom	

	Sleurt mij bij jou vandaan en met zich mee	

	Nu lig ik, zonder lakens, naast mijn lief	

	De spijt vervloekend die mijn hart verscheurt	

	Maar sorry zeggen is niet progressief	

	Dan krijgt de spijt precies waar ze om zeurt!	

		

	Ze geeft me alles waar jij niet voor staat	

	Jij geeft me goede knuffels, goede raad	

		

	7.9.3.	

		

	Jij geeft me goede knuffels, goede raad	

	Een goed gevoel, en soms een goede beurt	

	Ik stofzuig, maak het huis schoon, doe de vaat	

	Zorg dat het kleed goed bij het bankstel kleurt	

	Jij maalt niet om hoe het altijd perfect	

	Genoeg voor jou moet zijn. Dat is mijn vloek	

	Jij kijkt soms om je heen als je vertrekt	

	Maar mist dat ik elk gaatje, elke hoek	

	Voor jou heb schoongemaakt, omdat ik hoop	

	Heel stiekem, op een soort erkentenis	

	Dat ik een keer je ware liefde koop	

	Of dat het op een dag zelfs gratis is	

		

	Jou boeit het niet, zolang ik met je kroel	

	Je laat, zoals ik niet, de boel de boel	

		

	7.9.4.	

		

	Je laat, zoals ik niet, de boel de boel	

	Ik zit nog uren bovenop de kast	

	Je spreekt me aan, je stem klinkt zachtjes, zwoel:	

	“Je piekert veel te veel, kom, hou me vast	

	Vergeet je zorgen in mijn armen, en	

	Begroet mijn zachte schouder met je kin	

	Word even weer de jongen die ik ken	

	En tegelijk de man die ik bemin”	

	Je zuigt me uit de duisternis, die ik	

	Mezelf aandoe. Elk onmiskenbaar feit	

	Miskent zichzelf. Zo dooft de boze schrik	

	Doordat je met me vrijt en me bevrijdt	

		

	Door jou wordt nacht'lijk duister minder zwart	

	Je brengt de kalmte in mijn huis en hart	

		

	7.9.5.	

		

	Je brengt de kalmte in mijn huis en hart	

	En haard. Je brengt de warmte in mijn huis	

	En hart en haard. Je brengt een eind aan smart	

	Je maakt van houten stoeltjes clubfauteuils	

	Van strooien kussenvulling eendendons	

	Van bordkarton een pocketveermatras	

	Van oude lakens hemelbedplafonds	

	Van nieuws alsof het altijd al zo was	

	Ik heb het, zoals jij wel weet, niet breed	

	Toch slaap ik met een lach op mijn gezicht	

	Want, zoals jij gelukkig ook wel weet:	

	Ik heb genoeg zolang je naast mij ligt 	

		

	Rijk zijn we, zonder eigendom of poen	

	We hoeven er niet eens wat voor te doen	

		

	7.9.6.	

		

	We hoeven er niet eens wat voor te doen	

	Ik heb toch niet echt een hoog libido	

	Maar passen we hem, trekken we de schoen	

	Aan, tuurlijk. Als jij wil, dan sowieso!	

	Maar samen naast elkaar ligt prima, hoor	

	Wat mij betreft vult dat ons gans bestaan	

	Daar kan ik ook veel langer nog mee door	

	En elke avond wil ik ervoor gaan	

	De eenvoud van ons samenzijn voelt vrij	

	Je bent een deel van mij, en ik van jou	

	Ik kan het me niet voorstellen dat jij	

	Een avond niet meer naast me liggen zou	

		

	Je bent een deel van mij; minstens een kwart!	

	Als jij er niet bent, voel ik me apart	

		

	7.9.7.	

		

	Als jij er niet bent, voel ik me apart	

	Ik mis je warme armen, en je lijf	

	Waartegen ik me aandruk van de start	

	Totdat ik door mijn diepste dromen drijf	

	Als jij er niet bent, voel ik me alleen	

	Vibrators, vriendjes schieten steeds tekort	

	Benadrukken de leegte om me heen	

	Of leggen steeds meer lasten op mijn bord	

	Als jij er niet bent, voel ik me niet meer	

	Geborgen, niet beschermd meer, of gekend	

	Mijn allerliefste trouwe teddybeer	

	Wat ben ik blij dat jij mijn knuffel bent	

		

	Al ben je hier en daar wat grijzig groen	

	Van jou krijg ik tenminste nog een zoen	

		

	7.9.8.	

		

	Van jou krijg ik tenminste nog een zoen	

	Bij Eva kon dat er niet meer vanaf	

	Gaf Tessel me er vroeger een miljoen	

	Is hedendaags haar boze blik mijn straf	

	Maureen was helemaal voor amorie	

	Zo poly- als maar kan, maar haat het feit	

	Dat ik niet eerlijk tegen haar was. Zie	

	Je nou waar al die eerlijkheid toe leidt?	

	Zelfs Jim wil niks meer van me weten, nu	

	Dat ik naar buiten kwam als bon-vivant	

	Ik ben geen heel complex individu	

	Ik slaap gewoon graag met wie ik maar kan	

		

	Voor jou werkt het alleen maar exclusief...	

	Voordat je gaat: vergeet me niet, mijn lief	

		

	7.9.9.	

		

	Voordat je gaat? Vergeet me niet, mijn lief!	

	Wat stond je wekker trouwens vroeg, vandaag	

	Ontsnap je werkelijk aan het gerief	

	Van warme dekens, hoe ik je behaag	

	En vijf minuten blijven liggen in	

	De veiligheid van nog niet doen alsof	

	Je in het werkelijkheidsweb de spin	

	Bent, in dat afgemeten Binnenhof?	

	Ach toe, minister, blijf nog even hier	

	Laat anderen het opknappen, vandaag	

	Ik garandeer gezelschap en vertier	

	Da's meer dan je kan krijgen in Den Haag	

		

	Daar ga je, met die frons op je gezicht	

	Ik blijf in bed tot jij weer naast me ligt	

		

	7.9.10.	

		

	Ik blijf in bed tot jij weer naast me ligt	

	Al is dit niet het lekkerste matras	

	Al heb je mij van allerlei beticht	

	Al zei je dat het maar eenmalig was	

	Al bracht je niet echt speelsheid in je spel 	

	Al was je onervaren, ruw en grof	

	Al was je ongericht en iets te snel	

	Al moet je weten dat ik deed alsof	

	Ik blijf hier in dit groezelige bed	

	Maar wachten tot jij net zo van mij houdt	

	Of minstens van mijn lichaam. Noem me slet	

	Ik vind van iemand houden nimmer fout	

		

	Mijn woorden zijn verrassend positief	

	De lakens zijn een warme liefdesbrief	

		

	7.9.11.	

		

	De lakens zijn een warme liefdesbrief	

	Al ruiken ze voornamelijk naar seks	

	We waren in ons vreemdgaan expressief	

	Onechtelijkheid is nooit echt complex	

	Hier houden we tenminste van elkaar	

	Mijn vrouw, net als jouw man, begrijpt geen reet	

	Van wat ik voel, en ik ook niet van haar	

	Maar elke nacht met jou is als een date	

	De ware liefde treft soms onverhoeds	

	Bezette mensen, en soms is dat fijn 	

	Vol spanning, liefde, toewijding en goeds	

	Als liefdesbrieven die de lakens zijn	

		

	En niemand wil dat dit iets moois ontwricht	

	De buitenwereld knijpt een oogje dicht	

		

	7.9.12.	

		

	De buitenwereld knijpt een oogje dicht	

	Maar binnen slaan wij armen om ons heen	

	Elkaar opwarmen is ons aller plicht	

	De kou is onze vijand, zo gemeen	

	We zijn met zeven zusjes, pa en ma	

	Hier voor de lichaamswarmte opgerold	

	In een soort kluwen mensjes, voor wie na	

	De crisis kennelijk geen recht meer gold	

	We moeten wel: verwarming is te duur	

	We overleven van wat men ons geeft	

	Opdat de toekomst denkbaar minder zuur	

	Is, als de crisis ooit wordt overleefd	

		

	Een huis zonder cv is geen gebouw	

	De eenzaamheid maakt vingertoppen blauw	

		

	7.9.13.	

		

	De eenzaamheid maakt vingertoppen blauw	

	Maar zwavelstokjes des te heter, vlam!	

	Het meisje dat de nacht niet redden zou	

	Zag hoe het lichten van de hemel kwam	

	Een feestmaal had ze al voorbij zien gaan	

	Een kachel, een familie en een gans	

	Ze steekt haar laatste zwavelstokje aan	

	Ze ziet haar oma en ze grijpt haar kans	

	In wezen valt ze in haar laatste slaap	

	Zo moederziel alleen als het maar kan	

	Een van de kudde afgezonderd schaap	

	O wat een naarling, die Hans Christian!	

		

	“Och, grootmoeder, verlos me van de kou	

	Ik wil niet wakker worden zonder jou”	

		

	7.9.14.	

		

	Ik wil niet wakker worden zonder jou	

	Ik weet dat jij niet naast me liggen komt	

	Maar mag ik dan naast jou? Of is dat flauw?	

	Ik heb je elke reden opgesomd	

	Dat wij het beste liggen naast elkaar	

	Jouw rechterhand onhandig onder mij	

	Mijn linkerarm haast pijnlijk in je haar	

	Of minder in elkaar, meer zij aan zij	

	Tezamen starend naar een wit plafond	

	Elkaar niet eens aanrakend, dan, desnoods	

	Maar laat me naast je, in je nachtjapon	

	Want slapen zonder jou is mij des doods	

		

	Jij slaapt nog liever zonder mij op straat	

	Ik wil niet dat je mij hier achterlaat	

		

	7.9.M.	

		

	Ik wil niet dat je mij hier achterlaat	

	Jou missen is een kil en koud gevoel	

	Jij geeft me goede knuffels, goede raad	

	Je laat, zoals ik niet, de boel de boel	

	Je brengt de kalmte in mijn huis en hart	

	We hoeven er niet eens wat voor te doen	

	Als jij er niet bent, voel ik me apart	

	Van jou. Krijg ik tenminste nog een zoen	

	Voordat je gaat? Vergeet me niet, mijn lief!	

	Ik blijf in bed tot jij weer naast me ligt	

	De lakens zijn een warme liefdesbrief	

	De buitenwereld knijpt een oogje dicht	

		

	De eenzaamheid maakt vingertoppen blauw	

	Ik wil niet wakker worden zonder jou	


  
 
  
   
  	7.10. Ik wil niet wakker worden zonder jou	


	7.10.1.	

		

	Ik wil niet wakker worden zonder jou	

	Maar nu was jij zo vrees'lijk irritant	

	Dat ik je een onhebbelijke vrouw	

	Genoemd heb. Deed ik beter niet, dus, want:	

	“Onhebbelijk?! Nou breekt m'n fucking klomp!	

	Jij kankerlijer met je dikke pens!”	

	Ik mompel: “Sorry, schat.” “Loop naar de pomp!”	

	“Ja maar…–” “Nee, houd je bek, cro-magnonmens!	

	Ik heb genoeg van "sorry" en "ja maar"	

	Ik wil gewoon boos op je zijn.” Ik zei:	

	“Het is zo naar met ruzie naast elkaar”	

	“Slaap jij maar op de bank, vannacht,” zei jij	

		

	Daardoor kwam toch een einde aan de pret	

	Ik wil wel wakker worden in een bed	

		

	7.10.2.	

		

	Ik wil wel wakker worden in een bed	

	Dus op de een of andere manier	

	Die niet door wat ik op heb wordt belet	

	Moet ik naar huis. Slaap is niet welkom, hier	

	Ik val er toch al bijna in, terwijl	

	Ik op de automatische piloot	

	Mijn trappers trap. Mijn stuur bestuur. Met stijl	

	Fiets ik zonder te kijken weer door rood	

	Een auto toetert, maar ik moet naar huis	

	Naar bed toe. Slapen. Dronken. Morgen brak	

	Een deur gaat open. Lift in. Hersengruis	

	Geen kleren uit. Geen lakens. Veel te zwak	

		

	De ochtendzon maakt mijn gedachten lauw	

	Ik wil niet wakker worden in de kou	

		

	7.10.3.	

		

	Ik wil niet wakker worden in de kou	

	Want warmte zoeken lijkt me wat urgents	

	Begin oktober ben ik graag in touw	

	Dus maak mij wakker when September ends	

	Hier komt de regen weer, de sterrenpracht	

	Daar slaapt een wakker mens toch niet doorheen	

	Een Groene Dag, maar wat een zwarte nacht	

	En ik word wakker, helemaal alleen	

	De zomer is gekomen en voorbij	

	Onschuldigheid duurt nooit een eeuwigheid	

	September wel, zo lijkt het dan, voor mij	

	Ik wil weer slapen, opdat ik niet lijd	

		

	Maar voor het afkoelt, moet ik wel gered	

	Ik heb dus maar mijn wekker weer gezet	

		

	7.10.4.	

		

	Ik heb dus maar mijn wekker weer gezet	

	Want zonder slaap ik óf niet, óf te lang	

	Dat is, qua mijn ontwaken, een soort wet	

	Een wet die altijd opgaat, ben ik bang	

	Verslaap ik me, dan mis ik straks mijn date	

	Met die gedachte kaatsend door mijn kop	

	Lig ik dus wakker, tot ik dat vergeet	

	En me verslaap. De cirkel rond. De strop	

	Die langzaam strakker trekt heet mijn alarm	

	Ik kan niet zonder. Ik ben onbekwaam	

	De slaap die ik straks slaap is lekker warm	

	Toch voelt het alsof ik een moord beraam	

		

	Van wekkers wordt een mens toch ook niet blij	

	Ontwaken is een nachtmerrie voor mij	

		

	7.10.5.	

		

	Ontwaken is een nachtmerrie voor mij	

	Dat hele waken, sowieso, een ramp	

	Vol somberheid, malheur en razernij	

	Een hellevuur vol zuur en zwaveldamp	

	Depressie is geen pretje, zeg ik u	

	Het drukt me op de borst, maar als ik slaap	

	Wordt al het leed een beetje ambigu	

	Een beetje minder onrecht voor z'n raap	

	Dus zoek ik naar een vaker-slaap-manier	

	En blijf ik liggen in de lappenmand	

	Want als ik slaap, ben ik maar weg van hier	

	En kan depressie even aan de kant	

		

	Het wakend leven is een modderstroom	

	Een vloek die ik ternauwernood betoom	

		

	7.10.6.	

		

	Een vloek die ik ternauwernood betoom:	

	De ware wereld; de realiteit	

	Veel liever blijf ik eeuwig in de droom	

	Waarin ik niet kan merken dat ik lijd	

	Ik kan wel lijden in mijn droom, maar dat	

	Is nep, en ergens diep van binnen weet	

	Ik dat. De ware wereld kan me wat	

	Ik heb niks op met tastbaar en concreet	

	Maar wakker moet ik af en toe helaas	

	Toch worden. Om te eten; om te zijn	

	Zo is de ware wereld mij de baas	

	Uiteindelijk ben ik voor haar te klein	

		

	De ware wereld is een woestenij	

	De droom is kleurrijk, prachtig: toverij	

		

	7.10.7.	

		

	De droom is kleurrijk, prachtig, toverij:	

	Ik droomde dat ik wakker werd naast háár	

	Dat er een "zij" was, en dus ook een "wij"	

	En dat wij wakker werden naast elkaar	

	Ze was het allerliefst en allermooist	

	Haar krommingen voorwaar het allerkromst	

	Toen zeiden zachte lippen zoetgevooisd:	

	“O! Olax, geef mij onze samenkomst”	

	Daar lag ze, naakt, haar ledematen wijd	

	Mijn ogen werden wijdopengesperd	

	Waardoor ik in de sneue werk'lijkheid	

	Ontluisterend alleen ook wakker werd	

		

	Ik weet niet wie ze is, bedenk ik, loom	

	Het waken is vermoeiend monochroom	

		

	7.10.8.	

		

	Het waken is vermoeiend monochroom	

	Zo opgewekt als gisteravond was	

	Zo moeizaam, onverteerbaar, saai en sloom	

	Is wakker worden na een uno más	

	Of zeventien. Tequila is de hel	

	Zak in de stront met zout en met citroen 	

	Want na de eerste volgt de tweede snel	

	En daarna valt er niks meer aan te doen	

	Nu word ik wakker, katerig en brak	

	Maar tegelijk met te veel alcohol	

	Nog in het lijf, dat sidderend en zwak	

	Smeekt: dit nooit weer! De shotjesmaat is vol	

		

	Te brak zijn om te slapen doet me wat	

	Ik wil niet wakker worden: ik ben zat	

		

	7.10.9.	

		

	Ik wil niet wakker worden. Ik ben zat	

	Om niet te mogen slapen. Ik wil weg	

	Weg uit dit grenzeloze zwarte gat	

	Van steeds maar weer teleurstellingen, pech	

	En ongelijke kansen, machtsmisbruik	

	Racisme, pedoseksualiteit	

	Seksisme, oorlog, en het vals gefnuik	

	Van al dat onrecht door de overheid	

	Die hele situatie bij The Voice	

	Dat heden slavernij gewoon nog kan	

	Toch, als ik wakker ben, zie ik ook moois	

	Het liefste droom ik daar dan later van	

		

	Dat heeft wel wat, maar, desalniettemin:	

	Van deze wereld krijg ik minder zin	

		

	7.10.10.	

		

	Van deze wereld krijg ik minder zin	

	Te dwalen door een donkergrijze lucht	

	Ik word vaak wakker als een duivelin	

	Met honger, mensenhaat en stervenszucht 	

	Maar wat nou als ik morgen wakker word	

	En alles anders is? Dat kan wel, toch?	

	Ligt plotseling de wereld op mijn bord	

	En elke onderdrukker en moloch	

	Blijkt even plots een ware filantroop	

	Geen oorlog meer, geen honger en geen pijn	

	Ik weet, het is waarschijnlijk valse hoop	

	Maar het zou toch verdomde prachtig zijn?	

		

	Ik hoopte, voor ik hoop verloor, slechts dat	

	In leven heb ik ooit wel zin gehad	

		

	7.10.11.	

		

	In leven heb ik ooit wel zin gehad	

	Vanmorgen echter is dat weerzin, want	

	Mijn bed is warm en veilig, dus de lat	

	Ligt hoog voor alles buiten dromenland	

	Ik tippel bibberend naar het toilet	

	Ik overpeins mijn opties voor vandaag	

	Ik heb geen afspraak die ik niet verzet-	

	Ten kan. Er klinkt gerommel in mijn maag	

	Oké… ik heb behoefte aan ontbijt	

	Dat lukt me ook wel in m'n onderbroek	

	Ontbijten kost me maar een beetje tijd	

	Ik pak wat fruit, wat yoghurt, een plak koek...	

		

	Leef ik het leven van een markiezin?	

	Ik weet het niet, maar duik er gauw weer in	

		

	7.10.12.	

		

	Ik weet het niet, maar duik er gauw weer in	

	Dat wakker worden, wakker zijn, vind ik	

	Maar niks. Ik trek de lakens tot mijn kin	

	Op, concentreer me voor een ogenblik	

	Op niks, en weg ben ik. Ik snurk, ik soes	

	Na vijf minuten gaat de wekker wéér	

	Ik weet dat het niet slim is dat ik snooze	

	Maar toch snooze ik die button nog een keer	

	Die truc herhaalt zich nog een keer of vijf	

	Een dik halfuur waarin ik nét niet rust	

	Dit grapje is niet goed voor geest of lijf	

	Toch is het elke ochtend weer een must	

		

	De wakk're wereld is het ware kwaad	

	Het kussen is des mensen kameraad	

		

	7.10.13.	

		

	Het kussen is des mensen kameraad	

	Wij dromers weten wat het waken is:	

	Niets meer dan een verschrikkelijk hiaat	

	Van 't ware leven; een necropolis	

	Vol plichten, idealen, waanzin, hoop	

	En andere bespottelijke zooi	

	Terwijl de wereld van de slaap te koop	

	Loopt met een utopie van hoog allooi	

	De wekker brengt alleen behoeftigheid 	

	Een gesel domineert het wakkerdom	

	In dromenland is doem een rariteit	

	Dus draaien wij ons nog een keertje om	

		

	Wij dromers lachen doem in het gelaat	

	We weten dat de wereld niet bestaat	

		

	7.10.14.	

		

	We weten dat de wereld niet bestaat	

	Als wij niet bij elkaar zijn, maar ik weet	

	Dat over een kwartier de wekker gaat	

	En alles wat wij deelden, lief en leed	

	En jarenlange tranen van geluk	

	Voor altijd zullen vlieden. Het is eb	

	In deze zee van dromen. Met een ruk	

	Verdwijnt de echte wereld. Het is nep	

	De wekker in de bovenwereld trrrringt	

	Ik kan het waken niet meer tegengaan	

	En niemand die de morgenstond bedwingt	

	Straks rukt het waken jou bij mij vandaan	

		

	Voor altijd bij je zijn is wat ik wou	

	Ik wil niet wakker worden zonder jou	

		

	7.10.M.	

		

	Ik wil niet wakker worden zonder jou	

	Ik wil wel wakker worden in een bed	

	Ik wil niet wakker worden in de kou	

	Ik heb dus maar mijn wekker weer gezet	

	Ontwaken is een nachtmerrie voor mij	

	Een vloek die ik ternauwernood betoom	

	De droom is kleurrijk, prachtig, toverij	

	Het waken is vermoeiend monochroom	

	Ik wil niet wakker worden. Ik ben zat	

	Van deze wereld. Krijg ik minder zin	

	In leven? Heb ik ooit wel zin gehad?	

	Ik weet het niet, maar duik er gauw weer in	

		

	Het kussen is des mensen kameraad	

	We weten dat de wereld niet bestaat	


  
 
  
   
  	7.11. We weten dat de wereld niet bestaat	


	7.11.1.	

		

	We weten dat de wereld niet bestaat	

	De wereld waarin dromen waarheid zijn	

	Maar als ik de realiteit verlaat	

	Dan kom ik toch terecht in dat domein	

	Want anders blijf ik hangen op de grens	

	Van slaap en waken, dat is ongezond	

	Dan ben ik half een droom en half een mens	

	Een zielenpleister voor die zielenwond	

	Is dan, als ik het spul zelf niet aanmaak	

	Melatonine, liefst een heleboel	

	Ik rammel en ik hort en stoot en kraak	

	Ik weet bij God niet eens meer wat ik voel	

		

	Ik ben qua slaap een broze broddelaar	

	Soms is de wereld achterlaten zwaar	

		

	7.11.2.	

		

	Soms is de wereld achterlaten zwaar	

	Dan blijf ik wakker door een helse pijn	

	Waarbij ik niet genoeg heb aan een paar	

	Brufennetjes, die werking is te klein	

	En niet genoeg versuffend. Ik wil meer	

	Het liefste wil ik nu wat nembutal	

	Of natriumnitriet, maar dat is weer	

	Zo radicaal. En bovendien: als al	

	Mijn zorgen opgelost zijn is er niks	

	Meer aan. Dus neem ik een hypnoticum	

	De plastic slaap voorziet mij in mijn kicks	

	Een onontbeerlijk incontinuüm	

		

	Zo heb ik bij de apotheker baat	

	De apotheker houdt me van de straat	

		

	7.11.3.	

		

	De apotheker houdt me van de straat	

	Hij geeft waar ik ten einde raad voor kwam	

	Ik controleer wat op de labels staat:	

	Melatonine en temazepam	

	Ja, mooi. Dat moest ik hebben. Dankzij dat	

	Spul, dat ik haast als mijn bevrijder zie	

	Kan ik vanavond eindelijk eens plat	

	Vast zelfs voor langer dan een uur of drie	

	Zoals Doornroosje met haar doornenhaag	

	Een slaap waarop ik luchtkastelen bouw	

	Misschien haal ik de acht uur wel, vandaag	

	Dat zou toch helemaal te gek zijn, wauw!	

		

	Ik reken nu wel op een wonder, maar	

	Als het niet helpt dan zijn de rapen gaar	

		

	7.11.4.	

		

	Als het niet helpt dan zijn de rapen gaar	

	Dan slaan de pillen onverhoopt niet aan	

	Gebeurt er niks, en ja, dan lig je daar	

	Zo slapeloos dat je niet op kan staan	

	Zo wakker dat geen van je ogen sluit	

	Zo doodop dat je enkel slapen wil	

	Je gaat dan toch maar weer het bedje uit	

	Het mag niet, maar misschien een tweede pil?	

	Als die dan ook niet helpt is alles stuk	

	Je waakt een coma, slaapt een soort manie	

	Eén ding is nu wel zeker: morgen pluk	

	Je zeker niet de dag in euforie	

		

	Je dwaalt vergeefs langs het gedachtespoor…	

	Ach. Meestal helpt het. Slaap nu!, en slaap door!	

		

	7.11.5.	

		

	Ach, meestal helpt het. Slaap nu en slaap door	

	Een uur of zes? Wat mij betreft oké!	

	Maar, blijkt als ik me aan mijn rugpijn stoor	

	Ik lig hier al vanaf 11 uur tot 2	

	En dan bedoel ik 11 uur 's avonds en	

	Dus 2 uur 's middags. Veel te lang	

	En nog voel ik dat ik best groggy ben	

	Bewegen de patronen in 't behang	

	Ben ik, laten we wel zijn, pittig high	

	Ik heb in tijden niet zo veel geblowd	

	De keer hierna (misschien een beetje saai)	

	Neem ik wat minder dan de dealer bood	

		

	Het kan wellicht ook zonder dealer gaan	

	Het lichaam maakt de juiste stofjes aan	

		

	7.11.6.	

		

	Het lichaam maakt de juiste stofjes aan	

	Maar niet zonder de essentiële hulp	

	Ik ga de slapeloosheid nu verslaan	

	Verstop me voor het waken in mijn schulp	

	En slaap een uur of dertien achtereen	

	Waarna ik uitgedroogd en brak ontwaak	

	En wankel wankel op mijn ene been	

	Het ander slaapt nog. Da's een slechte zaak	

	Want ik wou wel nog aan het werk vandaag	

	Dat zit er met die stonedheid nu niet in	

	“Het spijt me baas: ik ben een beetje vaag	

	(En ik heb eigenlijk gewoon geen zin)”	

		

	Ik wil nog even verder; ga ervoor	

	Geholpen door een pil nu op één oor	

		

	7.11.7.	

		

	Geholpen door een pil nu op één oor	

	Het rechteroor, want aan de linkerkant	

	Mist, door een maniak met tang en boor	

	Een kies of vier, en ook nog wel een tand	

	De tandarts, want zij was de maniak	

	Zei: neem gewoon een paracetamol	

	Maar paracetamollen zijn te zwak	

	En daar heb ik al snel mijn buik van vol	

	Dus nam ik toch een pammetje, en wauw	

	Wat helpt dat spul toch wonderbaarlijk snel	

	En of het morgen minder pijn doet, nou	

	Dat zien we als de morgen daar is wel	

		

	In één klap al mijn zorgen van de baan	

	Op naar een wereld die niet kan bestaan	

		

	7.11.8.	

		

	Op naar een wereld die niet kán bestaan	

	Afslag 420 naar de fantasie	

	Een wereld waar het wolkenbed een zwaan	

	Is, waar de waan is, in een utopie	

	Waar lachend giechelend de zon beschijnt	

	Wat dansend hupsa door de paarse tuin	

	Vol paddenstoelen in de grond verdwijnt	

	En waar ik door de gele hemel struin	

	Op zoek naar God, of dat die er niet is	

	Ik weet het hoe dan ook weer zeker – o!	

	Kon ik maar elke dag zo slapen. Mis	

	Me niet: dit werkt slechts bij de eerste blow	

		

	Ik merk, als ik half stoned mijn bed uit ga	

	De plastic slaap werkt ook de dag erna	

		

	7.11.9.	

		

	De plastic slaap werkt ook de dag erna	

	Ik ben, zoals dat heet, een beetje suf	

	Gedachten doen "woep-woep" en "tralala"	

	Ik ben, zoals dat heet, een beetje duf	

	Laat dingen uit m'n handen vallen: oeps!	

	Ik ben, zoals dat heet, een beetje dwaas	

	Ik prik een vorkje mee, maar niet veel soeps	

	Ik ben, zoals dat heet, een beetje daas	

	Ik ijsbeer als een tijger door de gang	

	Ik ben, zoals dat heet, een beetje traag	

	Staar in de open koelkast urenlang	

	Ik ben, zoals dat heet, een beetje vaag	

		

	Mijn brein is pudding, vla of appelmoes	

	Bedwelmende compressie in een roes	

		

	7.11.10.	

		

	Bedwelmende compressie in een roes	

	Dag in dag uit ben ik verkankerd stoned	

	Ik slaap niet, ben niet wakker, nee, ik soes	

	Ik blow zoals een clownvis anemoont	

	Verstop me voor de werk'lijkheid; verstop	

	Me voor de haaien in de straten. Schuil	

	Voor netelige domme vragen op	

	Zonovergoten dagen. Ik? Ik huil	

	De krokodilste tranen, want ik zit	

	Hier goed op mijn gemakje in de rook	

	Wees weeïg wazig welkom in mijn pit	

	Maar welkom ben je ergens anders ook	

		

	Coolbest Strawberry Hill en blanke vla	

	De wereld weet dat ik niet echt besta	

		

	7.11.11.	

		

	De wereld weet dat ik niet echt besta	

	Ik ben daar zelf wat minder zeker van	

	Ik wou dat ik het niet deed. Logica	

	Gebiedt mij dat het ook wel anders kan	

	Ik neem een handjevol citalopram	

	Mirtazapine, omdat het er ligt	

	Venlafaxine en oxazepam	

	En ik ga liggen. Doe m'n ogen dicht	

	Waarom wordt voorgeschreven drugs gedoogd?	

	Ik val in slaap voor bijna dertig uur	

	Word wakker als een mummie, uitgedroogd	

	Een buiten-wilde-Westen-avontuur	

		

	Het was eergister weer een mengelmoes	

	Die medicijnen zijn niet voor de poes	

		

	7.11.12.	

		

	Die medicijnen zijn niet voor de poes	

	Temazepam is heftig krachtig spul	

	Een dosis die genoeg zou zijn voor gnoes	

	Ontdoet mij van gezwam en flauwekul	

	Gepieker en verraderlijk gepeins	

	Ik val mezelf er lastig mee, dus denk	

	Ik dat ik liever op de golven deins	

	Dan nog een haartje op mijn hoofdje krenk	

	't Is vluchten voor de zelfkastijding, en	

	Ik zou misschien de confrontatie aan	

	Gaan moeten, als ik mijn gedachten scan	

	Kan ik nog op mijn eigen standpunt staan	

		

	Ik neem er toch maar eentje, nu, en gauw	

	Ik weet niet hoe ik zonder slapen zou	

		

	7.11.13.	

		

	Ik weet niet hoe ik zonder slapen zou	

	En slapen is een luxe prerogatief	

	Dat mij tweemaal per dag gegund is. Nou	

	Ik heb het ook wel eenmaal daag'lijks lief	

	Als dat van tien uur 's avonds tot een uur	

	Of één vanmiddag duren kan, dan graag	

	Ik hoef daar niet voor aan een hele kuur	

	Nee, splits mij één zo'n pil maar in de maag	

	Ik heb vandaag al alles wat ik moest	

	Gedaan, en morgen hoef ik helemaal	

	Niks. Laat me slapen, nu, dus, houd me koest	

	't Is tijd voor een nieuw wakeloos verhaal	

		

	Want in mijn stonede dromen zie ik jou	

	We dansen door de nacht voor dag en dauw	

		

	7.11.14.	

		

	We dansen door de nacht voor dag en dauw	

	Ik slaap zo diep dat ik een tweeling ben	

	Die dansend op de Noordpool in de kou	

	De dood opzoekt die ik nog niet erken	

	Geen medicijn is sterker dan gebrek	

	Ik hongerde mezelf al dagen uit	

	Mijn therapeut die noemt me lachend gek	

	Hun lachen is een akelig geluid	

	't Zit mij tot in mijn dromen achterna	

	Daar op de Noordpool, in mijn tweelingdans	

	Een ijsbeer die ik hoopvol gadesla	

	Lacht minstens net zo dodelijk, althans	

		

	We dromen dat de droom niet verder gaat	

	We weten dat de wereld niet bestaat	

		

	7.11.M.	

		

	We weten dat de wereld niet bestaat	

	Soms is de wereld achterlaten zwaar	

	De apotheker houdt me van de straat	

	Als het niet helpt dan zijn de rapen gaar	

	Ach, meestal helpt het. Slaap nu en slaap door	

	Het lichaam maakt de juiste stofjes aan	

	Geholpen door een pil nu op één oor	

	Op naar een wereld die niet kán bestaan	

	De plastic slaap werkt ook de dag erna	

	Bedwelmende compressie in een roes	

	De wereld weet dat ik niet echt besta	

	Die medicijnen zijn niet voor de poes	

		

	Ik weet niet hoe ik zonder slapen zou	

	We dansen door de nacht voor dag en dauw	


  
 
  
   
  	7.12. We dansen door de nacht voor dag en dauw	


	7.12.1.	

		

	We dansen door de nacht voor dag en dauw	

	Voorgoed vergetend of de dageraad	

	Voorbijgegaan is voor ik slapen zou	

	Voorbijgaand aan of toekomst wel bestaat	

	Als het verleê voorgoed veranderd is	

	Misschien was het een hemels paradijs	

	Misschien was het wel hels verdoemenis	

	Voor beide opties is er geen bewijs	

	Maar uitgerust, dat zijn we zonder meer	

	't Is duidelijk dat slapen is geschied	

	Hoe lang? En waar? Waarom? Met wie? Wanneer?	

	Waarvoor? En waaromtrent? Ik weet het niet!	

		

	Als ik naar alles wat er is verscheurd	

	Kijk, achteraf, is alles zwartgekleurd	

		

	7.12.2.	

		

	Kijk, achteraf is alles zwartgekleurd	

	Omdat ik slechts de naarste flard onthoud	

	Mijn reputatie is met pek besmeurd	

	Maar neem ik dat niet met een korrel zout?	

	Als ik vergeten ben wat waarheid was	

	Wat weet degene die het wel nog weet	

	Dan nog? Misschien dat ik de puzzel pas	

	Kan oplossen wanneer ik Sherlock heet	

	Ik lees m'n appjes terug, bekijk m'n feeds	

	Ik kijk wat naar de scheuren in m'n broek	

	De blauwe plekken. Nee, het zegt me niets	

	Hoe hard ik ook naar wat ik kwijt ben zoek	

		

	Ik voel m'n kaak. M'n slaap. M'n voorhoofd. Au!	

	De regenboog bromt zeven tinten blauw	

		

	7.12.3.	

		

	De regenboog bromt zeven tinten blauw	

	En bont. Een man die ik geloof ik ken	

	Stelt lastig vragen, zoals “Wat is jouw	

	Geboortedatum?”, “Weet je wie ik ben?”	

	En “Welke dag is het vandaag?” Ik weet	

	Dat heus wel, maar het komt niet in me op	

	Dat is niet iets wat ik normaal vergeet	

	Dus snap ik: er is íéts mis met mijn kop	

	“Herinner je je nog hoe je hier komt?”	

	“Wat weet je van de afgelopen tijd?”	

	De regenboog, die steeds iets blauwer bromt	

	Vertelt me: die momenten ben je kwijt	

		

	Waarschijnlijk ben ik op m'n bek gepleurd?	

	'k Heb geen idee van wat er is gebeurd!	

		

	7.12.4.	

		

	'k Heb geen idee van wat er is gebeurd	

	Ik weet niet eens wat ik zoal gebruikt	

	Heb. Maakt niet uit, zolang er niemand zeurt	

	Niet in my face, en liever niet besmuikt	

	Al heb ik daar geen last van, niet direct	

	Eerst maar eens zien dat ik de dag door kom	

	Het leven voelt vandaag niet echt perfect	

	Ik heb het zelf gedaan. Het is zo dom!	

	Wat gister is gebeurd ging echt verkeerd	

	En het was zeker niet de eerste keer	

	Ik heb misschien mijn lesje wel geleerd	

	En doe dit dus voorlopig niet gauw weer	

		

	Zo heeft zo'n blackout toch een beetje nut	

	Ik voel me danig door elkaar geschud	

		

	7.12.5.	

		

	“Ik voel me danig door elkaar geschud	

	Mijn hersenen zijn hummus,” app ik wie	

	Ik me van gisteren herinner. “Kut”	

	“Ja, nogal.” “Had jij juist niet een fobie	

	Voor het verliezen van de grip op…–” “Ja”	

	Die kent me goed. Ik ben echt als de dood	

	Dat ik nu door de alcoholica	

	Iets te zeer van mijn dronkenschap genoot	

	En dingen heb gedaan die ik niet wil	

	Of dingen heb gezegd die ik niet meen	

	“Nee, volgens mij was jij behoorlijk chill”	

	Beweert mijn vriend. Gelukkig. Dat is één	

		

	De rest van het "bewijs" werkt minder mee	

	Het was een feest – zegt mijn portemonnee	

		

	7.12.6.	

		

	Het was een feest, zegt mijn portemonnee	

	Een foto van het bonnetje duikt op	

	Acht Palm, dat is niet gek, dat is oké	

	Drie puntjes goeie whisky, dat is top	

	Twaalf dropshot? Wat? Ik haat die gore meuk	

	Dat heb ik toch niet zelf gedronken, hoop	

	Ik?! Ah, drie flatliners, nou, díé zijn leuk	

	Ik weet tenminste waarom ik die koop	

	Vier Heineken?! Is dit dan wel mijn bon?	

	Oh, drie Orval. Ja. Dat is lekker spul	

	Ik heb weer meer gedronken dan ik kon	

	En mijn geheugen is daardoor de lul	

		

	'k Ben financieel en qua bewustzijn blut	

	Ik voel me leger dan de droogste put	

		

	7.12.7.	

		

	Ik voel me leger dan de droogste put	

	Word vreemd genoeg wéér wakker zonder haar	

	Ik lees m'n appjes terug. “Hey gozer, prut!	

	En als het op is, is het kut,” staat daar	

	Oh ja, ik had weer wat te vieren, was	

	Een jaar of vijfendertig, in de Prael	

	En later nog bij Emma. Buikpijn? Da's	

	Een nieuwe! Brandend maagzuur, allemaal	

	Door shotjes, bier en bittergarnituur	

	Ik lig kletsnat te zweten in mijn bed	

	Ik sliep dan wel een lange tijd (elf uur!)	

	Dat heeft alleen mijn lijf nog niet gered	

		

	Ik word geplaagd door kots en diarree	

	Ik ben begonnen om een uur of twee	

		

	7.12.8.	

		

	Ik ben begonnen om een uur of twee	

	Er was geen koffie, dus ik nam maar bier	

	Dat kwam in halve liters. Goed idee!	

	Gemiddeld één zo'n unit per kwartier	

	Ik nam daarnaast geen sterke alcohol	

	Alleen de medicatie op recept	

	(Wat Nortrilen en aripiprazol)	

	Ik lees dat ik om zes uur heb geappt:	

	“Ik heb genoeg gedronken om niet meer	

	Te kunnen slapen, maar net niet genoeg	

	Om out te gaan. Wie ben jij ook alweer?”	

	Het was vast erg rumoerig in de kroeg	

		

	Ik denk dat het aan de bediening lag	

	Hoe kan het dat ik zoveel zuipen mag?	

		

	7.12.9.	

		

	Hoe kan het dat ik zoveel zuipen mag?	

	En dan heb ik het dus niet over melk	

	Maar bier voor een aanzienlijk hoog bedrag	

	Dus even serieus nu, even: welk	

	Onverantwoordelijk individu	

	Gaf mij en zo veel drank het groene licht?	

	Ik ben wel veilig in mijn huisje, nu	

	Maar houd voorlopig nog mijn ogen dicht	

	En ik tracht terug te halen hoe het ging	

	Om twaalf uur ving de feestelijkheid aan	

	Daaraan heb ik nog wel herinnering	

	Toen kon ik nog net op mijn poten staan	

		

	Veel meer dan dat weet ik niet meer, helaas	

	Vanaf een uur of zes is het een waas	

		

	7.12.10.	

		

	Vanaf een uur of zes is het een waas	

	Een stroom herinneringen in mijn zog	

	Ik heb een lege maag, een lege blaas	

	Een niet zo lege lever, echter, nog	

	Het voelt als kwart voor negen, of half tien	

	Hier in dit onbekend appartement	

	Waar ik mijn fietssleutel nog niet gezien	

	Heb. Ook de datum is mij onbekend	

	Nee wacht. Er was een feestje. Vrijdag dus	

	Nee, zaterdag. Want gister was het vrij-	

	Mijn feitenzoektocht rammelt als een bus	

	Ik wil op zoek naar sleutels en kledij	

		

	Dat kan niet, maakt mijn lever me gewag	

	Ik ben nog dronken, en het is al dag	

		

	7.12.11.	

		

	Ik ben nog dronken, en het is al dag	

	Maar: niet geklaagd, kom op nu!, huppakee!	

	Ik moet over een halfuur aan de slag	

	Mijn zusje gaat verhuizen; ik help mee	

	Waar ben ik eigenlijk zo dronken van?	

	Ik dacht toch gister enkel maar wat bier	

	Te drinken. Zit de drank zo in de man	

	Dat hij de kan niet meer herinnert? Vier	

	Uur eerder heb ik een bericht verstuurd	

	Mijns wetens treft mij desomtrent geen blaam	

	Ik was niet bij mijn hersens in de buurt	

	Waar was ik dan?, in pleurisvredesnaam!	

		

	Ik was in Musicon, en ik was dwaas	

	Dus mijn geheugen is een gatenkaas	

		

	7.12.12.	

		

	Dus: mijn geheugen is een gatenkaas	

	Ik weet niet zeker waar ik mij bevind	

	Lang zal ik leven in de gloria's	

	De drank is wat mij aan het leven bindt	

	Dat zou des medicaties taak toch zijn?	

	Daar werd ik van de week nog vrolijk van	

	Maar alcoholica dempt mij de pijn	

	En wikkelt mij in energiek elan	

	Totdat, de dag erna, de hamer valt	

	Dan zijn opeens de gatenkazen gaar	

	Ik heb de hele nacht bijeengebrald	

	Maar 's ochtends vind ik niks meer weten naar	

		

	Wat heeft die alcohol mij opgebracht?	

	Het is een zwarte, sterrenloze nacht	

		

	7.12.13.	

		

	Het is een zwarte, sterrenloze nacht	

	Het is een diep en onderwater bad	

	Een stilstaan met de hartenklop op jacht	

	Een doodse stilte die geheel geen vat	

	Heeft op het leven als je wakker wordt	

	Want alles wat er toch niet was, vergeet	

	Je weer meteen. Een gapend gat. Een bord	

	Dat onbeschreven nergens iets van weet	

	Er is iets prachtigs aan vergetelheid	

	Je vult uiteindelijk zelf de details	

	Wel in. Verzint een mening en een feit	

	En wat er achterblijft is toch iets fraais	

		

	Het leven was nog nooit zo mooi en zacht	

	Een bloemblad overdekt zijn eigen pracht 	

		

	7.12.14.	

		

	Een bloemblad overdekt zijn eigen pracht	

	De blackoutnachten zijn normaal erg kil	

	Ik uit me meestal met een jammerklacht	

	Maar nu heb ik onthouden wat ik wil	

	We hebben elkaar eindeloos gekust	

	Ik weet niet hoe, en zeker niet waarom	

	Maar werd geleid door liefde en door lust	

	Normaal gesproken is dat wrang of dom	

	Maar nu heb ik een lach op mijn gezicht	

	Dat ik de rest van gisteravond kwijt	

	Ben raakt me niet. Ik zag het liefdeslicht	

	In mijn herinnering kus ik die meid	

		

	Dus binnenin de bloem staat slechts die vrouw	

	We dansen door de nacht voor dag en dauw	

		

	7.12.M.	

		

	We dansen door de nacht voor dag en dauw	

	Kijk, achteraf is alles zwartgekleurd	

	De regenboog bromt zeven tinten blauw	

	'k Heb geen idee van wat er is gebeurd	

	“Ik voel me danig door elkaar geschud	

	Het was een feest,” zegt mijn portemonnee	

	“Ik voel me leger dan de droogste put”	

	Ik ben begonnen om een uur of twee	

	Hoe kan het dat ik zoveel zuipen mag?	

	Vanaf een uur of zes is het een waas	

	Ik ben nog dronken, en het is al dag	

	Dus mijn geheugen is een gatenkaas	

		

	Het is een zwarte, sterrenloze nacht	

	Een bloemblad overdekt zijn eigen pracht 	


  
 
  
   
  	7.13. Een bloemblad overdekt zijn eigen pracht	


	7.13.1.	

		

	Een bloemblad overdekt zijn eigen pracht	

	Verhult wat binnen eraan vreet verliefd	

	Beschermt het kwaad dat tandenblotend lacht	

	Verbloemt wat het van binnenuit vertyft	

	Vereert het duister dat het zelf creëert	

	Wil anderen niet lastigvallen met	

	De rot die heel de bloempjeskern verteert	

	Omdat er niemand op dat binnen let	

	Zijn eigen pracht is slechts nog suggestief	

	Van buiten lijkt de binnenkant knalrood	

	Men ziet die buitenkant, en noemt het lief	

	Van binnen slaapt het bloempje tot de dood	

		

	Dat bloemblad is het enige dat 't heeft	

	Waardoor de schoonheid in het duister zweeft	

		

	7.13.2.	

		

	Waardoor de schoonheid in het duister zweeft	

	Zijn de gordijnen: die zijn altijd dicht	

	Ik ben zo'n partyganger die niet ravet	

	Maar desalniettemin op het gezicht	

	De tekenen van instorten heeft staan	

	Mijn wallen zijn zo groot als Amsterdams	

	Ik trek mijn pijn als bloemen wespen aan	

	Ik jammer jammerlijker dan imams	

	Wanneer ze open gaan ontwaak ik al	

	Dan knalt de zon zijn smoel recht voor mijn raap	

	Ik wou dat ik kon slapen, maar ik val	

	In alles tegelijk, maar nooit in slaap	

		

	Wanneer ik wakker ben begint de nacht	

	Een tegenstelling en een jammerklacht	

		

	7.13.3.	

		

	Een tegenstelling en een jammerklacht:	

	Ik lig klaarwakker urenlang in bed	

	Zo op mijn plaats als fietsen in de gracht	

	Altijd maar depressief zijn is geen pret-	

	Je. Maar ik wil niet beter zijn dan dit	

	Mijn vacht omarmt me, en ik knuffel terug	

	Je zou niet zeggen dat ik ermee zit	

	En als je ernaar vraagt, ontken ik stug	

	Dan zeg ik dat het prima gaat, behal-	

	Ve dat ik niet goed uitgeslapen ben	

	Je vraagt er toch niet naar; je weet het al	

	Omdat ik je per slot van reek'ning ken	

		

	't Is carpe noctem wat de dag ons geeft	

	Toch willen we niet plukken wat niet leeft	

		

	7.13.4.	

		

	Toch: willen we niet plukken wat niet leeft?	

	En vinden we geen hoop meer in gepluk?	

	Is er dan niks meer waar de man naar streeft	

	Die al zijn hebben en zijn houwen stuk	

	Gegooid heeft? Is de slaap die hem nog rest	

	De laatste vrede in zijn ruw bestaan?	

	Is heel het leven eigenlijk een test?	

	En als dat zo is, wie gaat het iets aan	

	Dat hij alleen maar vredig slapen wil?	

	Is het een straf, dat hij depressie kreeg?	

	Als ik die vragen stel, dan blijft het stil	

	Als ik die vragen laat, dan blijf ik leeg	

		

	Is alles wat niet uitbarst waardeloos?	

	Wie maalt er om de ongeklapte roos?	

		

	7.13.5.	

		

	Wie maalt er om de ongeklapte roos?	

	Geen hond. Dus ik blijf lekker in m'n hol	

	Waar vriendelijk bedoelde Cupido's	

	Me missen. Ik heb echt m'n buik al vol	

	Van mensen die me willen laten zien	

	Hoe mooi het leven en de wereld zijn	

	Die liefde in mij zoeken, en misschien	

	Een hart onder het depressief venijn	

	Ze menen mij een harteloze ploert	

	Maar ik wil enkel slapen, met een hand-	

	Vol pillen, graag. Een ambulance voert	

	Me mee en reist me door het ganse land	

		

	Wie wordt er wakker van zo'n wilde rit?	

	Wat, ik? Ik geef geen fuck. Geen sikkepit	

		

	7.13.6.	

		

	Wat, ik? Ik geef geen fuck. Geen sikkepit	

	Ik maal niet om de voortgang des bestaans	

	Fuck heel de regenboog en zwart én wit	

	Ik teken voor iets half-af-onvoldaans	

	Als dat betekent dat ik slapen mag	

	Ik heb het leven al gezien, niet weer!	

	Het lijkt wel elke dag weer donderdag	

	Ik wil niet meer. Ik wil gewoon niet meer	

	Maar altijd als ik slaap komt dat moment	

	Dat ik onuitgeslapen wakker word	

	De rustbehoefte is mij inherent	

	Ik heb een onophoudend slaaptekort	

		

	Ik heb geen puf voor bang en radeloos	

	Ik ben te moe voor somber en voor boos	

		

	7.13.7.	

		

	Ik ben te moe voor somber en voor boos	

	Maar ook voor opgewekt en energiek 	

	Ik zou wel willen groots en grandioos	

	Maar dan steekt meestal de problematiek	

	Van het wel willen maar niet doen de kop	

	Op. Zo komt het er meestal toch niet van	

	Ik ben nog niet begonnen voor ik stop	

	Ik wil het wel, en denk dat ik het kan	

	Maar actie, ho maar! Weet dat ik bedank	

	Ik voel me door mijn plannen opgejaagd	

	Ze kunnen mij wat! Ik lig op de bank 	

	En opstaan is te veel van mij gevraagd	

		

	Dan plots een kentering, want wat is dit?	

	Ik wil alleen maar liggen, maar ik zit!	

		

	7.13.8.	

		

	Ik wil alleen maar liggen, maar ik zit	

	Maar wat te zitten, op de bedrand, want	

	Er ligt te veel aan rotzooi, kleren, shit	

	In mijn bescheiden eenmansledikant	

	Ik til een dekbed op en er ontluikt	

	Een pornotijdschrift en een zelfhulpboek	

	Wat pizzadozen, al dan niet gebruikt	

	Een klein boeketje schimmel in de hoek	

	Een oplossing hiervoor hoef ik niet ver	

	Te zoeken: dit is zo gepiept, vriendin!	

	Want met een beetje proppen, pas ik er	

	Nog makkelijk en slaapbaar tussenin	

		

	't Is tijd om het hier uit te mesten, maar	

	Mijn drijfveren zijn onverenigbaar	

		

	7.13.9.	

		

	Mijn drijfveren zijn onverenigbaar	

	Aan één kant wil ik wel gelukkig zijn	

	Maar komt daarmee mijn slapen in gevaar	

	Dan houd ik die ambitie liever klein	

	Ik slaap graag. Als ik slaap krijg ik niet mee	

	Hoe godverdomde kut de wereld is	

	En als ik slaap lijkt alles wel oké	

	't Is elke dag weer een gebeurtenis	

	En 's nachts, wanneer ik wakker ben, dan voelt	

	Het of mijn slaap mijn vreugde ondermijnd	

	Heeft; of er enkel kwaad mee werd bedoeld	

	Het is een somber schaakspel zonder eind	

		

	(Toch is er wel een allerlaatste zet:	

	De pillen liggen in het kabinet)	

		

	7.13.10.	

		

	De pillen liggen in het kabinet	

	Ik heb dat gister nog gecontroleerd	

	Ik heb er maar één nodig. Wat mij let	

	Is dat ik zelden juist heb gedoseerd	

	Ik wil geen overdosis, ik wil rust	

	Ik hoef niet weer naar de ehbo	

	Maar als de eerste pil mijn lippen kust	

	Dan volgen er een stuk of zestien zo	

	Ik ben ook veel te fucking ongeremd	

	Maar daardoor slaap ik nu aan een stuk door	

	Een uur of achtentwintig. Mijn beklemd-	

	Zijn zorgt op die manier nog ergens voor!	

		

	Al slaap ik nog een week; een maand; een jaar...	

	'k Heb alles wat ik wilde doen al klaar	

		

	7.13.11.	

		

	'k Heb alles wat ik wilde doen al klaar	

	Nu moet ik maar gaan slapen, lijkt me, dan	

	Ik heb een berg of acht verzet, vandaar	

	Ben ik zo moe dat ik niet slapen kan	

	Ik heb wat vuilnis in de bak gedaan	

	Ik heb de Roomba aangezet die ging	

	Er met plezier en herrie tegenaan	

	Ik heb een zeer gevatte opmerking	

	Gemaakt op Facebook – dat was een succes	

	Ik heb gegeten en mijn dorst gelest	

	Een lepel afgewassen en een mes	

	Er is geen bergverzet meer dat mij rest	

		

	Ik schreef daarbovenop zelfs dit sonnet	

	Waarom lig ik dan nog niet in mijn bed?	

		

	7.13.12.	

		

	Waarom lig ik dan nog niet in mijn bed	

	Als ik al meer dan acht uur wakker ben?!	

	Een week of twee geleê de klok verzet	

	Nu ben ik van het slapen superfan	

	De dagen worden korter, elke dag	

	De nachten worden langer dan gezond	

	Maar ik geniet van dat ik slapen mag	

	De avondstond heeft zilver in de mond	

	De morgenstond houdt wijselijk zijn smoel	

	Die zien we in de lente vast wel weer	

	Zolang ik lekker onder lakens woel	

	Voel ik heel die depressie haast niet meer	

		

	De maand november heeft me in haar macht	

	Een winter slaap je in je eigen vacht	

		

	7.13.13.	

		

	Een winterslaapje in je eigen vacht:	

	Het lijkt toch elk jaar weer zo oké	

	De koudste vorst die naar de zomer smacht	

	Een groot gebrek aan vitamine D	

	Een groter nog gebrek aan een terras	

	Aan witbier drinken in de hete zon	

	Je rillend lichaam in je winterjas	

	Een koude sigaret op het balkon	

	Een thermometer die echt overdrijft	

	Het leek een goed idee, maar nu de slaap	

	Niet komen wil, en slechts de winter blijft	

	Sta jij daar met je blauwe bek voor aap	

		

	Het laatste uur slaat altijd onverwacht	

	Een mantra die ik zelf niet heb bedacht	

		

	7.13.14.	

		

	Een mantra die ik zelf niet heb bedacht	

	Of wel, ik weet de oorsprong niet meer, maar:	

	De liefde heeft de waarheid niet in pacht	

	Dus ben ik kankerdomverliefd op haar	

	En wijst zij mij dus keer op keer weer af	

	Ik ben allener dan ik eerder was	

	Ik accepteer de eenzaamheid als straf	

	Zit op mijn handen en in zak en as	

	Heb ik me dan maar in mijn bed verschanst	

	Geen groter leed dan liefdes-; een verdriet	

	Dat duister door de diepste dalen danst	

	Ik wil wel slapen, maar ik kan het niet	

		

	Stokstekeblind was Cupido op jacht:	

	Een bloemblad overdekt zijn eigen pracht	

		

	7.13.M.	

		

	Een bloemblad overdekt zijn eigen pracht	

	Waardoor de schoonheid in het duister zweeft	

	Een tegenstelling en een jammerklacht	

	Toch willen we niet plukken wat niet leeft	

	Wie maalt er om de ongeklapte roos?	

	Wat, ik? Ik geef geen fuck. Geen sikkepit	

	Ik ben te moe voor somber en voor boos	

	Ik wil alleen maar liggen, maar ik zit	

	Mijn drijfveren zijn onverenigbaar	

	De pillen liggen in het kabinet	

	'k Heb alles wat ik wilde doen al klaar	

	Waarom lig ik dan nog niet in mijn bed?	

		

	Een winter slaap je in je eigen vacht	

	Een mantra die ik zelf niet heb bedacht	


  
 
  
  
  	7.14. Een mantra die ik zelf niet heb bedacht	


	7.14.1.	

		

	Een mantra die ik zelf niet heb bedacht	

	Voelt niet als echt van waarde voor mijn ziel	

	Ik bid om motivatie en om kracht	

	Maar voel me in mijn bidden vrij debiel	

	Ik hoopte ooit dat ik mezelf van kant	

	Kon maken, maar ik durfde niet (en/of	

	Het lukte niet). Ik ben een faalhaas, want	

	Mijn lijf vergaat voorlopig niet tot stof	

	Ik denk dat ik mezelf alleen maar jen	

	Ik wil niet meer geloven in een lot	

	Nu ik dan toch nog maar in leven ben	

	Laat mij dan ook maar bidden tot die God	

		

	Geef mij dan maar dat dagelijkse brood	

	Bescherm me tegen tegenslag in nood	

		

	7.14.2.	

		

	Bescherm me tegen tegenslag in nood	

	Bewaar mij voor de waanzin van vandaag	

	Want, als ik hier de Bard van Avon quote:	

	“Te zijn of niet te zijn, dat is de vraag”	

	Het voelt nu of ik nauwelijks besta	

	Maar helemaal niet zijn is ongewenst	

	"Te zijn", dat is het antwoord, denk ik, ja	

	En dan tevreden zijn, en onbegrensd	

	Genieten van het leven voor je gaat	

	Want gaan dat moet en zal je, anyway	

	Dus "Niet te zijn," als je me goed verstaat	

	Brengt aan het eind verlossing met zich mee	

		

	Het leven is een waardevolle vracht	

	Verlicht me in het donker van de nacht	

		

	7.14.3.	

		

	Verlicht me in het donker van de nacht	

	Breng mij vanuit het duister in het licht	

	Verlos me van het donzig slapend zacht	

	Ontdoe mij van de angst in mijn gezicht	

	Ik wil niet dood. Ik wil niet dood. Ik wil	

	Niet sterven, ik ben als de dood ervoor	

	Toch ga ik weer geregeld voor de kill	

	Er komt een boze dag, dan zet ik door	

	Ik wil niet leven, maar blijf liever hier	

	Oneindig starend in de zwarte void	

	Ik schep uit leven niet bepaald plezier	

	Maar sterven wil ik dus echt nevernooit	

		

	Weerhoud me van het laatste, zwaarste lood	

	Bevrijd me uit de klauwen van de dood	

		

	7.14.4.	

		

	Bevrijd me uit de klauwen van de dood	

	Want dat ik sterven moet weegt extra zwaar	

	Omdat ik ook al leven moest. Wat bood	

	Dat leven dan? Geen hol!, is zonneklaar	

	Maar sterven, dat is godverdomde eng	

	Ik heb het nu al acht keer geprobeerd	

	En elke keer als ik ontwaak verleng	

	Ik slechts het onvermijdelijke. Deert	

	Me niet, natuurlijk, maar een beetje wel	

	Ik kan nog zo hard roepen: “Ik wil weg!”	

	Dat wil ik ook, maar wat ik zo bestel	

	Is iets waarvan ik niet weet wat ik zeg	

		

	Het is wat ik heel het bestaan verwijt:	

	Laat mij niet slapen in onsterflijkheid	

		

	7.14.5.	

		

	Laat mij niet slapen in onsterflijkheid	

	Want dat is zonde van de tijd. Laat mij	

	Maar manisch hyperfocussen, ik rijd	

	Veel liever rondjes in mijn hoofd dan blij	

	Genoeg maar achterover op de bank	

	Te hangen. Ik wil vechten. Ik wil zien!	

	Ik zing, ik bid, ik lach, ik werk, ik jank	

	Bewonder mij! Ik heb talent voor tien	

	En wil niet sterven in de koude droom	

	Maar in een oorlog, vechtend tegen vuur	

	Door vraag en aanbod stelt de econoom:	

	De dood is gratis, en het leven duur	

		

	Ik wijd er al mijn kransenkransen aan:	

	Laat mij, voor ik er niet meer ben, bestaan	

		

	7.14.6.	

		

	Laat mij! Voor ik er niet meer ben, bestaan	

	Er zoveel mooie dingen die ik ben	

	Geweest; waar ik mij steeds doorheen mocht slaan	

	Het was helaas niet altijd even zen	

	Maar ik heb volgens mij meer dan mijn plicht	

	Gedaan: ik heb mijn volk geëntertaind	

	Ik stond er, met een lach op mijn gezicht	

	Al was die lach niet altijd door gemeend	

	Ik heb de dans gedanst; de klus geklust	

	Laat mij nu slapen, want mijn tijd is hier	

	Ik wil graag rusten, ik verdien de rust	

	Het is gedaan met dansen en plezier	

		

	Kort mij niet op de slaap die mij verblijdt	

	Verleng mijn wake niet, het is mijn tijd 	

		

	7.14.7.	

		

	Verleng mijn wake niet! Het is mijn tijd	

	En ik ben godverdomme niet te jong	

	De mens leeft om te sterven, is het feit	

	Toen ik mijn allerlaatste liedje zong	

	Kwam geen encore, geen toegift en geen bis	

	De dans was over, en het lied was uit	

	De nasmaak van het leven is niet vies	

	Maar wie te lang blijft proeven trekt een snuit	

	Van gedverderrie, jakkes, bah en blegh	

	De stekker mag eruit, ik ben voorbij	

	De strobreed die ik zelf nog in de weg	

	Leg, kan niet op tegen dat brein van mij	

		

	Ik houd mezelf niet langer in de waan	

	Wanneer het ook mijn tijd is om te gaan	

		

	7.14.8.	

		

	Wanneer het ook mijn tijd is om te gaan	

	Zal Thanatos zich aankondigen met	

	Bombarie en fanfare! Maakt ruim baan!	

	Want Olax komt eraan! Ik veins verzet	

	Maar eigenlijk omarm ik wat gebeurt	

	Ik heb een meer dan goedgemutst humeur	

	Ik heb het leven bont en blauw gekleurd	

	Nu is het tijd voor wat postume kleur	

	Ik heb wel vragen bij mijn in-m'n-sas	

	Ik weet zelf nog niet goed hoe ik het zie	

	Ik had gehoopt dat ik er niet meer was...	

	Mag ik wel blij zijn met een après-vie?	

		

	Ik peuter aan die Gordiaanse knoop	

	Ik prevel de tot spreuk geworden hoop	

		

	7.14.9.	

		

	Ik prevel de tot spreuk geworden hoop:	

	“Mag ik nou alsjeblieft euthanasie?”	

	De psychiater is helaas niet dope:	

	Er volgt nog een behandeling of drie-	

	Endertigduizend, minstens, lijkt het hem	

	Euthanasie is lastig voor wie gek	

	Maar niet uiteengevallen is. De rem	

	Blijft ingedrukt voorlopig, want ik wek	

	De indruk niet dat ik al hopeloos	

	En opgegeven ben: ik wil wel weg	

	Maar geest en lichaam zijn nog lang niet broos	

	Er is nog veel om voor te leven. Zeg…	

		

	Wat is het dan, waarvoor ik leven moet?	

	De hoop die, volgens spreuken, leven doet?	

		

	7.14.10.	

		

	De hoop, die volgens spreuken leven doet	

	Zit mij maar tegen, maar ik heb hem flink	

	Te pakken: en ik koester en ik voed	

	Hem, tot ik er vanzelf in onderzink	

	Ik hoop dat ik de juiste woorden ken	

	Ik hoop dat ik de liefde ooit nog vind	

	Ik hoop dat ik een keer gelukkig ben	

	Ik hoop dat ooit het leven mij weer zint	

	Als ik die woorden hier zo neerpen staan	

	Er slechts de woorden van een arme dwaas	

	Behalve dit boek werk ik nergens aan	

	De hoop is ijdel in die zin, helaas	

		

	Ik leef, terwijl ik zelf mijn leven sloop	

	Een leven waarin ik dit boek verkoop	

		

	7.14.11.	

		

	Een leven waarin ik dit boek verkoop	

	Is weer een leven lang voor niks geleefd	

	Tweederde van het lange leven kroop	

	Voorbij; maar waar de dromelaar naar streeft	

	Is juist dat derde deel, dat slaapgeklooi	

	En dat is wat, als er iets ideaals	

	Bestaan zou mogen, als het leven mooi	

	Mag heten, het perfecte hiernamaals	

	Zou zijn. Een afgesloten open slot	

	Een afgebakende oneindigheid	

	En geen gedoe met engelen of God	

	Gewoon bewusteloosheid voor altijd	

		

	De dood is na zo'n leven veel te goed	

	Het eindigt altijd in een tranenvloed	

		

	7.14.12.	

		

	Het eindigt altijd in een tranenvloed	

	Maar eigenlijk is het een heldendaad	

	Een storm die tussen al die tranen woedt	

	Gaat liggen als je er niet over praat	

	Maar tranen zijn belangrijk, laat ze gaan	

	Ze ebben de emotievloed, gaan hard	

	En woorden begeleiden elke traan	

	Soms helder als kristal, soms steenkoolzwart	

	Bespreek de dood, al is ie ongewenst	

	Of onbegrijpelijk, of onverwacht	

	De dood is niet iets dat het zijn begrenst	

	Het leven is niet altijd wat er lacht	

		

	Dat is een misdaad naar het leven toe	

	Ik schrijf nog één keer over dit taboe	

		

	7.14.13.	

		

	Ik schrijf nog één keer over dit taboe	

	De zelfgekozen dood. Ik weet waarom	

	Men er niet over praten wil, maar hoe	

	Je het ook wendt of keert: wie zwijgt is stom	

	Ik mag de dood niet aanmoedigen, maar	

	Bewonder wel de dapperheid van wie	

	Het leven, ook al is het nog zo naar	

	Beëindigt in een vlaag van euforie	

	Ik wou dat ik het durfde en/of kon	

	Ik kan de dood en/noch het leven aan	

	Ik wou dat ik een keertje van me won	

	Ik hunker naar de rust van niet bestaan	

		

	Ik schrijf nog één – waarmee ik boete doe –	

	Gedichtje voor het slapen. Ik ben moe	

		

	7.14.14.	

		

	Gedichtje voor het slapen. Ik ben moe	

	Ik schrijf tot aan de allerlaatste dag	

	Het aller-, állerlaatste rendez-vous	

	Is met een vriend die ik nooit eerder zag	

	Hij is een grote zachte knuffelbeer	

	En hij hanteert een zachte knuffelzeis	

	Niks engs of knokigs is er aan meneer	

	Wie dat verzonnen heeft is niet goed wijs	

	Hij is de slaap die nooit meer wakker wordt	

	Wat weggekwijnd is maakt hij teruggekwijnd	

	Hij compenseert het leefgenottekort	

	Met eindeloos genieten van het eind	

		

	Ik wacht alleen nog op wie op mij wacht	

	(Een mantra die ik zelf niet heb bedacht)	

		

	7.14.M.	

		

	Een mantra die ik zelf niet heb bedacht:	

	Bescherm me tegen tegenslag in nood	

	Verlicht me in het donker van de nacht	

	Bevrijd me uit de klauwen van de dood	

	Laat mij niet slapen in onsterflijkheid	

	Laat mij voor ik er niet meer ben bestaan	

	Verleng mijn wake niet, het is mijn tijd	

	Wanneer het ook mijn tijd is om te gaan	

	Ik prevel de tot spreuk geworden hoop	

	De hoop die volgens spreuken leven doet	

	Een leven waarin ik dit boek verkoop	

	Het eindigt altijd in een tranenvloed	

		

	Ik schrijf nog één keer over dit taboe	

	Gedichtje voor het slapen, ik ben moe	


  
 
  
   
  	7.G.	

		

	Gedichtje voor het slapen, ik ben moe	

	Het wereldleed vermoeit tot op het bot	

	Ik dek mijn schaapjes op het droge toe	

	We leven in de dromen van een god	

	Ik trap de open deuren in en brul	

	Om hoe ik twijfel aan of wij bestaan	

	Een goor gerochel klinkt als slap gelul	

	Vertel me da