 
   
   
 
   
 
   
 
   Kleine beetjes



Het gaat niet zo, dat je ineens de geest zult geven,

bij élk verdriet verlies je kleine beetjes leven,

er komt van lieverlee een leegte in de lijven,

met net te weinig fut om langer hier te blijven,

en alle pijn en alle tranen die je schreit,

ze zijn een duit in ’t zakje van de eeuwigheid.
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   Over deze bundel
 
   
 

Een sonnet is een gedicht van veertien regels.



Een sonnettenkrans is een serie van veertien sonnetten, waarvan iedere laatste regel de eerste regel van het volgende sonnet vormt, en waarvan alle eerste regels bij elkaar een vijftiende sonnet vormen: het meestersonnet.



Een sonnettenkransenkrans is een krans van veertien sonnettenkransen. Honderdzesennegentig sonnetten, veertien meestersonnetten, en één grootmeestersonnet. De eerste Nederlandstalige sonnettenkransenkrans verscheen in 2016 onder de naam Een kruisweg van alledaags leed (Bas Jongenelen en Martijn Neggers, uitgeverij Geroosterde hond). Twee jaar later liet ik mij door dat herculische meesterwerk inspireren, en nam ik de vorm over: tweehonderdelf sonnetten, gebundeld in één handzaam boekje. Dat is inmiddels in een herziene versie uitgebracht met de naam De argumenten liegen er niet om. Maar daar liet ik het niet bij: sindsdien bracht ik sonnettenkransenkrans na sonnettenkransenkrans uit.



De bundel die u nu in handen heeft is dan ook het achtste deel van een sonnettenkransenkransenkrans: zevenentwintighonderdvierenveertig sonnetten, honderdzesennegentig meestersonnetten, veertien grootmeestersonnetten, en één oppergrootmeestersonnet. Uiteindelijk zal het gehele werk uit veertien delen bestaan.



De stijl is voor de hele reeks vastgelegd: jambische pentameters, drie gekruiste kwatrijnen en een gepaard distichon, en enkel mannelijk rijm.




Mij is wel eens gevraagd of het nou niet moeilijk is, zo veel sonnetten schrijven. Of ik nou nooit eens een keer uitgeïnspireerd raak. Ik geef dan altijd als antwoord dat het moeilijkste aan een gedicht de eerste en de laatste regel schrijven is. De rest is opvulling. Ik vergelijk het graag met het oplossen van een legpuzzel, waarbij je eerst de randen maakt, en dan is de rest een peulenschil. Ik heb, door de aard van het beestje, in de hele sonnettenkransenkransenkrans maar één keer een eerste en laatste regel hoeven schrijven; de rest is een kwestie van het verbinden van eerste aan laatste regels.


Toch loop ik wel soms weken, maanden te piekeren over een goed onderwerp, waarover ik ook echt tweehonderdelf keer twaalf regels weet te schrijven (de eerste twee schrijven zichzelf steeds, tenslotte).



Een eerdere versie van dit boek zou over emoties gaan. Maar het probleem met emoties is dat het er óf maar vier (of vijf) zijn, de basisemoties, óf dat alle gevoelens meegeteld worden en het er honderden zijn. Ik kon dat niet handig indelen in veertien hoofdstukken. In een spontane brainstormsessie met mijn behandelaar kwam toen het idee op om over één emotie, en de daarbij horende gevoelens, te schrijven. De keuze viel al snel op verdriet, en dat heeft geleid tot het boek dat u nu in handen heeft.

  
 
  
  
  	8.1. Een mantra die ik zelf niet heb bedacht	


	8.1.1.	

		

	Een mantra die ik zelf niet heb bedacht:	

	Toen was geluk nog heel gewoon. Maar nu	

	Wekt alles wat ik zie een jammerklacht	

	Op. Heel de maatschappij is lijdzaam cru	

	Voorheen was alles beter. In mijn jeugd	

	Waar kinderen nog speelden op de straat	

	Toen zei ik wat ik wou, zover mij heugt	

	Toen lachte ik de dood in het gelaat	

	Ik wou dat ik dat kind van vroeger was	

	De veiligheid van nog niet weten hoe	

	Verfuckt de wereld is: dat siert je pas	

	Het heden zit vol dingen en gedoe	

		

	Was ik maar weer mijn vroegere persoon	

	Verledens steken hedens naar de kroon	

		

	8.1.2.	

		

	Verledens steken hedens naar de kroon	

	'k Herinner me de zomer van nul-vijf	

	Toen was ik ook nog heilig en een boon	

	Geen streepje op mijn kerfstok. Ik stond stijf	

	Van betere bedoelingen dan ik	

	Daarna of sedertdien ooit heb gehad	

	Och was ik maar een enkel ogenblik	

	Weer achttien. In mijn hele woordenschat	

	Mist zeer een synoniem voor nostalgie	

	Dat zich bijzonder richt op hoe het was	

	Toen het nog écht genieten was. Ik zie	

	Mezelf weer zitten in de zesde klas	

		

	Het is zo anders dan ik had verwacht…	

	Het leven wordt nooit hedenloos betracht 	

		

	8.1.3.	

		

	Het leven wordt nooit hedenloos betracht	

	Men leeft maar in het hier en in het nu	

	En snapt niet dat ik naar verleden smacht	

	Men heeft slechts aandacht voor 't individu	

	Was vroeger nog familie en gezin	

	De hoeksteen van de samenleving, thans	

	Is alles ik-ik-ik. Zelfs zonder in	

	De maatschappij te staan, breek ik een lans	

	Voor net een beetje minder ik; meer wij	

	Elk collectief, elk groepje, zelfs elk paar…	

	We vormen samen toch de maatschappij	

	Als iedereen een beetje voor elkaar…	

		

	Het heden is zo eenzaam monotoon	

	Maar zonder het verleden. Kan gewoon!	

		

	8.1.4.	

		

	Maar zonder het verleden kan gewoon	

	Gemis ontstaan naar wat nooit is geweest	

	Bijvoorbeeld naar een dromerij, ofschoon	

	Die nog zo echt was voor de dromers geest	

	Ik droomde van een land, een stad, een lief	

	Een kind, een huis, een auto en elkaar	

	Realiteit was van de waarheid dief	

	En wat ik nu verlang is waarder waar	

	Dan alles wat de toekomst brengen zal	

	Ik haat de toekomst, tenzij deze droom	

	Weer terugkeert. Maar in dit ijskoud heelal	

	Lijkt tegenslag een zeer frequent symptoom	

		

	Misschien wordt het ooit waarheid, op den duur	

	Verlangen naar verleden is een vuur	

		

	8.1.5.	

		

	Verlangen naar verleden is een vuur	

	Gevoed door een gewaarwordingsgeval	

	Sta ik nostalgisch aan het scheve stuur	

	Dan doe ik soms een beetje maf of mal	

	Gedraag ik me niet naar mijn leeftijd, kan	

	Ik niet geloven dat ik negentien	

	Jaar ouder ben dan toen die jongeman	

	Die voor het eerst een echte vrouw mocht zien	

	Een borst, een venusheuvel, daar voorbij	

	Waar ik destijds niet eens een woord voor had	

	Nooit meer zal als die eerste keer voor mij	

	Iets zo bijzonder zijn. Vet kut is dat	

		

	Het is een avontuur, avonturier	

	Van fonkelende vlammen, fel en fier	

		

	8.1.6.	

		

	Van fonkelende vlammen, fel en fier	

	Braadt langzaam, maar zeer zeker, heel mijn huid	

	Een eeuwigheid plus minstens drie kwartier	

	Schreeuw ik het hier in deze vuurpoel uit	

	Had ik maar niet gezondigd, denk ik soms	

	Maar ik gebruikte ijdel 's Heeres naam	

	Had ik geweten dat ik om iets stoms	

	Als dat zou branden…! Mij treft alle blaam	

	Maar ik zou willen dat het niet zo was	

	Dat God mij zou vergeven voor mijn fout	

	Ik reken niet meer op Zijn caritas	

	Omdat ik voel dat Hij niet van mij houdt	

		

	De vlammen zijn de ziekte en de kuur	

	Waarin ik als een hopeloze tuur	

		

	8.1.7.	

		

	Waarin ik als een hopeloze tuur	

	Is de onzichtbaar bodemloze put	

	Van mijn en jouw verleden. Kil en guur	

	Waait daar een wind door die mijn zicht verkut	

	Hoe het nu tussen ons twee is vervuilt	

	De prachtige gedachten waarop wij	

	Ons leven gebaseerd hadden, en schuilt	

	Zich vluchtend achter haat van jou voor mij	

	En angst van mij voor jou. We hadden iets	

	Het was zo prachtig, machtig schoon geweest	

	Maar als ik ernaar terugverlang is niets	

	Echt blijven hangen. Slechts een grommend beest	

		

	Ik schuil in hoop, terwijl jij vlucht in bier	

	Zoek naar vergane glorie en vertier	

		

	8.1.8.	

		

	Zoek naar vergane glorie en vertier	

	In het verleden, en je vindt een hoop	

	Maar lang zo veel niet als wanneer je hier	

	Blijft pulken aan de eindeloze knoop	

	Die zich ontwikkelt in je fantasie	

	Vergane glorie valt, vertier verbleekt	

	Bij bergen hoop en meren euforie	

	Je houdt jezelf graag voor de gek en faket	

	Dat dit voor jou bereikbaar is. Ach, schat!	

	Je kan niet terugverlangen naar wat nooit	

	Geweest is. Wat een gekkenwerk is dat	

	Zand dat je in je eigen ogen strooit!	

		

	Je hebt er vast een keertje van gehoord:	

	"Saudade" is het Portugese woord	

		

	8.1.9.	

		

	"Saudade" is het Portugese woord	

	Gebruikt voor de aanwezigheid van af-	

	Verlangen naar een nooit bezichtigd oord	

	En misgelopen kansen in het graf	

	Wij moeten het met weemoed doen, ocharm	

	Misschien een vleugje nostalgie als w'oud	

	Zijn. Weemoed maakt het hart weerbarstig warm	

	Van tranen aan de binnenkant, en koud	

	Van scheurende verlangens tegelijk	

	De afstand tussen mensen breekt in twee	

	Wat mooi had kunnen zijn. Het tranenrijk	

	Van verre dalen draag ik met me mee	

		

	De glorie van gemis was niet het plan	

	Voor wie niet weet wat die niet missen kan	

		

	8.1.10.	

		

	Voor wie niet weet wat die niet missen kan	

	Voelt leven in het heden vast heel fijn	

	Had ik maar net als jij 't geheugen van	

	Een goudvis, was mijn brein maar net zo klein	

	Was ik ook maar vergeten wie jij bent	

	En hoe jouw blik de mijne kruiste. Kon	

	Ik alles maar vergeten. Maar dement	

	Ben jij alleen. Je staart naar het plafond	

	En bent gelukkig dat je daarnaar staart	

	Omdat je niet kan weten hoe het was	

	Toen wij tezamen kwamen, op deez' aard'	

	Als bij en bloem, maar in een plantenkas	

		

	Toen was je al geheugenisgestoord	

	Het was voor aanvang in de kiem gesmoord	

		

	8.1.11.	

		

	Het was voor aanvang in de kiem gesmoord	

	Een treffen van twee zielen, nauw verwant	

	De nood elkaar te treffen kabbelt voort	

	Maar raakt, komt punt bij paaltje, wal noch kant	

	De tijd was ons ongunstig, hem en mij	

	Hij leeft in het verleden; ik niet meer	

	Ik ben zijn toekomst, samen delen wij	

	Een lichaam, maar geen zeden, deugd of eer	

	Hij deed mij kwaad, en ik gaf mijn pardon	

	En ben hem daarna nooit meer kwijtgeraakt	

	Ik wou dat ik mezelf ontmoeten kon	

	Van voor ik al die fouten had gemaakt	

		

	Ik denk dat ik hem uit mijn leven ban	

	Ik ben een onverlosbaar droeve man	

		

	8.1.12.	

		

	Ik ben een onverlosbaar droeve man	

	Mijn wederhelft is van mij afgesplitst	

	Ze haalde heel mijn onderst' uit de kan	

	Haar zwartheid was het zwartst; haar wit- het witst	

	We wilden bij elkaar zijn voor altijd	

	Maar nu ben ik voorgoed naar haar op zoek	

	Ik ben mijn ogen en mijn oren kwijt	

	Mijn overhemden en mijn onderbroek	

	Mijn linkerhanden en mijn rechterbil	

	Mijn terugblik en mijn hele voortbestaan	

	Terug in de tijd is al wat ik nog wil	

	Zodat mijn leven wéér voorbij kan gaan	

		

	Ze was alleen maar mooi, en kostbaar klein	

	Ik voel een onverklaarbaar kille pijn	

		

	8.1.13.	

		

	Ik voel een onverklaarbaar kille pijn	

	De pijn is ook nog onverenigbaar	

	Met het geluk dat ik verbind aan mijn	

	Herinnering en mijn genavelstaar	

	Het was in het verleden enkel mooi	

	Dat is het nu, daadfeitelijk, nog steeds	

	Ik ben een plofkip in een gouden kooi	

	Daar is die pijn weer! Ook al heb ik reeds	

	Het beste van mijn leven gepasseerd	

	Ben ik het lachendst mens onder de zon	

	Ik ben door al mijn fouten zeer geleerd	

	Ik wou dat ik ze nog eens maken kon	

		

	De pijn die ik voel voelt, haast stiekem, fijn	

	Hij kan onmogelijk de mijne zijn	

		

	8.1.14.	

		

	Hij kan onmogelijk de mijne zijn	

	Als hij in het verleden van die hoer	

	Was. Zij had hem alleen maar voor de gein	

	Maar hij vond haar aantrekkelijk en stoer	

	En geil, en dat dus allemaal oprecht	

	Waarschijnlijk is zij waar hij nu van droomt	

	Het doet me pijn, al voelt het nog zo slecht	

	Dat onze liefde door haar dwarsgeboomd	

	Wordt. Hij verlangt naar een verleden, dat	

	Onmogelijk meer terug te halen is	

	Want zij is dood, de bitch. En ik ben wat	

	Haar overnam na de begrafenis	

		

	Wie spiegelt aan een ander spiegelt zacht?	

	Een mantra die ik zelf niet heb bedacht!	

		

	8.1.M.	

		

	Een mantra die ik zelf niet heb bedacht:	

	Verledens steken hedens naar de kroon	

	Het leven wordt nooit hedenloos betracht	

	Maar zonder het verleden kan gewoon	

	Verlangen naar verleden is een vuur	

	Van fonkelende vlammen, fel en fier	

	Waarin ik als een hopeloze tuur	

	Zoek naar vergane glorie en vertier	

	"Saudade" is het Portugese woord	

	Voor wie niet weet wat die niet missen kan	

	Het was voor aanvang in de kiem gesmoord	

	Ik ben een onverlosbaar droeve man	

		

	Ik voel een onverklaarbaar kille pijn	

	Hij kan onmogelijk de mijne zijn	


        
 
  
   
	8.2. Hij kan onmogelijk de mijne zijn	


	8.2.1.	

		

	Hij kan onmogelijk de mijne zijn	

	Vertelt hij me in zoveel woorden meer	

	Dan nodig is. De molens van mijn brein	

	Vermalen zielenleed en hartenzeer	

	Hij is verliefd, verloren en verlost	

	Van mij, al was dat de bedoeling zijns	

	Noch mijns. Ik kan nu, koste wat het kost	

	De zijne nooit meer zijn. 't Is zoiets kleins	

	Eén ringetje… en alles is voorbij	

	Hij is verlept, verkankerd en verpest	

	Hij is van haar, en hij en zij zijn zij	

	En huilen, húílen is wat mij nog rest	

		

	Het leven heeft hem van mij weggegrist	

	Hij is verloofd, vergeven en vermist	

		

	8.2.2.	

		

	Hij is verloofd, vergeven en vermist	

	De dag dat hij zou trouwen is voorbij	

	Zij heeft haast al zijn sporen uitgewist	

	Maar wat haar altijd bezighoudt is hij	

	Zij heeft op vele plekken hem gezocht	

	Hij was op al die vele plekken kwijt	

	Zij wilde laten weten dat hij mocht	

	Verdwijnen, en dat dat dan niemand spijt	

	Ondanks dat zij maar niet begrijpen kon	

	Wat hem in vredesnaam toch heeft bezield 	

	Zij spot hem 's avonds laat op het station	

	Ze voelde dat ze heel veel van hem hield	

		

	Zij hield haar mond. Haar grote hart te klein	

	Hij stapte op de allerlaatste trein	

		

	8.2.3.	

		

	Hij stapte op de allerlaatste trein	

	Ik kon hem niet meer tegenhouden, toen	

	Hij laat me achter met een pijn die mijn	

	Verstand te boven gaat. Ik pas de schoen	

	Maar weiger hem toch aan te trekken. Wat	

	Moet ik nou met die schoen? 't Is zoiets geks	

	Bij mij ging het haar om haar grootste schat	

	Bij hem ging het alleen maar om de seks	

	Ik denk dat ik haar kwijt ben. Da's zijn schuld	

	Ik was niet kink genoeg: hij zag zijn kans	

	Zijn schuld. Waarschijnlijk ook zijn dikke bult	

	Ik kan alleen maar denken aan zijn zwans	

		

	Ik stoom, terwijl de trein het spoor af sist	

	Hij heeft mijn liefde in de bek gepist	

		

	8.2.4.	

		

	Hij heeft mijn liefde in de bek gepist	

	Mijn liefde was daar niet bepaald voor in	

	De stemming: er werd naast het net gevist	

	Hij is waarschijnlijk niet mijn man. Te min	

	Ben ik voor zijn hooghartige respect	

	Dus vis ik maar weer in een ander wak	

	't Is ijskoud werken op een glad traject	

	En oppassen dat ik er niet in zak	

	De man was voor dit ijsklimaat te heet	

	Nu heb ik weer een dame op het oog	

	Ze doet me denken aan die Tinderdate	

	Die mij al voor we afspraken bedroog	

		

	Ik zeg weer veel te snel: “Ik houd van jou!”	

	Ook zij is hoogstwaarschijnlijk niet mijn vrouw	

		

	8.2.5.	

		

	Ook zij is hoogstwaarschijnlijk niet mijn vrouw	

	Moet ik toch maar genoegen nemen met	

	Een vrouw die op haar lijkt, als druppels dauw	

	En minstens zo geweldig is in bed?	

	Het tijdreizen was nog tot daar aan toe	

	Maar nu het zo interdimensionaal	

	Geworden is, word ik het zoeken moe	

	Spacetime ging met mijn liefde aan de haal	

	Nu doe ik het maar met haar evenbeeld	

	Van binnen huil ik als ik met haar vrij	

	Ze heeft wel door dat er toch iets aan scheelt	

	Maar als het goed is houdt ze wel van mij	

		

	Gelukkig is de man die niet meer zoekt	

	Al doet het godverdomde pijn. Vervloekt!	

		

	8.2.6.	

		

	Al doet het godverdomde pijn, vervloekt	

	Ben ik omdat ik van haar houden moest	

	Ik heb heel mijn toneelspel opgedoekt	

	En haar mijn kloppend hartje opgehoest	

	Gedaan met stoer vermijden, doen alsof	

	Er niks tussen ons speelde, met geflirt	

	Ik biechtte alles eerlijk op, best tof	

	Dacht ik, en toen was zij dus aan de beurt	

	Ik ben mijn droefenis niet meer de baas	

	Ze heeft me voor geen halve cent gespaard	

	Wou zij alleen maar vrienden zijn? Helaas	

	Zelfs dat lot vond ze schijnbaar mij niet waard	

		

	Ze liet me staan in regen en in kou	

	Zij die mijn kloppend hart niet hebben wou	

		

	8.2.7.	

		

	Zij die mijn kloppend hart niet hebben wou	

	Zij die genoegen neemt met slechts mijn lul	

	Zij wie ik elke nacht naar binnen stouw	

	Zij heeft geen enkel en geen flauw benul	

	Dat ik haar meer dan liefheb om haar lijf	

	Dat ik haar soms onstilletjes aanbid	

	Haar naam schreeuw in de nacht waar ik in blijf	

	En zij me weer met natrillende clit	

	Verlaat. Verdomd, verdraaid, wat moet ik dan?	

	Waarom heeft zij mijn liefde dan niet door?	

	Ik wil veel meer dan zij mij geven kan	

	Veel meer, maar daar betaalt ze mij niet voor 	

		

	Mijn rekening wordt door haar volgeboekt	

	Waar nu een rottend randje rouw aan koekt	

		

	8.2.8.	

		

	Waar nu een rottend randje rouw aan koekt	

	Is mijn gevoel voor weer een dode ex	

	Ook zij werd door het leven neergehoekt	

	Zo simpel is het. En toch zo complex	

	Ik hield al jaren niet meer van die meid	

	Maar nu opeens mis ik haar meer dan ooit	

	Ik heb een nieuwe liefde, maar ook spijt	

	Dat mijn naam nu dus niet haar grafsteen tooit	

	In plaats daarvan neem ik genoegen met	

	Mijn nieuwe vrouw die ik nog lang niet mis	

	Die is vast wat jaloers, dat ik bezet	

	Ben door haar blije nagedachtenis	

		

	Je mist de dingen die je niet meer ziet	

	Toch komt er altijd wel weer nieuw verdriet	

		

	8.2.9.	

		

	“...toch komt er altijd wel weer nieuw verdriet”	

	Verzucht de man van wie ik zo veel hield	

	Dat ik hem in mijn hart naar binnen liet	

	De man die mij belichaamd en bezield	

	Heeft. Hij vervolgt, zo wijs: “This too shall pass	

	Voor mij tien anderen. Jij bent uniek	

	En wat er ooit tussen ons beiden was	

	Is nu als ooit de prachtigste muziek	

	Kapotgedraaid, want veel te vaak herhaald”	

	Ik struikel over heel die metafoor	

	Hij meent het lief. Zo klinkt het niet bepaald	

	Maar dat heeft deze filosoof niet door	

		

	“Het komt wel goed, joh,” zegt hij onvermomd	

	“Omdat er altijd nieuwe liefde komt”	

		

	8.2.10.	

		

	Omdat er altijd nieuwe liefde komt	

	Kan ik de oude best vergeten, hoor	

	Dat lukt me best. Dat kan ik. Nee, verdomd!	

	Hoe hard ik me er dan ook niet aan stoor	

	Dat jij een ander liefhebt, ik ga stuk	

	Van binnen en van buiten. Ik word zot	

	Ik eet niet meer, ik slaap niet meer, ik ruk	

	Nog maar een beetje… alles lijkt kapot	

	Ik mis je, ook al was je nooit van mij	

	Ik ben zo woest op hem van wie jij bent	

	Ik wil die klaplul keihard slaan, maar hij	

	Is eigenlijk een degelijke vent	

		

	Als jij me nou eens in the middle meet…	

	Een tranendal vol kusjes in 't verschiet	

		

	8.2.11.	

		

	Een tranendal vol kusjes in 't verschiet	

	Een laatste nacht vol passie en geweld	

	Een bed vol rozen, doornen, leef en lied	

	Vol liefkozen en ongericht gescheld	

	Want morgen is hij weg. Hij komt niet terug	

	Tenminste, daarop hopen is niet iets	

	Wat ik nog durf. Wat gaat de tijd toch vlug!	

	Ik mis hem nu al. Kusjes in 't verschiets	

	Zijn nooit genoeg. Ik proef zijn zoete stem	

	Mijn tranen gaan gepaard met euforie	

	Ik moet er maar van uitgaan dat ik hem	

	Na morgenochtend vroeg echt nooit meer zie	

		

	Ik kus de man die alles tenenkromt	

	Omdat de stem van liefde nooit verstomt	

		

	8.2.12.	

		

	Omdat de stem van liefde nooit verstomt	

	Moet ik wel concluderen dat jij doof	

	Bent. Ik heb al mijn liefdes opgesomd	

	In honderdduizend talen. Ik geloof	

	Dat ik de hoop maar opgeef. Jij en ik?	

	Dat gaat hem dus nooit worden, ben ik bang	

	Dus, met een allerlaatste sneue snik	

	Zing ik voor jou dan maar mijn zwanenzang	

	Want zonder jou wil ik niet leven, lief	

	En met jou leven blijkt iets wat niet kan	

	Ik hoop dat je me missen zal. En grief	

	Zal zijn hoe jij me postuum liefhebt, dan	

		

	Mijn liefdesleven eindigt deze nacht	

	De liefde heeft nog zoveel meer in pacht	

		

	8.2.13.	

		

	De liefde heeft nog zoveel meer in pacht	

	Maar niet waarop ik hoopte, wat jij zei	

	In al mijn mooiste dromen. Als jij lacht	

	Dan smelten beide benen onder mij	

	Vandaan. Je bent het licht in mijn bestaan	

	De sterren, heel het hemelse gewelf	

	Waaronder dus ook zeker aarde, maan	

	En zon. Je bent het universum zelf	

	Je bent mijn wereld, telkens als ik droom	

	Je bent de reden voor mijn goed humeur	

	Het wakend leven is maar saai en sloom	

	En liefdeloos. Het stelt me weer teleur	

		

	In dromenland ben jij mij praal en pracht	

	Verrassingen die ik niet had verwacht	

		

	8.2.14.	

		

	Verrassingen die ik niet had verwacht	

	Mijn hart vloog zonder twijfel uit de bocht	

	Mijn lichaam had plots schijt aan zwaartekracht	

	Ondanks dat mijn verstand ertegen vocht	

	Zijn lippen op de mijne. Eén moment	

	En heel de wereld was perfectioos	

	Perfectie zonder helder precedent	

	Nu ben ik redde-, rade-, roekeloos	

	Verloren. Hij en ik? Water en vuur	

	Hij zwart als peper, ik ben wit als zout 	

	Hemel en aarde. Onvermogend, duur	

	En niet bepaald ivoor en ebbenhout	

		

	Hij is een schildpad, ik ben een konijn	

	Hij kan onmogelijk de mijne zijn	

		

	8.2.M.	

		

	Hij kan onmogelijk de mijne zijn	

	Hij is verloofd, vergeven en vermist	

	Hij stapte op de allerlaatste trein	

	Hij heeft mijn liefde in de bek gepist	

	Ook zij is hoogstwaarschijnlijk niet mijn vrouw	

	Al doet het godverdomde pijn. Vervloekt	

	Zij die mijn kloppend hart niet hebben wou	

	Waar nu een rottend randje rouw aan koekt	

	Toch komt er altijd wel weer nieuw verdriet	

	Omdat er altijd nieuwe liefde komt	

	Een tranendal vol kusjes in 't verschiet	

	Omdat de stem van liefde nooit verstomt	

		

	De liefde heeft nog zoveel meer in pacht	

	Verrassingen die ik niet had verwacht	


  
 
  
   
  	8.3.Verrassingen die ik niet had verwacht	


	8.3.1.	

		

	Verrassingen die ik niet had verwacht	

	Dit is van alles toch het onvoorzienst	

	Wat wordt daar door de brievenbus gebracht?	

	Een kleinigheid van de Belastingdienst	

	Ik dacht: ik ben het allercleanst, maar neen	

	Ze hebben iets gevonden om mij op	

	Te kunnen pakken. Het is zo gemeen!	

	Ik zette het in maart al uit mijn kop	

	Het is niet eens belachelijk veel geld	

	Maar het komt nu gewoon niet echt goed uit	

	Ik denk aan zinvol en gepast geweld	

	Terwijl ik snikkend naar mijn centen fluit	

		

	Er ligt alweer zo'n blauwbrief op de mat	

	Ze komen zonder weerstand op mijn pad	

		

	8.3.2.	

		

	Ze komen zonder weerstand op mijn pad	

	Hoe kan ik deze gasten ook weerstaan?	

	Als jonge, kleine vrouw, dan weet je dat:	

	Ik kan ze in mijn eentje toch niet aan	

	Ik hoop dat ze slecht uit zijn op mijn poen	

	Ik grijp alvast naar mijn portemonnee	

	Daar was het ze helaas niet om te doen	

	“Kom jij eerst maar eens even met ons mee”	

	Ik heb ze toegeschreeuwd dat ik niet wou	

	Dat maakt zo'n onmens kennelijk juist geil	

	Voor elke tegenstribbel kwam een douw	

	Ik werd behandeld als een oude dweil	

		

	Ze maakten erg veel misbruik van hun macht	

	Ze hebben me geslagen en verkracht	

		

	8.3.3.	

		

	“Ze hebben me geslagen en verkracht	

	Dat blijkt toch uit het DNA-bewijs	

	Dat jullie afgenomen hebben, dacht	

	Ik? Zo'n verkrachtingskit is ook geen prijs!”	

	“Uit alles blijkt dat er seks gaande was	

	En ruige ook. Of het verkrachting heet?	

	Dat lijkt me aan de rechter. Met die jas	

	En dat decolleté… was het een date?	

	Die ietwat uit de hand gelopen is?	

	Zo'n korte rok… Waar is toch je fatsoen?	

	Ik heb begrip voor je ontsteltenis	

	Maar zou hier toch geen aangifte van doen”	

		

	Dankzij mijn beste vriend sta ik nu pat	

	Plots al mijn pieken en mijn dalen plat	

		

	8.3.4.	

		

	Plots al mijn pieken en mijn dalen plat	

	Geraakt als door een toverspreuk. Magie	

	Bestaat niet, maar ik lijk vervloekt, zodat	

	Ik nu leef in volslagen apathie	

	Opeens laat alles wat ik zie me koud	

	Elk wereldnieuws lijkt plotseling klein bier	

	Ik weet wel dat er iemand van me houdt	

	Maar voel voor hen gewoon geen ene zier	

	Hecht ik dan nergens waarde aan? Nou, nee 	

	Bekommer je niet om mijn huid en haar 	

	De dokter denkt aan Parkinson. Oké	

	Dat kan me ook verrotten, eerlijk waar	

		

	Ik kan niet echt genieten van pensioen	

	Ik kan er niks… er valt niks aan te doen	

		

	8.3.5.	

		

	Ik kan er niks… er valt niks aan te doen	

	Mijn ouders willen blijkbaar uit elkaar	

	Ik trek het me wel aan (ik pas de schoen)	

	Maar alles wat ik dacht blijkt plots onwaar	

	En houden ze dan ook niet meer van mij?	

	Ze zeggen wel van wel, maar ik geloof	

	Er niks van. Anders bleven ze wel bij	

	Elkaar. Ik ben voor argumenten doof	

	En stort mezelf in treurnis en gezwelg	

	Niks is meer waard wat ik dacht dat het was	

	Ik ben vervloekt als jongen en als telg	

	De waarheid die ontdek ik later pas	

		

	Mijn leed is heel erg klein, maar grandioos	

	Het universum is gewetenloos	

		

	8.3.6.	

		

	Het universum is gewetenloos	

	Het was alsof de bliksem insloeg, en	

	Dat deed ie ook. Een donderstorm, een hoos	

	En ik was plots volleerd elektricien	

	Ze zeggen dat de bliksem hoogstens één	

	Keer inslaat op dezelfde plaats/persoon	

	Dat geldt misschien voor deze losse steen	

	Maar dus niet voor personen. Mij treft hoon	

	Van Thor en Zeus en elke dondergod	

	Gebulder komt me steeds weer aangerold	

	Ik overleef ternauwernood. Mijn lot	

	Is blijven leven na 10.000 V	

		

	De fout, naar buiten in het hoogseizoen	

	Maakt zelfs de grootste levenskampioen	

		

	8.3.7.	

		

	Maakt zelfs de grootste levenskampioen	

	Geen kans op moeten leven met de dood?	

	Ik ben nu 107 jaren groen	

	Ik houd me ondanks wat er neervalt groot	

	Ze vallen wel bij bosjes om me heen	

	M'n vrienden en mijn vijanden gelijk	

	Uiteindelijk gaat zeker iedereen	

	De pijp uit voor ik uit het levendrijk	

	Verlost wordt. 't Is mijn lot om ze te zien	

	Verdwijnen waar ik hen niet volgen kan	

	Ik leef dan wel het uitgebreidst, misschien	

	Het maakt me een verbitterdere man	

		

	Nu ben ik oud, verlaten, bot en broos	

	Bekrompen, bits, bijzonder bar en boos	

		

	8.3.8.	

		

	Bekrompen, bits, bijzonder bar en boos	

	Zo schijnt ons de natuur toe. Het klimaat	

	Haalt vloed- en hittegolven uit de doos	

	Tornado's, aardverschuivingen, en haat	

	Naar alle mensen, lijkt het wel. Heb ik	

	Als eenzame persoon de schuld daaraan?	

	Of lijd ik onder stormen naar de schik	

	Van wat men mijn planeet heeft aangedaan	

	Het voelt verdomde machteloos op dit	

	Apocalyptisch mijlpunt waar ik post	

	Een ramp waarop ik maar te wachten zit	

	Ik hoop maar dat het onheil mij verlost	

		

	Ik wil me niet verzetten. Is dat laf?	

	Uiteindelijk wacht ons de rust van 't graf	

		

	8.3.9.	

		

	Uiteindelijk wacht ons de rust van 't graf	

	Maar eerst moet al wat ons noodlottig is	

	Ons raken, alsof God zijn toverstaf	

	Alleen gebruikt voor mijn verdoemenis	

	Nou is bijvoorbeeld weer mijn fiets gejat	

	En vorige week viel ik nog in de poep	

	Ik gleed uit over spekglad ijs. En dat	

	Is louter maar de wanbof op de stoep	

	Ik had ook plots een onverwacht S.O.	

	Herr Bartels spreekt een wereldvreemde taal	

	Die ik dan maar moet kennen, aber wo?	

	Het is zo onrechtvaardig allemaal	

		

	Gelukkig test ik voor de drugstest clean	

	Verademing na wat ik heb gezien	

		

	8.3.10.	

		

	Verademing na wat ik heb gezien:	

	De liftoff was tenminste een succes	

	We zijn nog niet ontploft: een dikke 10!	

	We meerden safe aan bij het ISS	

	“Houston, we hebben geen problemen, hoor	

	Echt alles is hier koek en ook wel ei	

	We staan er zeer rooskleurig in en voor	

	En o! wat zijn we heden daarom blij!”	

	Een meteoroïde slaat nu in	

	Net iets te hard en hevig voor ons schild	

	Ik kijk naar mijn vriendin-astronautin	

	We sterven samen. Juist zoals gewild	

		

	Zo de geschiedenis ingaan? Geen straf	

	Misschien was het meer radicaal dan maf?	

		

	8.3.11.	

		

	Misschien was het meer radicaal dan maf	

	Maar ik vond het toch wel een beetje gek	

	Ik kreeg de goedkeuring van heel de staf	

	Na twintig simulaties back to back	

	't Is daardoor dat ik nu ons einde zie	

	Want wij versnellen deeltjes, hier bij CERN	

	We maakten daarmee een anomalie	

	Een heus zwart gat. Kunstmatig en modern	

	Maar ook het einde van heel de planeet	

	We hebben arrogant verkeerd gegokt	

	We vallen zonder eind, zoals dat heet	

	En worden met z'n allen opgeslokt	

		

	Elk mens vergaat zoals slechts ik verdien	

	Wij zijn maar deeltjes in de doodsmachien	

		

	8.3.12.	

		

	Wij zijn maar deeltjes in de doodsmachien	

	Eén ding is zeker: dat we zullen gaan	

	Een pandemie als covid-19	

	Bedreigt vanuit het niets ons voortbestaan	

	Toch hopen we op liefde en geloof	

	Alsof er iets om voor te zijn bestaat	

	Voor spookbeelden en dreiging blind en doof	

	Het ergste wat we zien is boos en kwaad	

	Daarin geloven is toch zoiets doms 	

	Natuurlijk is wat kwaad is ook verkeerd	

	Maar veel neutraler is ons noodlot soms	

	't Is zonder pathos, ongeïnteresseerd	

		

	We houden ons met onzin aan de lijn	

	Een hoefijzer, een fuck, een wit konijn	

		

	8.3.13.	

		

	Een hoefijzer, een fuck, een wit konijn	

	Ik pakte mijn geluk waar ik maar kon	

	En met succes (al bleek dat later schijn)	

	Ik won de jackpot: anderhalve ton!	

	Nu hebben ze mijn bijstand stopgezet	

	Net als de schuldsanering. Zit ik daar	

	Met de gebakken peren. God! Ik wed	

	Nooit meer. Ik had het zo goed voor elkaar	

	Geloven in geluk komt voor de val	

	Nu wil elke instantie geld van mij	

	Belastingdienst nog wel het meest van al	

	O, fuck de staat! en heel hun loterij!	

		

	Mijn euro's houden hen groot; mij heel klein	

	Ze blijken voor de gulle gever fijn	

		

	8.3.14.	

		

	Ze blijken voor de gulle gever fijn	

	De giften waarmee God ons soms beloont	

	Maar ik voel toch wat toorn en wat venijn	

	Sinds ik me in de spiegel heb getoond	

	Mijn naam is Gregor Samsa, aangenaam	

	Ik ben een hele grote kakkerlak	

	En meer niet meer. Ik was ooit zeer bekwaam	

	Maar nu draag ik een kakkerlakkenpak	

	Ikzelf ben er bijzonder door verrast	

	Maar mijn familie voelt zich naar erdoor	

	Ze roepen: “Wat de fuck is deze gast?”	

	Ze weten niet dat ik ze nog wel hoor	

		

	Ik denk dat ik maar sterven zal, vannacht	

	Verrassingen die ik niet had verwacht	

		

	8.3.M.	

		

	Verrassingen die ik niet had verwacht	

	Ze komen zonder weerstand op mijn pad	

	Ze hebben me geslagen en verkracht	

	Plots al mijn pieken en mijn dalen plat	

	Ik kan er niks… er valt niks aan te doen	

	Het universum is gewetenloos	

	Maakt zelfs de grootste levenskampioen	

	Bekrompen, bits, bijzonder bar en boos	

	Uiteindelijk wacht ons de rust van 't graf	

	Verademing na wat ik heb gezien	

	Misschien was het meer radicaal dan maf	

	Wij zijn maar deeltjes in de doodsmachien	

		

	Een hoefijzer, een fuck, een wit konijn…	

	Ze blijken voor de gulle gever fijn	


  
 
  
   
  	8.4. Ze blijken voor de gulle gever fijn	


	8.4.1.	

		

	Ze blijken voor de gulle gever fijn	

	Dus geeft die gulle gever sneer na sneer	

	Vakkundig vaardig voert verbaal venijn	

	De boventoon in het geheenenweer	

	“Laat mij met rust,” is hoe die aandacht vraagt	

	“Het zit mij altijd tegen,” liegt die bars	

	Het is soms ach, dan wee, wat Chaggo klaagt	

	Stampvoetend klinkt hun zielenpotenmars	

	“...en jij bent stom! En iedereen is stom!”	

	Krijgt iedereen te horen die het kan	

	“Denk maar niet dat ik uit mijn kamer kom!”	

	Dat is misschien maar ook het beste plan	

		

	Vandaar dus dat de gulle gever smijt	

	Ontvangers hebben meestal flinke schijt	

		

	8.4.2.	

		

	Ontvangers hebben meestal flinke schijt	

	Aan goedbedoeld maar waardeloos advies	

	Dat zorgt maar voor het opkroppen van nijd	

	Een spel dat ik uiteindelijk verlies	

	Ik zit gewoon niet lekker in m'n vel	

	Laat mij met rust, bemoei je er niet mee	

	Ik wil niet meedoen met je stomme spel	

	Ik wil geen krant, computer of tv	

	Ik wil gewoon me kut voelen. Is dat	

	Nou godverdomme echt te veel gevraagd?	

	“Was het maar kut, dan was het nog eens wat”	

	Ook je clichés zijn tergend godgeklaagd	

		

	Blijkt: ook als gever is er geen festijn	

	Aan giften van gekanker en chagrijn	

		

	8.4.3.	

		

	Aan giften van gekanker en chagrijn	

	Heb ik mijn hele leven geen tekort	

	Ze trekken in mijn ziel als terpentijn	

	Maar ik weet dat het altijd beter wordt	

	Het moet er toch gewoon een keertje uit 	

	Dus kom maar, tier maar, scheld me maar verrot	

	Ik heb voor jou een hele dikke huid	

	En uitgescholden worden is mijn lot	

	Ik weet dat dit wel even door zal gaan	

	Vandaag. Dan houd je morgen weer van mij	

	Misschien bied je zelfs je excuses aan	

	Dat hoeft niet, maar het maakt me toch wel blij	

		

	Uiteindelijk lost alles op door tijd	

	Chagrijn zorgt als het even kan voor spijt	

		

	8.4.4.	

		

	Chagrijn zorgt als het even kan voor spijt	

	En spijt zorgt voor frustratie en dus stress	

	Want sorry zeggen, ho maar!, voor wie lijdt	

	Aan boze schuldgevoelens. Dus, succes	

	Met omgaan met mij als ik iets gezegd	

	Heb of gedaan wat jij niet wou. Ik wil	

	Het hier nu klaar en helder uitgelegd:	

	Ik zie het leven door een zonnebril	

	Ik heb voor mijn frustratie geen geduld	

	Dus doe ik er ook helemaal niks mee	

	En ook al is het allemaal mijn schuld	

	Aan schuldgevoelens heb ik niks. Tabee!	

		

	Ik doe het sorry zeggen in de ban	

	Ik ben een echte mopperkontenman	

		

	8.4.5.	

		

	Ik ben een echte mopperkontenman	

	(Alleen omdat een moppertiet niets is)	

	Ik vind ook overal het mijne van	

	En maak de mensen uit voor rotte vis	

	Ik kan het wel waarderen als een mens	

	Daar snoeihard tegenin gaat, tegen mij	

	Het regent dan chagrijn, met soms een plens	

	Venijnige haatdragendheid erbij	

	Een klein grim lachje is wat ik graag zie	

	Ik, hoe chagrijnig ik ook ben, geniet	

	Van eloquente antropofobie	

	Dat is voor mij de ware moppertiet	

		

	Voor mij het liefst geen opgekropt gemies	

	Ik houd wel van gezanik en geknies	

		

	8.4.6.	

		

	Ik houd wel van gezanik en geknies	

	Maar dit is wel een hele heleboel	

	Een storm in een glas water? Meer een bries	

	Ik bagatelliseer mijn kutgevoel	

	Ik moet me niet zo aanstellen, vind ik	

	Als ik denk dat de wereld mij beschouwt	

	Ik trapte (lenig!) zelf toch op mijn pik	

	Dan zit er niemand anders dan ik fout	

	Ik mag misschien chagrijnig wezen, maar	

	Daar hoeft de wereld toch niks van te zien	

	Dus glimlach ik maar in het openbaar	

	Een glimlach die ik nauwelijks verdien	

		

	Ik draag mijn loserschap weer met elan	

	Ik win wanneer ik niet verliezen kan	

		

	8.4.7.	

		

	Ik win wanneer ik niet verliezen kan	

	Want als ik niet win, nou, dan zwaait er wat	

	Dan mopper ik de hele rataplan	

	Bijeen. Ik zie er helemaal geen gat	

	Meer in. Ik geef me over aan mijn bui	

	Ik zwelg in al waarin ik zwelgen mag:	

	Zelfmedelijden, honger, dikke trui	

	Maar bovenal mijn stomme kutgedrag	

	Een onweersbui hangt boven mijn gezicht	

	Waar zij zich helemaal de tyfus fronst	

	Ik prop die bui in dit stom prutsgedicht	

	Waardoor mijn zelfbeeld nog iets meer verslonst	

		

	Men laat me winnen onder het devies:	

	Men kan niet echt goed tegen mijn verlies	

		

	8.4.8.	

		

	Men kan niet echt goed tegen mijn verlies	

	Ik word daar eerder ziedend van dan droef	

	Ze duiken weg voor rondvliegend servies	

	En wat ik verder langs hun oren zoef	

	Ik lijk wel boos, maar binnen doet het pijn	

	Mijn ziel wordt door verlies kapotgezaagd	

	Ik wil gewoon de allerbeste zijn	

	In alles. Is dat echt te veel gevraagd?	

	Als ik niet winnen kan, ben ik niks waard	

	Dat geldt alleen voor mij. De rest kan best	

	Verliezen, daar het lot de ander spaart	

	Maar ik ben niet de ander, noch de rest	

		

	Mijn leven is één grote jammerklucht	

	Gesteun, gemok, gesakker en gezucht	

		

	8.4.9.	

		

	Gesteun, gemok, gesakker en gezucht	

	Gebrom, geknies, gejammer en geklaag	

	Gemurmel ook nog, blijkens het gerucht	

	Het is, zeg maar, mijn dag niet echt, vandaag	

	Gefoeter, ook, en gejeremieer	

	Het zit me allemaal gewoon niet mee	

	Geürm, gegrom, gekerm, gelamenteer	

	Geloei, geween, gejank, ge-ach-en-wee	

	Ge-waarom-ik, gefrazel en gemor	

	Ge-zielig-zitten-huilen-in-de-hoek	

	Getwijfel aan oprechtheid en geknor	

	Ge-heel-het-synoniemenwoordenboek	

		

	En aan het einde van zo'n lange dag:	

	Gesputter en meer dergelijk gedrag	

		

	8.4.10.	

		

	Gesputter en meer dergelijk gedrag	

	Soms denk ik wel eens: gast, je zoekt het op	

	Je voelt je kut omdat je voelen mag	

	Zo komen die gevoelens in je kop	

	Ik luister naar verdrietige muziek	

	Wanneer ik eigenlijk best vrolijk ben	

	Het is een zonderlinge methodiek	

	Die ik van binnen en van buiten ken	

	Ik mis het ritme, maar ik voel de beat	

	Er beukt slechts treurnis uit de radio	

	Het lijkt zo ver van vreugde naar verdriet	

	Maar als ik het écht wil ben ik er zo	

		

	Ik ben het die die afstand overbrugt	

	Bij slechts een enkel wolkje aan de lucht	

		

	8.4.11.	

		

	Bij slechts een enkel wolkje aan de lucht	

	Een schoonheidsfoutje van de kastelein	

	Ben ik al voor een onweersbui beducht	

	Eén foutje, maar. Veel hoeft het niet te zijn	

	Geen koekje bij m'n koffie. Zoiets. Niks!	

	Gelijk m'n hele kutdag naar de maan!	

	Terwijl ik nooit een dag met koekjes fiks	

	De onrechtvaardigheid van het bestaan!	

	Erover klagen heeft geen zin, dat weet	

	Ik donders goed – het heeft nooit zin gehad	

	Dan word ik naast chagrijnig ook witheet	

	En deze barpersoon is juist zo'n schat	

		

	Ondanks totaal gebrek aan koekbejag	

	Sla ik al om tot storm en donderslag	

		

	8.4.12.	

		

	Sla ik al om tot storm en donderslag	

	Bij ieder wissewasje? Hoogstwaarschijn-	

	Lijk wel ja. Ik heb onvervalst ontzag	

	Voor lieden die stabieler dan ik zijn	

	Mijn weertjes zijn onstuimiger dan ooit	

	Ik ben ook zo snel afgeleid van moois	

	Ik zoek het lelijks dat de rest ontmooit	

	Ik vind Jeroen en Ali in The Voice	

	Ik eet het zwarte eind van de banaan	

	Dat vieze gore stukje, doel ik op	

	Vooral doe ik het steeds mezelf weer aan	

	Hoe zet ik toch mijn onheilzoektocht stop?	

		

	Ik voel me waardeloos, ontheemd, genept	

	Totdat de vloed uiteindelijk weer ebt	

		

	8.4.13.	

		

	Totdat de vloed uiteindelijk weer ebt	

	Zit ik met de gebakken peren, hoor	

	Die peren zijn verbrand, verrot, verlept	

	De vloed werkt ook niet in de metafoor	

	De rapen zijn goed gaar, nu, en ik breng	

	Wel honderd liter water naar de zee	

	't Is kwaad en nutteloos, wat ik verleng	

	Het valt, bedoel ik eigenlijk, niet mee	

	Dus wat ik zeggen wil: ik voel me kut	

	Alsof ik terug ben in de puberteit	

	Ik ben de samenleving niet tot nut	

	Een eindeloze stroom chagrijnigheid	

		

	Daartegen schreef mijn dokter een recept:	

	Er zijn gevoelens waar je niks aan hebt	

		

	8.4.14.	

		

	Er zijn gevoelens waar je niks aan hebt	

	En één daarvan is dus chagrijnigheid	

	Het lost niks op, het hele prutsconcept	

	Zit zelfdestructivistisch vol met nijd	

	Het is meer boos dan droevig, lijkt het wel	

	Toch komt het uit verdriet en onmacht voort	

	Het vreet zich op, maar slijt toch niet zo snel	

	Omdat het zich een weg naar binnen boort	

	Daar schreeuwt het om bekommering voor smart	

	Maar ondertussen ook naar buiten slaat	

	Het schroeit een giftig laagje om elk hart	

	Laat het te lang daar zitten, wordt het haat	

		

	Gevoelens houden de ontvanger klein	

	Ze blijken voor de gulle gever fijn	

		

	8.4.M.	

		

	Ze blijken voor de gulle gever fijn	

	Ontvangers hebben meestal flinke schijt	

	Aan giften van gekanker en chagrijn	

	Chagrijn zorgt als het even kan voor spijt	

	Ik ben een echte mopperkontenman	

	Ik houd wel van gezanik en geknies	

	Ik win wanneer ik niet verliezen kan	

	Men kan niet echt goed tegen mijn verlies	

	Gesteun, gemok, gesakker en gezucht	

	Gesputter en meer dergelijk gedrag…	

	Bij slechts een enkel wolkje aan de lucht	

	Sla ik al om tot storm en donderslag	

		

	Totdat de vloed uiteindelijk weer ebt:	

	Er zijn gevoelens waar je niks aan hebt	


  
 
  
   
  	8.5. Er zijn gevoelens waar je niks aan hebt	


	8.5.1.	

		

	Er zijn gevoelens waar je niks aan hebt	

	En één daarvan is heimwee. Helemaal	

	Vertyft is dat. Geen heimwee hebben slapt	

	Had ik het niet, dan was dat ideaal	

	Want nu wou ik naar papa en naar mam	

	In plaats van hier zijn op dit brugklaskamp	

	Ik voel me zo onschuldig als een lam	

	Maar mijn onzekerheid maakt het een ramp	

	Ricardo zag me huilen, en hij heeft	

	Het aan de hele brugklas doorgeluld	

	Ik had zo naar dit kutkamp toegeleefd	

	Maar dit heeft nog geen halve droom vervuld	

		

	Verlangens waardoor ik een mietje leek	

	Die meegaan op vakantie naar een streek	

		

	8.5.2.	

		

	Die meegaan op vakantie naar een streek	

	Die weten al hoe rot het voelt. Er zijn	

	Geen pillen voor, zegt mij de apotheek	

	Het is iets psychologisch, deze pijn	

	Daar zit ik mooi mee, dan, verzucht ik stil	

	Ik wil graag houden van mijn nieuwe plek	

	Maar denk terug aan mijn huis en haard, hoe kil	

	Het daar in deze tijd ook is. Mijn stek	

	Is écht van mij. En niks hier vult dat gat	

	Hoe prachtig, wild en ongerept dit stuk	

	Natuur dan ook is. En dat doet me wat:	

	Ik voel zonder mijn huis geen écht geluk	

		

	Lief waait de wind die al mijn tranen dept	

	Het is hier prachtig, wild en ongerept	

		

	8.5.3.	

		

	Het is hier prachtig, wild en ongerept	

	Waar ik ook kijk. Dit voelt echt als mijn thuis	

	Zodra ik aanmeer ben ik thuis. Dat pept	

	Me op, zodra ik langs de eerste sluis	

	Aan 't Lauwersmeer voorbijrijd met de bus	

	Schiermonnikoog is waar ik graag wil zijn	

	Het jammere eraan, bedenk ik, dus	

	Is: ik noem waar ik wegkom net zo mijn	

	Vertrouwde domicilie als dit oog	

	Ik maak een olifant van deze mug	

	Ontredderd aan het eind van mijn betoog	

	Want waar ik ook terechtkom, wil ik terug	

		

	Zeer spoedig maak ik weer de oversteek	

	Ik zie helaas niet meer waar ik naar keek	

		

	8.5.4.	

		

	Ik zie helaas niet meer waar ik naar keek	

	Maar zit hier maar wat voor het vensterglas	

	Mij duchtig te vervelen. Nu een week	

	Zit ik hier in die bungalette pas	

	Het lijkt een eeuwigheid. Nee echt, de hel	

	Er is hier ook geen ene zak te doen	

	Er is een zwembad, verderop, hoewel	

	Ik liever wandel, droog, in het plantsoen	

	Waarin de bloemen groeien zoals ik	

	Die ook heb bloeien in mijn eigen tuin	

	Ik mis mijn eigen tuin. Met weeë blik	

	Blik ik naar deze wereld, grijs en bruin	

		

	Ik zie een vreemd rijk, door een vreemde ruit	

	De zon schijnt als een vreemde op mijn huid	

		

	8.5.5.	

		

	De zon schijnt als een vreemde op mijn huid	

	Een snotjong riep net iets heel bijdehands	

	Ik weet niet wat hij zei. Hij schold me uit	

	Maar ik versta dat niet, dat buitenlands!	

	Zo godgeklaagd en onbeleefd dat men	

	Niet doodgewoonlijk Neêrlands spreken kan	

	Heeft men wel door dat ik al 80 ben?!	

	Heb toch wat eerbied voor een oude man!	

	Ik mis mijn huis, mijn oud-vertrouwde stal 	

	Wat men van ver haalt maakt me lang niet blij 	

	Ik mis het Haagse kankeren op al	

	Wat los- en vastzit (maar dus niet op mij)	

		

	Het weer is ook niet lekker naar mijn aard	

	De wind waait als een vreemde door mijn baard	

		

	8.5.6.	

		

	De wind waait als een vreemde door mijn baard	

	Het voelt zo rot als je jezelf niet bent	

	Ik stuur het thuisfront maar een ansichtkaart:	

	“'t Is hier fantastisch!” prijkt er op de prent	

	Ik schrijf ze niks van wat ik hier ervaar	

	Hoe ik me enkel miserabel voel	

	Van wat ik wel schrijf, is de helft onwaar	

	“'t Is hier fantastisch!” zegt een heleboel	

	Het eerlijkste schrijf ik tenslotte aan	

	Mijn ex-vrouw, naar ik nu veronderstel	

	Ik weet dat dit haar om zich heen doet slaan:	

	“'t Is hier fantastisch! Maar ik mis je wel”	

		

	Daarna een e-mail aan mijn therapeut:	

	“'t Is hier fantastisch, maar 't is hom noch kuit”	

		

	8.5.7.	

		

	't Is hier fantastisch, maar 't is hom noch kuit	

	Als bladgoud bladdert alle sier eraf	

	Wanneer men erdoorheen prikt. Ik besluit	

	Dat ik me morgenochtend bij de staf	

	Beklagen zal, en daarna rechtsomkeert	

	Maak. Huiswaarts, fucking haardwaarts, alleswaarts	

	Wat dit niet -waarts is. Ik heb hier geleerd	

	Dat zelfs het Paradijs mij buitenaards	

	Zou toeschijnen als ik het ooit zou zien	

	Ik wil gewoon mijn bank, en mijn bureau	

	Mijn bed en mijn toilet ook, bovendien	

	Dit hemels lustoord vind ik maar zozo	

		

	Dit hof van Eden maakt mijn hart bezwaard	

	Ik mis mijn huis, ik mis mijn fucking haard	

		

	8.5.8.	

		

	Ik mis mijn huis, ik mis mijn fucking haard	

	Ik mis mijn partner, en ik mis mijn man	

	Mijn zoon, die al mijn kattebellen spaart	

	Ik mis mijn buren zelfs (een beetje dan)	

	Ik zit hier achter tralies in de cel	

	Te kijken naar dezelfde witte muur	

	Waar ik 't plamuur een beetje af van pel	

	Waar ik nu al een week of drie naar tuur	

	Ik mis mijn slager en mijn kruidenier	

	Ik mis mijn beste vriend en zijn vriendin	

	Mijn dealer én mijn drugsleverancier	

	'k Heb heimwee naar mijn vrienden en gezin	

		

	Al weken niet met hen geklessebest	

	Heel mijn vakantie wordt erdoor verpest	

		

	8.5.9.	

		

	Heel mijn vakantie wordt erdoor verpest	

	Mij werd een brief geschreven dat mijn huis	

	Is afgefikt. Dat was niet opperbest	

	Mijn schip is echter nu met man en muis	

	Maar zonder mij, vergaan. Ik ben gestrand	

	En doe nu Expeditie Robinson	

	Zelfs als ik ooit in Holland aanbeland	

	Had ik geen huis waarin ik slapen kon	

	Ik moet hier weg, maar weet niet waarnaartoe	

	'k Heb niemand die me helpen wil of kan	

	Ik ben zo godverdomde teringmoe	

	En word er zo verdraaid ellendig van	

		

	Ik neem mijn zorgen op mijn schouders mee	

	Ik wil hier weg, ik ben niet meer tevree	

		

	8.5.10.	

		

	Ik wil hier weg, ik ben niet meer tevree	

	Het is hier zo'n klein kutdorp waarin elk	

	Gerucht een keer of zestienhonderdtwee	

	Vergroot verteld wordt, waardoor ik verwelk	

	Als roosje in de gloeiend hete zon	

	Ik mis de schaduw van de grote stad	

	De flatgebouwen en het stadion	

	Ik mis massale drukte, hoe kut dat	

	Ook op z'n beurt weer is. Ik mis het toch	

	Ik wil niet steeds herkend worden. Ik wou	

	Dat ik weer in de stad was, waar ik noch	

	Herkenning, noch de roddels hebben zou	

		

	Al is ook anonimiteit de pest:	

	Ik mis de stad, het grijze rattennest	

		

	8.5.11.	

		

	Ik mis de stad, het grijze rattennest	

	Ik mis het entertainment, het vertier	

	Dit dorp heeft een tekort aan flair en zest	

	Cachet, elan en algehele zwier	

	Wat doe ik hier? Ik kwam hier voor mijn rust	

	Ze spreken hier een taal die ik niet blief	

	Ze schenken hier ook bier dat ik niet lust	

	En nergens is een kroegalternatief	

	Wat doe ik hier, dan nog? De dokter zei	

	Dat ik het rustig aan moest doen. Ik doe	

	M'n best, maar hier in deze woestenij	

	Word ik vooral het zinloos leven moe	

		

	Ik mis mijn jippie, en ik voel geen jee	

	Ik mis mijn heim, ik voel alleen maar wee	

		

	8.5.12.	

		

	Ik mis mijn heim, ik voel alleen maar wee	

	Ik word van alle mensen hier gestoord	

	Maar zit hier op mijn plek, zegt Desirée	

	De hoofdverzorgster in dit rustig oord	

	Ik had een eersteklas bejaardenflat	

	Maar dochterlief voelt niks voor mantelzorg	

	Nu zit ik in een stoel; lig ik in bed	

	En doe ik waarvoor men mij hier verborg	

	Genieten? Waarom zou ik? Liever niet	

	Dat kost alleen maar meer belastinggeld	

	Ik mis mijn flatje. Maar nu niemand ziet	

	Hoezeer ik lijd is men op mij gesteld	

		

	Misschien kan ik nog terug van mijn pensioen?	

	Al kost het wederkeren wel veel poen…	

		

	8.5.13.	

		

	Al kost het wederkeren wel veel poen	

	Toch moet het maar. Die kleine kan niet meer	

	Shanghai is voor een kleine kinderschoen	

	Een veel te grote stad, blijkt keer op keer	

	Hij spreekt al wel een aardig woord Chinees	

	Maar zegt daarin alleen maar hoezeer hij	

	De boel hier haat. Hij is een halve wees	

	Och, had ik nog mijn vrouw maar, dan had zij	

	Ons nooit weg laten gaan uit Nederland	

	Al weet ik dat ik daar geen zak verdien	

	Toch, eenmaal met zijn vriendjes hand in hand	

	Hoop ik wel weer een glimlachje te zien	

		

	Heb ik dan zelf geen mening? Een miljoen:	

	Er zijn gevoelens die er niet toe doen	

		

	8.5.14.	

		

	Er zijn gevoelens die er niet toe doen	

	Maar zeg me niet dat dit er niet toe doet	

	De stille weiden en de duinen groen	

	De haan die 's ochtends vroeg de dag begroet	

	Zeehondjes spotten op het Oosterstrand	

	De West om langs de plas en langs de dijk	

	Met mooi weer turen tot aan Ameland	

	Uitputtend en verfrissend tegelijk	

	De kinderen die spelen op het plein	

	Duitssprekende toeristen in de kroeg	

	Ik wil hier toch het allerliefste zijn	

	Maar heb alweer de uittocht voor de boeg	

		

	Ach, heimwee… een belachelijk concept	

	Er zijn gevoelens waar je niks aan hebt	

		

	8.5.M.	

		

	Er zijn gevoelens waar je niks aan hebt	

	Die meegaan op vakantie naar een streek	

	Het is hier prachtig, wild en ongerept	

	Ik zie helaas niet meer waar ik naar keek	

	De zon schijnt als een vreemde op mijn huid	

	De wind waait als een vreemde door mijn baard	

	't Is hier fantastisch, maar 't is hom noch kuit	

	Ik mis mijn huis, ik mis mijn fucking haard	

	Heel mijn vakantie wordt erdoor verpest	

	Ik wil hier weg, ik ben niet meer tevree	

	Ik mis de stad, het grijze rattennest	

	Ik mis mijn heim, ik voel alleen maar wee	

		

	Al kost het wederkeren wel veel poen	

	Er zijn gevoelens die er niet toe doen	


  
 
  
   
  	8.6. Er zijn gevoelens die er niet toe doen	


	8.6.1.	

		

	Er zijn gevoelens die er niet toe doen	

	En lasten die te veel zijn onderdrukt	

	Zoals bijvoorbeeld die van het katoen	

	Dat door tot slaaf gemaakten werd geplukt	

	Of van het onvoorstelbare verdriet	

	Van Joden, van de hele holocaust	

	Dat door een tweederangs antisemiet	

	Met diens ontkenning weer wordt aangetast	

	Er is misère soms al lang geleê	

	Die al voorbij was voordat mijn begon	

	Maar al dat lijden draagt men met zich mee	

	Omdat men het nog nooit verwerken kon	

		

	Een onvoorstelbaar leed doet ook zo pijn	

	Er is geweeklaag dat er wel mag zijn	

		

	8.6.2.	

		

	Er is geweeklaag dat er wel mag zijn	

	Ik laat me horen, want mijn leed is echt	

	Mijn hele leven is een rookgordijn	

	Maar soms ben ik heel eerlijk en oprecht	

	Ik kwam ermee op televisie, ooit	

	Ik zei: “Ik wil dit zinloos leven niet”	

	Team #BOOS heeft dat toen aardig opgemooid	

	En heel het land zag even mijn verdriet	

	Ik kreeg er heel wat nieuwe vrienden door	

	Die zich ermee bemoeiden, tegen wil	

	En dank. Hoewel, ik was er dankbaar voor	

	Het bleek ineens bespreekbaar. Dat was chill	

		

	Ik stond veel sterker in het leven, toen	

	Wie aan me trekken wil, die past de schoen	

		

	8.6.3.	

		

	Wie aan me trekken wil, die past de schoen	

	Wat blijkt nu het vervelende geval?	

	In tegenstelling tot elk goed fatsoen	

	Is deze schoen dus een one-size-fits-all	

	Ik word aan elke kant bemoeilijkt en	

	Bezwaard. Men valt me lastig, ieder uur	

	De pers denkt dat ik onvermoeibaar ben	

	'k Heb continu mijn schenen aan het vuur	

	De roddelpers is zoveel erger nog	

	Die hebben geen ontzag voor mijn privé	

	Ze zitten ook voortdurend in mijn zog	

	Zeg ik ze: “Kanker op!” krijg ik een “Nee!”	

		

	BN'er zijn is geenszins een festijn	

	Bedrukte schouders houden mensen klein	

		

	8.6.4.	

		

	Bedrukte schouders houden mensen klein	

	Mijn moeder, die mij baarde, baart mij nu	

	Alleen maar zorgen. Na die rottermijn	

	Was deze klap haar eventjes te cru	

	Het k-woord valt opeens wel heel erg vaak	

	Helaas niet als een krachtterm of gevloek	

	Haar ziel verzorgen is mijn zielentaak	

	Dus lijd ik mede; kom ik op bezoek	

	Ze trekt een fles tevoorschijn uit de kast	

	Ik weet niet of dat na de chemo kan	

	Maar zij is hier degene met die last	

	Ze wordt er wel alcoholistisch van	

		

	We drinken waar zij net nog mee ontbeet	

	We proosten er maar op: verdrink het leed!	

		

	8.6.5.	

		

	We proosten er maar op: verdrink het leed!	

	De klok tikt haastig verder en ik proef	

	Het leed dat niet genoeg te drinken heet	

	En tempus fugit met een zacht gezoef	

	We zingen er maar over, luid een lied	

	Natuurlijk in mineuren, en ik hoor	

	Het leed bij elke toon van ons verdriet	

	Het gaat zo snel dat ik me eraan stoor	

	We knuffelen er nu maar om: 't is laat	

	Ik kan niet langer wachten en ik voel	

	Het leed dat, tijd of geen tijd, immer gaat	

	Van moeten existeren zonder doel	

		

	Whatever will be, will tenslotte be	

	Tragedie overkomt ons, en ik zie	

		

	8.6.6.	

		

	Tragedie overkomt ons, en ik zie	

	De schepen achter hen verbrandden al	

	Ze trekken naar ons op, vol frenesie	

	We horen oorlogshoorn en strijdgebral	

	De horde trekt steeds verder naar ons op	

	Bij ons daalt de bezieling onderwijl	

	Ik zie mijn hoofd al hangen in de strop	

	Of liggen op het hakblok voor de bijl	

	Dan beter in de strijd gesneuveld!, meen	

	Ik, terwijl ik een sprint trek naar de poort	

	Met overal de vijand om me heen	

	Het stinkt nu al naar bloed en stront en moord	

		

	Ik hef mijn zwaard. Doelwitten bij de vleet	

	Een rampspoed die ik nimmer meer vergeet	

		

	8.6.7.	

		

	Een rampspoed die ik nimmer meer vergeet	

	Trof mij na een mislukte snowboardsprong	

	Mijn rechtervoet belandde in mijn reet	

	Zodat ik wel een toontje lager zong	

	Nu is mijn rechterbeen geamputeerd	

	En rol ik op twee wielen door de straat	

	Het doet geen pijn, maar voelt altijd verkeerd	

	Het voelt alsof mijn God me achterlaat	

	Waar alle mensen eender zijn, ben ik	

	Een misbaksel, een wangedrocht, een freak	

	Ik lijd zo zeer dat ik erdoor verstik	

	Al ben ik welbeschouwd niet eens echt ziek	

		

	De ontevredenheid onder de knie	

	Haast de ultieme vorm van dysforie	

		

	8.6.8.	

		

	Haast de ultieme vorm van dysforie	

	Is gender-. Ik voel mij een heuse man	

	Maar ben geboren als de vrouw Sofie	

	Zoals dat ongelukkigerwijs kan	

	Mijn ouders hebben mij altijd gesteund	

	Behalve als ik borsten afbond, of	

	Hormonen slikte, of heb doorgedreund	

	Dat ik echt man ben. Niet bepaald echt tof	

	Maar dat ik leed erkenden ze, dat moet	

	Ik nageven. Ze hebben me nu ook	

	Naar 't ziekenhuis gereden. Al dat bloed	

	Ze denken niet: waar vuur is, is ook rook	

		

	Ik sneed mijn polsen door. Dat ging niet zo	

	Daar zitten wij, op de EHBO	

		

	8.6.9.	

		

	Daar zitten wij, op de EHBO	

	Ze nam een overdosis, ik mocht mee	

	Maar zij noch ik runt heden deze show:	

	Haar moeder spuit verbale diarree	

	Die spoort nog minder dan haar dochter, hoor	

	Ik snap ook wel waarom ze het probeert	

	Met zulke ouders deed ik het al voor	

	De aandacht die je ermee escaleert	

	Haar vader schittert in afwezigheid	

	Die zal waarschijnlijk morgen doen alsof	

	Belangrijkers bestaan kan dan zijn meid	

	Ik heb voor hoe ze doorzet enkel lof	

		

	Die ouders en hun ouder-dochterband...	

	Ik krijg het ook maar niet aan mijn verstand	

		

	8.6.10.	

		

	Ik krijg het ook maar niet aan mijn verstand	

	Mijn hersens trekken deze informa-	

	Tie niet. Ik stok en sto-sto-stotter, want	

	Ik kan niet anders. Mensen doen me na	

	Ze lachen en ze spotten. Mijn gebrek	

	Mijn achterstand. Ik ben gewoon speciaal	

	Ze noemen me een downie! Zeggen: gek!	

	Ik hoor het en ik voel het allemaal	

	Ik step over het schoolplein met m'n step	

	Ze pesten me. De grootste lul heet Jos	

	Jos vraagt me of ik poep gegeten heb	

	Ik weet niet. Dus ik sla er maar op los	

		

	Men gooit het nu op mij, hell to the no!	

	Dat ik er niks aan doen kan! Sowieso!	

		

	8.6.11.	

		

	Dat ik er niks aan doen kan, sowieso	

	Dat staat helaas al jaren buiten kijf	

	Het was een wonderbaar nieuwjaarscadeau	

	Die mankementen aan mijn kinderlijf	

	Een oog, twee vingers ben ik heden kwijt	

	Omdat ik vroeger foute vrienden had	

	Die misbruik maakten van het wanbeleid	

	De vuurwerkregels in de grote stad	

	We bonden rotjes aan elkaar, vijf stuks	

	Het ging gepaard met flitsen en kabaal	

	Men kon er niks aan doen, is nu de crux	

	Want alles wat we deden was legaal	

		

	Die avond staat op mijn gezicht gebrand	

	Ik heb de touwtjes niet meer in de hand	

		

	8.6.12.	

		

	Ik heb de touwtjes niet meer in de hand	

	Het was een kutproject vanaf de start	

	Ik heb eraan gewerkt met hand en tand	

	Het gaat me ondanks alles na aan 't hart	

	Maar God en tegenstanders hielpen mee	

	Om alles wat ik bouwde op z'n beurt	

	Ook weer kapot te maken. Ach en wee!	

	Ik heb het bijltje erbij neergepleurd	

	De zware steen weer van de berg gedouwd	

	Ik wil niet eens meer expliceren wat	

	Ik nou uiteindelijk hier heb gebouwd	

	Het huilen staat me nader dan al dat	

		

	Van onmacht is benauwenis adept	

	Misère en malaise maakt inept	

		

	8.6.13.	

		

	Misère en malaise maakt inept	

	Er is gewoonweg een bepaalde grens	

	Wanneer die overtreden wordt, dan hebt	

	U maar te accepteren dat geen mens	

	Meer ruimte over heeft voor nog meer leed	

	Dan klapt de bel; dan gaat de muur omhoog	

	Dan moet men ofwel aan een leeddieet	

	Of doet men of het leed ons nooit bevloog	

	Men onderdrukt het, of men drukt het weg	

	Er past gewoonweg niet meer in het hoofd	

	Geen tijd voor nog meer crisisoverleg	

	Uiteindelijk moet alles uitgedoofd	

		

	Het is geen onbegrijpelijk concept:	

	Er zijn gevoelens die men onderschept	

		

	8.6.14.	

		

	Er zijn gevoelens die men onderschept	

	Maar eigenlijk heeft niemand daar wat aan	

	Want wie zijn zaken zeer zorgvuldig prept	

	Kan alles aan, behalve het bestaan	

	Het einde van de dag: weer terug bij af	

	Het leven is een ziekte, terminaal	

	Van babywieg tot oudemensengraf	

	Het enige dat uitmaakt is de taal	

	Waarin je het ongrijpbaar leed beschrijft	

	Want zonder taal is de herkenning zoek	

	En wie zijn leed op schrift zet, die beklijft	

	(Vandaar dit hele hoofdstuk in dit boek)	

		

	Ik erger me soms wel eens geel en groen	

	Er zijn gevoelens die er niet toe doen	

		

	8.6.M.	

		

	Er zijn gevoelens die er niet toe doen	

	Er is geweeklaag dat er wel mag zijn	

	Wie aan me trekken wil, die past de schoen	

	Bedrukte schouders houden mensen klein	

	We proosten er maar op: verdrink het leed!	

	Tragedie overkomt ons, en ik zie	

	Een rampspoed die ik nimmer meer vergeet	

	Haast de ultieme vorm van dysforie	

	Daar zitten wij, op de EHBO	

	Ik krijg het ook maar niet aan mijn verstand	

	Dat ik er niks aan doen kan, sowieso	

	Ik heb de touwtjes niet meer in de hand	

		

	Misère en malaise maakt inept	

	Er zijn gevoelens die men onderschept	


  
 
  
   
  	8.7. Er zijn gevoelens die men onderschept	


	8.7.1.	

		

	Er zijn gevoelens die men onderschept	

	Die hakken anders keihard in op men	

	Gevoelens onverkrijgbaar op recept	

	Ze komen onverwacht, zelfs als ik plan	

	Ik heb het over spijtgevoel en schuld-	

	Gevoelens die ik liever niet gehad	

	Zou hebben. Ik heb daarvoor geen geduld	

	Ik ga met die gevoelens in debat:	

	“Wat moeten jullie?” Handen in het haar	

	“Wij willen liefst dat jij jezelf weer haat”	

	“Ik weet dat ik verkeerd zat, maar, maar, maar…”	

	“Wij willen ook dat jij jezelf weer slaat”	

		

	Er zijn gevoelens waar men eerst mee voost	

	Voordat de oppervlakte ze exposet	

		

	8.7.2.	

		

	Voordat de oppervlakte ze exposet	

	Zijn leugens echt het ideale schild	

	Maar als de waarheid weer eens overdoset	

	Wordt daar naar mijn zin te zwaar aan getild	

	Veel beter dan te liegen had ik niks	

	Gezegd. Al is de leugen nog zo snel…	

	De waarheid achterhaalt 'm goed of schiks	

	Uiteindelijk ten langen leste wel	

	Nu zit ik met een reuze schuldgevoel	

	Mijn woordenwatervallenmond is lek	

	Het gaat weer eens niet echt hoe ik bedoel	

	Hield ik nou maar een keer m'n grote bek	

		

	Ik heb er met een woord over gerept	

	Het is te vaak de schuld van wie er klept	

		

	8.7.3.	

		

	Het is te vaak de schuld van wie er klept	

	Maar deze keer weet ik het echt niet meer	

	Ik word door mijn herinnering genept	

	Het doet aan al mijn schuldgevoelens zeer	

	Niet enkel heb ik het verkeerd gedaan	

	Ik ben ook nog in al mijn dronkenschap	

	Een uur of vijf à zes blackout gegaan	

	Bleek elke slok toch de verkeerde stap	

	Ze neemt me nu de dingen kwalijk die	

	Ik niet herinner, zoals luid gelul	

	Meest over een verzonnen theorie	

	Die… ach, wat zou ik. 't Was toch flauwekul	

		

	Maakt alcohol mij op m'n waardeloost?	

	Ik ben nu op mezelf het allerboost	

		

	8.7.4.	

		

	Ik ben nu op mezelf het allerboost	

	Terwijl ik nu alweer mijn glas hervul	

	Ik ben toch altijd op mijn grandioost?	

	Hoe kan ik dan verslaafd zijn aan dat spul?!	

	Ik heb het heus niet nodig, dacht ik eerst	

	Wat ging ik daarmee glashard op mijn muil	

	Ik blijk helaas vooral op mijn hardleerst	

	Ik ben een onbetekenend stuk vuil	

	Vol schaamte drink ik door. Ik vul mijn glas	

	Met dubbels, tripels, gerstewijn en RIS	

	Ik drink totdat ik kwijtraak wie ik was	

	Totdat ik zelfs in mijn gedachten slis	

		

	Ik denk, terwijl ik word geIPA'd	

	Er zijn gedachten die men graag vergeet	

		

	8.7.5.	

		

	Er zijn gedachten die men graag vergeet	

	Zoals waarom ik met haar vreemd moest gaan	

	Ik wou dat ik vergat hoe of ze heet	

	Maar al die wangedachten houden aan	

	Ik weet precies waarom ik vreemdging: het	

	Was simpel: Elly is een lekker wijf	

	En was beschikbaar. Én best goed in bed	

	Het had niet echt veel (kleren) om het lijf	

	Maar ik houd zoveel meer van mijn vriendin	

	Bij wie ik graag nog blijf, mijn leven lang	

	Ik moet het haar vertellen. Heb geen zin	

	Hoe zij gaat reageren? Ik ben bang…	

		

	De wonden die ik heb gemaakt doen zeer	

	Die ene ettert als een gore zweer	

		

	8.7.6.	

		

	Die ene ettert als een gore zweer	

	De ander is een psychologisch wrak	

	Maar nu heeft Annemieke een meneer	

	Die opgevoed is, én in een net pak	

	Gestoken op het datetoneel verscheen	

	Als zij nu maar niks fouts of dommigs zegt	

	Hem niet schopt tegen zijn kleinzerig been	

	Niet vraagt of hij zijn grenzen soms verlegt	

	Helaas begon hij over politiek	

	En stemt zij, maar natuurlijk, FvD	

	Hij was misschien wel zeer fotogeniek	

	Maar deugers, nee, daar heeft ze echt niks mee	

		

	Hij keek haar na terwijl ze verder reed	

	Het bleef helaas weer bij die eerste date	

		

	8.7.7.	

		

	Het bleef helaas weer bij die eerste date	

	Omdat ik weer over mijn ex begon	

	Natuurlijk interesseert dat haar geen reet	

	Maar het was alsof ik niet anders kon	

	Ze heeft (geheel rechtvaardig) opgemerkt	

	Ik ben nog niet aan een relatie toe	

	Ik heb de vorige echt nog niet verwerkt	

	't Is waar, maar toch: ik ben het horen moe	

	Want een relatie is niet wat ik wil	

	Dat is alleen maar wijvenperspectief	

	Ik wil gewoon een keertje weer van bil	

	Ik heb mijn vrijgezellenleven lief	

		

	Het lijkt me niet dat ik het ooit nog leer	

	Och, hield ik maar mijn grote bek een keer	

		

	8.7.8.	

		

	Och, hield ik maar mijn grote bek een keer	

	En zeker hier op de herdenkingsmis	

	Je was mijn eigen pa, mijn ouweheer	

	Het is mijn ma die nu in tranen is	

	Ik had niks moeten zeggen, maar ik zei:	

	“Ik wou dat jij ooit aardig was geweest	

	Dan had ik nu ook het idee dat jij	

	Een man was die ik miste.” En het beest	

	In mij is blij dat ik het heb gezegd	

	De mens in mij voelt daarentegen rouw	

	En ook berouw. Ik voel me toch weer slecht	

	Je laat me hier ook achter zonder jou	

		

	Het is jouw sterven niet dat mij nu raakt	

	Het zijn de fouten die ik heb gemaakt	

		

	8.7.9.	

		

	“Het zijn de fouten die ik heb gemaakt	

	De mensen die ik heb geslagen, geld	

	Dat ik ontvreemde, nachten die gebraakt	

	Zijn, al dat zinloos waardeloos geweld	

	Ik heb er spijt van, rechter, want ik zie	

	Nu in: ik was de spin niet in het web	

	Maar slechts de vlieg met arachnofobie	

	Ik toon berouw omdat ik dat ook heb	

	Ik ben een slachtoffer van het systeem	

	De maatschappij maakt mij tot wie ik ben	

	En ik weet diep van binnen: het probleem	

	Is dat ik heel geen ouderliefde ken	

		

	Ik had een hele zware kindertijd	

	Waardoor ik door het duister word geleid”	

		

	8.7.10.	

		

	Waardoor ik door het duister word geleid	

	Is wat ik in verledens heb gedaan	

	Want elke domme actie zal geheid	

	In domme consequenties overgaan	

	Nu lig ik elke nacht alleen in bed	

	Te piekeren of ik daarvoor besta	

	Ik weet: daar heb je ook niks aan, maar het	

	Gebeurt gewoon. Ik open piekerla	

	Na tobla in mijn prakkiseerbureau	

	En haal daar alle spullen uit die ik	

	Kan wegen met mijn reuzeratio	

	Dan weeg ik ze tot ik niet langer wik	

		

	Het zijn de zaken die ik heb verzaakt	

	Het zijn de kreten die ik heb geslaakt	

		

	8.7.11.	

		

	Het zijn de kreten die ik heb geslaakt	

	De keren dat ik weerloosheid liet zien	

	Waar door mijn brein spits op wordt ingehaakt:	

	“Kijk! Zie je nou?! Je bent dat kind van tien	

	Dat huilend naar zijn mama moest gerend	

	Omdat hij bang was voor die grote hond	

	Dat altijd door de stoeren werd gejend	

	Dat op het schoolplein in zijn eentje stond	

	Je bent dat kneusje, dat nooit iets bereikt	

	Omdat je zwak bent. Nooit verandert dat!”	

	Het heeft gelijk, als men het zo bekijkt	

	Het is een onverbiddelijk zwart gat	

		

	Een zwaartekracht van buitenmatigheid	

	Waardoor ik nooit van zonde ben bevrijd	

		

	8.7.12.	

		

	Waardoor ik nooit van zonde ben bevrijd	

	Is door hoe ik het internaliseer	

	Mijn hersenpan een mengelmoes van spijt	

	Berouw en schuldgevoel en valse eer	

	Ik poets het elke avond even op	

	Zodat het zondig en berouwvol blijft	

	Mijn vlekkeloze, opgeruimde kop	

	Is waar de spijt zich eindeloos door drijft	

	Waarom houd ik het allemaal zo bij?	

	En laat ik het niet los zoals het is?	

	Mezelf voor dingen straffen hoort bij mij	

	Mijn hersenpan is een gevangenis	

		

	Daar zit alweer zo'n vlek op mijn blazoen	

	Ik vloek terwijl ik mijn geheugen boen	

		

	8.7.13.	

		

	Ik vloek terwijl ik mijn geheugen boen	

	Daar komt weer een herinnering voorbij	

	Ik ben een soort geheugenkampioen	

	Mijn spijt verandert in een razernij	

	Gericht aan mij, want ik heb het gedaan	

	Ik wou het liever niet, maar deed het toch	

	Ik ben ons beider grens voorbijgegaan	

	Ik ben een hormonaal gestuurd klein joch	

	Ook was er alcohol in het vuig spel	

	Want zonder was er überhaupt geen kus	

	Dat is natuurlijk geen excuus, maar wel	

	Een factor die niet meehielp, zeg maar, dus	

		

	Een zoen was alles wat we mochten doen	

	Er zijn gevoelens kwesties van fatsoen	

		

	8.7.14.	

		

	Er zijn gevoelens kwesties van fatsoen	

	Gevoelens waar ik nu mijn spijt op bouw	

	Veel liever was ik toch de little spoon	

	Toch lag ik elke avond achter jou	

	Veel liever zat ik als de passagier	

	Toch stuurde ik de auto steevast zelf	
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	8.8.1.	

		

	Er zijn gevoelens kwesties van fatsoen	

	Een kwestie van beleefdheid, zogezegd	

	Maar soms kan iemand er geen fuck aan doen	

	Hoe goed die iemand ook is onderlegd	

	Dan voelt die iets dat nergens op zou slaan	

	Als die het niet zou voelen, maar die voelt	

	Het toch, dus moet het ergens over gaan	

	Die wordt door hun gevoelens overspoeld	

	Soms springt wat ik voel even uit de dans	

	Bedoel ik maar te zeggen. Ik doe kwaad	

	Maar voel me eenzaam en in onbalans	

	Ik wil dat je me nu maar even laat	

		

	Wat ik probeer te zeggen: heb geduld	

	Wat ik nu voel is niet mijn eigen schuld	

		

	8.8.2.	

		

	Wat ik nu voel is niet mijn eigen schuld	

	Het is een rottig samenkomen van	

	Omstandigheden. Eerst die muggenbult	

	Toen dat tentamencijfer, en die man	

	Die tegen mij begon te schreeuwen, al	

	Met al een kutdag. Nou begint het ook	

	Nog eens te ijzelen, waardoor ik val	

	't Is koud van buiten, maar van binnen kook	

	Ik. Alles zit me tegen. Dus ik voel	

	Een mengelmoes van woede en verdriet	

	't Is zo oneerlijk, deze hele boel	

	En wie ik nodig heb is er nu niet	

		

	Het burengras is ook weer veel te groen	

	Ten thousands knives; all I need is a spoon	

		

	8.8.3.	

		

	Ten thousands knives; all I need is a spoon	

	Ik voel me net Alanis Morissette	

	't Is niet ironisch, maar er zijn miljoen	

	Valide redenen om uit mijn bed	

	Te komen, maar ik mis de stimulans	

	Want als ik nu blijf liggen, zal er niks	

	Teloorgaan of ontploffen. Kleine kans	

	Dus lig ik hier maar, kwaad- of anderschiks	

	Ik mis de motivatie en de drang	

	Te variëren in de status quo	

	Het zal me snel vervelen, ben ik bang	

	Ik kijk nu ook al de vervelingshow	

		

	Gebalde vuisten zijn niet gauw gevuld	

	De hele maatschappij is maar een cult	

		

	8.8.4.	

		

	De hele maatschappij is maar een cult	

	Waarom zou ik de maatschappij dan zijn?	

	Die Postbus 51-boodschap lult	

	Maar wat. De maatschappij is fucking klein	

	En onderdeel van de elites plan	

	We hangen allen aan een zijden draad	

	Geketend aan de willekeuren van	

	De upper class, die ons verfoeit en haat	

	Maar nodig heeft om hoog te kunnen staan	

	Die houdt ons klein met wijsheid en verstand	

	Bepaalt voor ons waar of wij staan en gaan	

	En zwaait de scepter in het hele land	

		

	Ik weet dat, daar ik ooit van adel was	

	Het overkomt me: kommer kwelt me kras	

		

	8.8.5.	

		

	Het overkomt me: kommer kwelt me kras	

	Mijn laptopkeyboard mist de letter J	

	Ik heb dat fucking onding echt pas pas	

	Misschien een jaar of anderhalf (of twee)	

	Daarnaast zit ook mijn veter in de knoop	

	Ik weet niet hoe, maar krijg mijn schoen niet uit	

	Er zit een bloedvlek op mijn kussensloop	

	Er zit een glasster in mijn achterruit	

	Het lijkt wel of ik telkens treurig faal	

	Misschien zit treurig falen in mijn bloed	

	Voor mij is de pineut zijn best normaal	

	Het lijkt of iedereen mij hebben moet	

		

	Kutklotekankerkrassekommerkwel	

	Ik zit gewoon een beetje in de knel	

		

	8.8.6.	

		

	Ik zit gewoon een beetje in de knel	

	Met hoe reëel soms de realiteit	

	Is. Als ik daarop mijn kritiek aanzwel	

	Dan leidt dat steevast tot publiek verwijt	

	Maar nieuws bereikt mij socialmediaal	

	Van ruzies van BN'ers op de Twit	

	Tot juicy's op een Instagramkanaal	

	Maar ook het nieuws waar ondertoon in zit	

	Zoals XR-protesten in mijn stad	

	Die vechten omdat anders wij eraan	

	Gaan. Ik lees alles en ik merk dan dat	

	Ik niet meer lekker naar mijn bed kan gaan	

		

	Ik lees van olieramp en broeikasgas	

	Ik ben gewoon niet heel erg in mijn sas	

		

	8.8.7.	

		

	Ik ben gewoon niet heel erg in mijn sas	

	Ik vind in nul activiteiten jeu	

	Ik vind niks lekker, wat ik dan ook nas	

	Ik ben een beetje diep- en donkerbleu	

	Het is niet dat er echt iets is gebeurd	

	Dit is gewoon hoe ik me voel, helaas	

	Ik hoef ook niet te worden opgefleurd	

	Ik ben mijn ego zelf nog wel de baas	

	This too shall pass. Hoop ik. Zo niet, dan niet	

	Hiertegen helpt geen therapie of geld	

	Er is geen reden voor dit dom verdriet	

	Ik ben gewoon een beetje ongesteld	

		

	Noem mij te lang verwarmde Chocomel:	

	Ik zit gewoon niet lekker in mijn vel	

		

	8.8.8.	

		

	Ik zit gewoon niet lekker in mijn vel	

	Mijn ex ging met mijn beste vriend naar bed	

	Hij is een kankerlijer, zij een del	

	Ik ben jaloers en bitter, maar ook sad	

	Omdat ik van die beide mensen houd	

	Maar hen niet gun dat zij gelukkig zijn	

	Ze is niet vreemdgegaan; het is niet fout	

	Maar waarom doet het dan zo'n fucking pijn?!	

	Het is gewoon ellendig, allemaal	

	Mijn vrienden snappen wat ik onderga	

	Ze zijn begripvol, aardig en loyaal	

	Toch voelt het of ik hier alleen in sta	

		

	Mijn superego slaat mijn id, dat gilt	

	Het zit me dwarser dan ik had gewild	

		

	8.8.9.	

		

	Het zit me dwarser dan ik had gewild	

	Mijn maag en darmen zitten in de knoop	

	Mijn lichaam siddert, mijn bewustzijn rilt	

	Het voelt alsof ik heel mijn leven sloop	

	Maar toch: ik doe het. Iedereen gaat dood	

	En ik wil daar niet onder lijden, dus	

	Maak ik geen vrienden meer; zet ik met rood	

	Een streep door banden in een radius	

	Van kilometers rond mijn aura. Klaar	

	Met iedereen die mij verdriet doen kan	

	Ik ben voorlopig niet meer in gevaar	

	Want nu een hele teruggetrokken man	

		

	Bepaal nu zelf wel hoe mijn leven loopt	

	Verdriet wordt door omstandigheid genoopt	

		

	8.8.10.	

		

	Verdriet wordt door omstandigheid genoopt	

	En meestal blijf ik er dan stil bij staan	

	Nu heb ik beide mouwen opgestroopt	

	En deze keer doe ik er wel wat aan	

	Het blijkt vergeefs: ik voel me nog steeds kut	

	Ondanks mijn uit- en innerlijk gezwoeg	

	De alcohol die deze domper stut	

	Is ondanks dat het veel is nooit genoeg	

	De barman denkt van wel. Hij heeft het mis	

	Maar leg dat deze schaapskop maar eens uit	

	Het voelt steeds of het bijna over is	

	Dan vliegt de eerste barkruk door de ruit	

		

	Ik word door vier man naar een cel getild	

	Al mijn geluk van vroeger lijkt verspild	

		

	8.8.11.	

		

	Al mijn geluk van vroeger lijkt verspild	

	Ik had toch wel een hele mooie jeugd	

	Ik heb ook nooit een betere gewild	

	Maar ergens heeft er iets toch niet gedeugd	

	Ik ben slecht op het leven voorbereid	

	En kan de grotemensenwereld nu	

	Niet aan. Ik schiet tekort, dat is een feit	

	Als partner, vader, en individu	

	Neem ik het vader, moeder, kwalijk? Soms	

	In hun positie leek het niet zo zot	

	Maar voortplanting is zoiets fucking doms:	

	De hele mensheid gaat erdoor kapot	

		

	Vooruitgang is waarop de wereld hoopt	

	Ellende is wat mijn vooruitgang sloopt	

		

	8.8.12.	

		

	Ellende is wat mijn vooruitgang sloopt	

	Dus blijf ik schrijven, ook al voelt het laf	

	Ik hoop dat dit boek spoedig uitverkoopt	

	Want dan ben ik van mijn ellende af	

	Het is alsof ik stilsta als ik schrijf	

	Alsof ik niet met later bezig ben	

	Ik pleeg geen zelfmoord als ik schrijvend blijf	

	Ik zwelg in de ellende die ik ken	

	Zes boeken nog, de kransenkransenkrans	

	Ik weet niet wat ik als het over is	

	Met wat er overblijft moet doen. De kans	

	Is niet heel groot, waarschijnlijk gaat het mis	

		

	Ik blijf voorlopig schrijven, voel geen spoed	

	Ik schiet mezelf niet graag in eigen voet	

		

	8.8.13.	

		

	Ik schiet mezelf niet graag in eigen voet	

	Dat laat ik over aan een anderman	

	Maar als een ander het dan voor mij doet	

	Dan zorg ik dat die voet ruim bloeden kan	

	Ik meet mijn leed tot in den treure uit	

	Terwijl ik huilend naar mijn voeten kijk	

	Van buiten huil ik, maar van binnen fluit	

	Ik lachend om de zorg die ik opstrijk	

	Ik lijd wel, maar het valt te overzien	

	Men geeft me aandacht. Als ik protesteer	

	En zeg dat ik die aandacht niet verdien	

	Dan geeft men mij ervan alleen maar meer	

		

	Ik houd ervan. Ellende doet mij goed	

	Ik wil niet dat ik voor gevoelens boet	

		

	8.8.14.	

		

	Ik wil niet dat ik voor gevoelens boet	

	Dat ik moest huilen kwam toch niet door mij	

	De storm die nu door mijn emoties woedt	

	Daarvan de absolute schuld heb jij	

	Jij wou dat ik mijn ware aard liet zien	

	Jij wou dat ik een keertje eerlijk was	

	Jij wou mijn waarheid kennen, bovendien	

	Na het verdrinken komt het dempen pas	

	Ik vind het jammer dat jij het zo ziet	

	't Is een grimas die nu mijn aanschijn tooit	

	Ik word beschuldigd, maar ik was het niet	

	Het is mijn schuld niet, want dat is het nooit	

		

	De onschuld waarin ik mijn handen boen…	

	Er zijn gevoelens kwesties van fatsoen	

		

	8.8.M.	

		

	Er zijn gevoelens kwesties van fatsoen	

	Wat ik nu voel is niet mijn eigen schuld	

	Ten thousands knives; all I need is a spoon	

	De hele maatschappij is maar een cult	

	Het overkomt me: kommer kwelt me kras	

	Ik zit gewoon een beetje in de knel	

	Ik ben gewoon niet heel erg in mijn sas	

	Ik zit gewoon niet lekker in mijn vel	

	Het zit me dwarser dan ik had gewild	

	Verdriet wordt door omstandigheid genoopt	

	Al mijn geluk van vroeger lijkt verspild	

	Ellende is wat mijn vooruitgang sloopt	

		

	Ik schiet mezelf niet graag in eigen voet	

	Ik wil niet dat ik voor gevoelens boet	
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  	8.9. Ik wil niet dat ik voor gevoelens boet	


	8.9.1.	

		

	Ik wil niet dat ik voor gevoelens boet	

	Maar kennelijk zit dat me in de weg	

	Mijn therapeute kent mijn zorgen goed	

	Ze zegt: “Het is niet altijd domme pech	

	Soms doe je het er zelf een beetje om”	

	“Echt niet.” Ze kijkt me zonder meelij aan	

	Ik voel me te bekeken, klein en dom	

	Alsof zij doorheeft waarom wij bestaan	

	Maar niemand dat mij overbrengen kan	

	Omdat ik iets mis dat elk mens bezit	

	Behalve ik. Ik baal en tier ervan	

	Maar wat me in de weg zit is juist dit	

		

	Mijn ratio wordt telkens gepareerd	

	Gevoel is wat mijn voortgang steeds blokkeert	

		

	8.9.2.	

		

	Gevoel is wat mijn voortgang steeds blokkeert	

	Ik voel ook zoveel dingen tegelijk	

	Ik ben zo schielijk geëmotioneerd	

	Mijn hersenpan is zo emotierijk	

	Dat alles met elkaar in botsing komt	

	Het zit me letterlijk figuurlijk dwars	

	Het is waardoor mijn hartenklop verstomt	

	Ik ken niks anders dan dit barse stars	

	Het zit me altijd tegen, lijkt het wel	

	Ik krijg alleen maar ongein op mijn bord	

	Ik ben een sokpop in een poppenspel	

	Die langzaamaan maar afgerafeld wordt	

		

	Het komt me nader in een forse stoet	

	Ik word steeds weer door tegenslag begroet	

		

	8.9.3.	

		

	Ik word steeds weer door tegenslag begroet	

	Ik wil mijn website ietsjes opgeleukt	

	Ik weet goddomme toch wel hoe het moet!	

	Maar blijkelijk moet ik gekommaneukt	

	Tot in den treure, voor het me eens lukt	

	Ik faal in brackets, mis dan weer een slash	

	Ga onder mijn gebrekkigheid gebukt	

	Ik plaatste reeds mijn ego in de trash	

	Het is zo simpel, wat ik wil, maar weer	

	Gaat er iets mis met heel mijn logica	

	Het wil niet vlotten, wat ik ook probeer	

	Het iemand vragen komt mijn eer te na	

		

	Ik heb nog nooit zo kut geprogrammeerd	

	Met elke stap word ik weer gefrustreerd	

		

	8.9.4.	

		

	Met elke stap word ik weer gefrustreerd	

	Bij elke afslag sta ik even paf	

	Ik ben misschien verkeerd geïnstrueerd:	

	Rechtsaf, linksaf, de tweede weer rechtsaf	

	Dan bij de bank naar links – er is geen bank	

	Tenminste niet voor 't einde van de straat	

	Ik vloek, ik loop weer terug, ik baal, ik jank	

	Ik ben al zeker een halfuur te laat	

	De stad is haast een doolhof, lijkt het wel	

	En overal zijn auto's en lawaai	

	Terwijl ik weer een straatnaambordje spel	

	Bedenk ik: ik ga nooit meer naar Shanghai	

		

	Ik mis nu door dit labyrint mijn vlucht	

	Ik uit het met een vloek of met een zucht	

		

	8.9.5.	

		

	Ik uit het met een vloek of met een zucht	

	Het lijkt wel woede, maar het is verdriet	

	De stekker is verkeerd om ingeplugd	

	Geen wonder dat men zo mijn pijn niet ziet	

	“Ik ben teleurgesteld, niet boos,” zeg ik	

	Dat wordt dus afgedaan als een cliché	

	“Je doet wel boos,” krijg ik dan in mijn mik	

	Ik heb het er niet echt eenvoudig mee	

	Het is vooral de onmacht die mij grieft	

	Ik bijt, mezelf beheersend, op mijn lip	

	“Begrijp me dan, geloof me, alsjeblieft”	

	Ik bid ze, nee, ik smeek ze om begrip	

		

	Dan knalt de kurk eruit als pure nijd	

	Ik moet het toch op een manier weer kwijt	

		

	8.9.6.	

		

	Ik moet het toch op één manier weer kwijt	

	Ik weet helaas geen andere manier	

	Wanneer ik in mijn bovenarmen snijd	

	Dan doe ik dat ook niet voor mijn plezier	

	Maar Christus op een paard! wat lucht het op	

	Het is ietwat onorthodox, misschien	

	Maar zo strijk ik de kronkels in mijn kop	

	Frustratie laat zich even niet meer zien	

	Heel even ben ik zo mezelf de baas	

	Wat ik dan dus maar op de koop toe neem:	

	Dit lost problemen niet echt op, helaas	

	Het snijden vormt an sich een nieuw probleem	

		

	Ik ben me voor die valkuil zeer beducht	

	Ik schilder zelf de vuiltjes aan de lucht	

		

	8.9.7.	

		

	Ik schilder zelf de vuiltjes aan de lucht	

	Emotie overwint zo mijn verstand	

	Een fruitmand met daarin één rotte vrucht	

	Beschimmelt sneller dan een lege mand	

	Dus haal ik alle vruchten weg. Dat helpt	

	Een heel klein beetje, ook al is er één	

	Gevoel dat al het niks-zijn overstelpt	

	Frustratie slaat pisnijdig om zich heen	

	Het is de schimmel in de lege schaal	

	Die brengt mijn bui naar de verdoemenis	

	Onmogelijk te temmen, helemaal	

	Doordat de rotte vrucht onzichtbaar is	

		

	Die bijna lege mand, dat is een feit	

	Waarmee ik alle grenzen overschrijd	

		

	8.9.8.	

		

	Waarmee ik alle grenzen overschrijd	

	Is mijn sociaal gedrag op internet	

	De dingen waar ik af en toe voor pleit	

	Zijn duidelijk in strijd met onze wet	

	Ik smul van tweestrijd, teer op het conflict	

	Ik uit in een steeds valser polemiek	

	Al mijn frustratie, zodat die mij schikt	

	Het is bewust onzuivere muziek	

	Niet dissonant, maar absoluut echt vals	

	En als het even kan ook uit de maat	

	Dat smaakt me toch het beste: lang niet mals	

	Ik smul van de ellende, teer op haat	

		

	Ik heb vandaag al zoveel lui gesard	

	'k Heb haast geen haat meer over in mijn hart	

		

	8.9.9.	

		

	'k Heb haast geen haat meer over in mijn hart	

	En nauwelijks teleurstelling of wrok	

	Ook afgunst lijkt voorlopig uitgetart	

	Ik kom tot rust, ik geitenwollensok	

	Uiteindelijk komt alles tot een slot	

	Ik ben al bijna klaar met leedvermaak	

	Ik heb een eind gemaakt aan leedgenot	

	Aan schaamte had ik nauwelijks een taak	

	Alleen frustratie blijft nog overeind	

	Waardoor mijn glas halfvol blijft afgetopt	

	Het is geen pret, perfectionistisch zijnd	

	Te moeten werken met een team dat flopt	

		

	Zo raakt mijn huilend hart nooit ingedut	

	Het is gevuld met tranen zonder nut	

		

	8.9.10.	

		

	Het is gevuld met tranen zonder nut	

	Mijn leven, is waarover ik hier schrijf	

	Terwijl ik mijn zwaarmoedig hoofd wat schud	

	Omdat ik graag in mijn emoties blijf	

	Ik wil wel graag vooruit. Het lukt me niet	

	Ik heb het geprobeerd. Ik faal steeds weer	

	Ik kan niet inzien wat mijn brein doorziet	

	Het lukt me niet, hoe hard ik ook probeer	

	Het leven is een kutcomputerspel	

	Waaraan de kuttutorial ontbeert	

	Waardoor ik faal, naar ik veronderstel	

	Is dat mijn avatar verdomd slecht leert	

		

	Wat mij meer dan dat al tot slot verstart:	

	Gedeelde smart is maar gedeelde smart	

		

	8.9.11.	

		

	Gedeelde smart is maar gedeelde smart	

	Dus deel ik wat ik delen kan in twee	

	Een goed begin is zeker al een kwart	

	Maar daar haal ik geen resultaten mee	

	Ik moet, somehow, van mijn frustratie af	

	En wil die niet graag aan een ander kwijt	

	Dan delen zij mee in mijn eigenstraf	

	Ik wil niet dat er iemand door mij lijdt	

	Maar ik wil ook niet dat ik zelf lijd aan	

	Emoties waar ik zelf geen schuld aan heb	

	Ik zet een theetje met valeriaan	

	Misschien dat ik daar wel wat rust mee schep	

		

	Ik voel me opgefokt en opgejut	

	Dat het zichzelf niet oplost vind ik kut	

		

	8.9.12.	

		

	Dat het zichzelf niet oplost vind ik kut	

	Twee van mijn vrienden zijn zo gebrouilleerd	

	En ik zit daardoor droevig in de put	

	Want allebei doen ze niks echt verkeerd	

	Maar mij frustreert de ruzie mateloos	

	Ik hoor van beiden hun verhalen aan	

	En denk: waarom zijn jullie nou zo boos?	

	Je zou aan haar kant, zij aan jouwe staan	

	Als jullie eens een keertje met elkaar…	

	Maar nee, ik sta er steeds weer tussenin	

	En alles wat ze zeggen is steeds waar	

	Ze waren vroeger elkaars hartsvriendin	

		

	Het is waarschijnlijk niemands schuld, zegt men	

	Een boetevrij bestaan is wat ik plan	

		

	8.9.13.	

		

	Een boetevrij bestaan is wat ik plan	

	Frustratieloos en met gevoel van zin	

	Met elke vezel, en met ieder gen	

	Zet ik mijn lijf en leden daarvoor in	

	Ik trek me van de wereld niks meer aan	

	Als mensen kwaad en ziedend op me zijn	

	Dan accepteer ik zeker het bestaan	

	Van hun emoties, maar ik slik geen pijn	

	Van niemand en ook niemands moeder niet	

	Het spijt me, maar mijn fuck-om-gever staakt	

	Ik leef een leven zonder zulk verdriet	

	Niks is mijn schuld meer als het mij niet raakt	

		

	Ik ben pas klaar als ik geen boet' meer ken	

	Al ben ik zonder boeten zelden zen	

		

	8.9.14.	

		

	Al ben ik zonder boeten zelden zen	

	Als er geen ruzie in de wereld is	

	Ontsnapt er niks meer aan mijn schrijverspen	

	Ik leef van heisa en ontsteltenis	

	Het is vandaar dat ik het altijd zoek	

	Frustratie is mijn inspiratiebron	

	Het zat tot nu toe achter ieder boek	

	(Eens met een zeker radiostation	

	Dat mij en anderen frustreren wou	

	Door keihard liegen over zeker feit	

	En daarin zo bijzonder slagen zou	

	Dat ik er een heel boek aan heb gewijd)	

		

	Frustratie maakt mijn rauwe bonen zoet	

	Ik wil niet dat ik voor gevoelens boet	

		

	8.9.M.	

		

	Ik wil niet dat ik voor gevoelens boet	

	Gevoel is wat mijn voortgang steeds blokkeert	

	Ik word steeds weer door tegenslag begroet	

	Met elke stap word ik weer gefrustreerd	

	Ik uit het met een vloek of met een zucht	

	Ik moet het toch op één manier weer kwijt	

	Ik schilder zelf de vuiltjes aan de lucht	

	Waarmee ik alle grenzen overschrijd	

	'k Heb haast geen haat meer over in mijn hart	

	Het is gevuld met tranen zonder nut	

	Gedeelde smart is maar gedeelde smart	

	Dat het zichzelf niet oplost vind ik kut	

		

	Een boetevrij bestaan is wat ik plan	

	Al ben ik zonder boeten zelden zen	
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 	8.10. Al ben ik zonder boeten zelden zen	


	8.10.1.	

		

	Al ben ik zonder boeten zelden zen	

	Toch weet ik niet waarom ik boeten moest	

	Je bent mijn leven uitgetrokken, en	

	Je liet mij achter, eenzaam en verwoest	

	Gebroken, als een scherf die van een pot	

	Gebarsten is. Die pot is nu een urn	

	De metafoor gaat net zo goed naar God	

	Als jij, voorbij the point of no return	

	Ik kom daar ongetwijfeld zelf ook, ooit	

	Want iedereen die eindigt daar, nadien	

	Maar 'k zal je nooit meer inhalen, en nooit	

	Meer even vasthouden, en nooit meer zien	

		

	Van beterschap ontbreekt ook ieder spoor	

	Ik zou toch liever niet meer boeten, hoor	

		

	8.10.2.	

		

	Ik zou toch liever niet meer boeten, hoor	

	Maar op mijn leeftijd raak je zoveel kwijt	

	De ouderdom is als een sneltreinspoor	

	De sneltrein die daarop snelt is de tijd	

	Bij elk station stapt weer een vriend eruit	

	En ik blijf lekker zitten, eerste klas	

	Dit ticket kostte mij een flinke duit	

	Toch wou ik dat het mijn station eens was	

	Want afscheid nemen van mijn vrienden kwelt	

	Me meer dan weten dat ik sterven zal	

	Terwijl de trein voortdurend verder snelt	

	Beween ik mijn armzalige geval	

		

	Te vief en te gezond is wat ik ben	

	Ik zak met mijn gedachten in een ven	

		

	8.10.3.	

		

	Ik zak met mijn gedachten in een ven	

	Want met mijn zoon vertrok ook mijn geluk	

	De priester zegt iets als: “God has a plan”	

	Maar hoe de godvertyfushoerenfuck	

	Is kinderkanker daar een onderdeel	

	Van?! Welke God is er zo kankerwreed?!	

	Misschien dat ik mijn hemelvaart verspeel	

	Maar ik geloof niet in de God die leed	

	Als deel van het bestaan introduceert	

	En zeker niet het lijden van een kind	

	Dat mij nu afgenomen is. Verkeerd	

	Is dan die God, zijn plan en zijn bewind	

		

	Ik luister naar de priester met één oor	

	En mijn gevoelens ratelen maar door	

		

	8.10.4.	

		

	En mijn gevoelens ratelen maar door	

	En mijn emoties laten zich niet zien	

	En mijn gedachten drillen als een boor	

	Mijn lichaam is niet meer dan een machien	

	De binnenkant een roerig raderwerk	

	Naar buiten toe volslagen apathie	

	Mijn vrienden denken: zo, die houdt zich sterk	

	Mijn goede vrienden, die ik niet meer zie	

	Omdat ik niet weet wat er explodeert	

	Als ik de dam om mijn gevoel afbreek	

	Ik heb nu al zolang geapatheerd	

	En alles wat er wel uitkomt is fake	

		

	Het laatste wat ik heb gezegd is slecht	

	Wat nou als ik iets anders had gezegd?	

		

	8.10.5.	

		

	Wat nou als ik iets anders had gezegd?	

	Bemoedigender, minder depressief	

	Misschien een leugen, eerlijk en oprecht	

	In plaats van waarheid, dom en negatief	

	Had jij jezelf dan niet vannacht vergast	

	Als ik je had verteld dat ik van jou	

	Zoveel gehouden heb als van je tast	

	Het zou niet waar zijn, maar ik mis je nou	

	Er was een hoop gemaar, een hoop gemits	

	Het was niet enkel knuffels en je pik	

	We waren wel maar friends with benefits	

	Maar toch in het bijzonder friends, dacht ik	

		

	Had ik jouw lust iets minder slecht verstaan	

	Misschien was jij dan wel niet heengegaan	

		

	8.10.6.	

		

	Misschien was jij dan wel niet heengegaan	

	Als ik een keer naar jou geluisterd had	

	Je klaagde altijd wel over je baan	

	Je grijze woning in je grijze stad	

	Je vrienden en vriendinnen, je vriendin	

	Dat hobby's je verveelden, enzovoort	

	Ik dacht: jij hebt gewoon de pest erin	

	Wist ik veel dat je dacht aan eigenmoord	

	Waarom heb ik jou nooit eens opgefleurd?	

	Ik wou dat ik nog boos op je kon zijn!	

	Nu ben je weg, je hebt mijn hart verscheurd	

	Mijn broeder, waarom deed je mij zo'n pijn?	

		

	Het was een stil en heimelijk gevecht	

	Nu heb je zelf dat laatste lood gelegd	

		

	8.10.7.	

		

	Nu heb je zelf dat laatste lood gelegd	

	En het was goed zoals je dat daar deed	

	Het was een waardig afscheid, nee maar echt	

	Zoals je langs de rij van vrienden reed	

	Er sprongen tranen in mijn ogen van	

	Verdriet, maar tevens van hoe mooi het was	

	We hebben het gedaan naar jouw strikt plan	

	Dat dode ogen in hun dode kas	

	Niet hebben kunnen kijken naar dat al	

	Is spijtig, maar wie jij hier achterliet	

	Zag jouw vertrekken als een festival	

	Een potpourri van vreugde en verdriet	

		

	Maar nu ben ik niet langer in die waan	

	Mijn levensvreugde ging erachteraan	

		

	8.10.8.	

		

	Mijn levensvreugde ging erachteraan	

	Toen jij het land der levenden verliet	

	Er schijnt geen zon meer, en niet eens een maan	

	't Is donker nu men jouw licht niet meer ziet	

	De wereld is een grijzig stukje stof	

	Een bol vol grauwe zuilen van teleur	

	Ik word er grimmig van en grommend grof	

	Men ondergaat mijn huilen en gezeur	

	Omdat men weet dat ik jou innig mis	

	Maar niemand lijkt te snappen wat ik voel	

	De overheersende bekommernis	

	Waarmee ik vreugde uit het leven spoel	

		

	Er is geen blijdschap meer, en geen plezier	

	Was jij nou maar gewoon nog één keer hier	

		

	8.10.9.	

		

	Was jij nou maar gewoon nog één keer hier	

	We zouden doen alsof het doodgewoon	

	Was. Zouden drinken, eindeloos en bier	

	Maar alles was dan wel een eerbetoon	

	Aan hoe jouw leven prachtig was en kort	

	Ja, veel te fucking kort naar mijn idee	

	We zouden eten van een gouden bord	

	Een allerlaatste avondmaal voor twee	

	We zouden praten als jij bij me was	

	Ik zou vertellen wat eraan mankeert	

	En jij zou zeggen dat ik bij je pas	

	En dat je zonder mij niet goed verteert	

		

	Was jouw aanwezigheid voor geld te koop	

	Ik zou je knuffels geven, liefde, hoop	

		

	8.10.10.	

		

	Ik zou je knuffels geven, liefde, hoop	

	En complimenten, aandacht, alles om	

	Je hier te kunnen houden, maar je sloop	

	Er stiekem tussenuit. Ik vind dat stom	

	Ik snap wel waarom jij het hebt gedaan	

	Ik vind het leven ook niet heel erg fijn	

	Maar hield het mijn tot nu toe op de baan	

	Omdat ik met jou samen wilde zijn	

	We hebben het toch best wel goed gehad	

	Nu ben je dood. Voor eeuwig en voorgoed	

	Alleen jij vulde ooit het gapend gat	

	Dat ik nu in mijn eentje vullen moet	

		

	Het leven boeit me zonder jou geen zier	

	De deur naar zelfmoord staat weer op een kier	

		

	8.10.11.	

		

	De deur naar zelfmoord staat weer op een kier	

	Maar wat me tegenhoudt is mijn gezin	

	De rest boeit mij geen ene tierelier	

	Maar vrouw of kind sleurt mij het leven in	

	Hoe zij mij zullen missen als ik sterf	

	Vind ik ondraaglijker dan levendheid	

	Ze vormen tussen mij, dood en verderf	

	Een krachtig schild van sterfimmuniteit	

	De deur naar zelfmoord gaat dus weer op slot	

	Omdat ik van mijn vrouw en kindje houd	

	Maar dat betekent niet dat ik verzot	

	Ben op het leven. Dat is altijd bout	

		

	Ik waan mij in een wilde biotoop:	

	Het leven voelt alsof ik loop door stroop	

		

	8.10.12.	

		

	Het leven voelt alsof ik loop door stroop	

	Het is alweer een uur en zeventien	

	Minuten dat jij zelf dat drankje zoop	

	Ik mis je nu al. Is dat gek? Misschien	

	Ik mis je sterke handen en je lach	

	En dat je altijd van die moppen wist	

	Die uit een boekje kwamen. Dat je zag	

	Waar ik alleen nog maar naar had gegist	

	Dat jij met krullenbol en pienterheid	

	Het leven draagbaar maakte met een dis	

	Al leed je onophoudend, heel de tijd	

	Ik word haast blij van wat ik aan je mis	

		

	Rouw gooit niet eens in half mijn eten roet	

	Verlies smaakt bitter, maar memento zoet	

		

	8.10.13.	

		

	Verlies smaakt bitter, maar memento zoet	

	Er komt geen ronduit einde aan de rouw	

	Geen tastbaar eind aan ramp- en tegenspoed	

	Maar ergens sluipt wat warmte in de kou	

	En schijnt er licht door al die duisternis	

	Het wordt uiteindelijk gewoon normaal	

	Dat wie ik liefhad er niet langer is	

	Maar zonder rouw voelt alles kil en kaal	

	Ik sluit niet uit dat ik dit boek nooit sluit	

	Wil blijven rouwen tot het einde van	

	Mijn eigen leven. Van mijn therapeut	

	Mag ik gelukkig rouwen waar ik kan	

		

	Ik wil graag voelen, omdat voelen moet	

	Verdriet is bovenal een zeker goed	

		

	8.10.14.	

		

	Verdriet is bovenal een zeker goed	

	Maar ik heb er helaas geen ruimte voor	

	Mijn vaderland getrouw tot in den doet	

	Nam ik het leven van een commodore	

	't Was hij of ik. Die opperofficier	

	Heeft eerst op mij gevuurd, ik vuurde terug	

	En doodde hem, als was hij maar een dier	

	Hij heeft niet lang geleden, het ging vlug	

	Nu ben ik volgens mij een moordenaar	

	En wil ik huilen in een woeste waas	

	Mijn eigen leven is nog in gevaar	

	Dus daar heb ik geen ruimte voor, helaas	

		

	Ik denk dat ik de boete nog niet ken	

	Al ben ik zonder boeten zelden zen	

		

	8.10.M.	

		

	Al ben ik zonder boeten zelden zen	

	Ik zou toch liever niet meer boeten, hoor	

	Ik zak met mijn gedachten in een ven	

	En mijn gevoelens ratelen maar door	

	Wat nou als ik iets anders had gezegd?	

	Misschien was jij dan wel niet heengegaan	

	Nu heb je zelf dat laatste lood gelegd	

	Mijn levensvreugde ging erachteraan	

	Was jij nou maar gewoon nog één keer hier	

	Ik zou je knuffels geven, liefde, hoop	

	De deur naar zelfmoord staat weer op een kier	

	Het leven voelt alsof ik loop door stroop	

		

	Verlies smaakt bitter, maar memento zoet	

	Verdriet is bovenal een zeker goed	


  
 
  
 
  
   
    
  8.11. Verdriet is bovenal een zeker goed 
  
 
  
  
  
   
  	8.11. Verdriet is bovenal een zeker goed	


	8.11.1.	

		

	Verdriet is bovenal een zeker goed	

	De pijn die waarschuwt voor een slechte loop	

	Maar ik heb pijn nu in mijn rechtervoet	

	En het waarom daarachter staat te koop	

	Er is een zwelling, zoveel is wel klaar	

	Alleen zit die behoorlijk onderhuids	

	Hoe komt die daar? En ook: wat doet die daar?	

	Is wat erin zit echt iets ongeuits?	

	Het is een bron van vrees en ergernis	

	En bovenal pas ik niet in mijn schoen	

	Ik hoop bijna dat het een tumor is	

	Dan is er immers wél iets aan te doen	

		

	Is er iets heel kwaadaardigs aan, misschien?	

	Er is niks slechts: de MRI was clean	

		

	8.11.2.	

		

	Er is niks slechts: de MRI was clean	

	Vertelt mij opgewekt de neuroloog	

	't Is allemaal normaal, zelfs, bovendien	

	Zij kan het weten, met haar neuro-oog	

	Ik baal, want ik heb tics: ik sla mezelf	

	Vooral wanneer ik bijna slaap, of lam	

	Ben. Het doet pijn op standje tien (of elf)	

	Ik wilde weten waardoor dat dan kwam	

	Nu weet ik het nog steeds niet. Godver, shit!	

	Ik had mezelf zo graag iets naars gegund	

	Ik kan mezelf wel voor m'n kop slaan. Dit	

	Was dan ook van begin af aan het punt	

		

	Mijn hersens zijn niet waar de pijn zich hoedt	

	Waar zielenpijn zich roert is zelden bloed	

		

	8.11.3.	

		

	Waar zielenpijn zich roert is zelden bloed	

	Behalve voor wie automutileert	

	Wie voor zijn zelfverzonnen fouten boet	

	Snapt als geen ander hoe pijn motiveert	

	En jong geautomutileerd is oud	

	Geautomutidaan. De pijn is echt	

	En puur. En voelt ook echt en puur, hoe fout	

	Dan ook de psychotherapeute zegt	

	Dat het is om jezelf te straffen voor	

	Wat je gedaan hebt, wat dat dan ook is	

	“Het zelfgerecht is nooit echt eerlijk, hoor”	

	Zegt zij, waaruit blijkt: ignorance is bliss	

		

	Ik krijg de aandacht die ik niet verdien	

	De echte pijn is altijd wel te zien	

		

	8.11.4.	

		

	De échte pijn is altijd wel te zien	

	Mijn rechterbeen staat in een rare hoek	

	Mijn linkerbeen zit vast in de machien	

	Er druipen liters bloed langs heel mijn broek	

	Ik werk al jaren in de staalfabriek	

	Er is nog nooit een ongeluk gebeurd	

	Nou ja, er is een keer heel fanatiek	

	Wel een collega op de grond gepleurd	

	Maar die had beide benen nog gewoon	

	En werd niet machinaal uiteengerukt	

	Er is hier sprake van een nieuw patroon	

	Ik ben de eerste stap, en ik ben fucked	

		

	Ik kom niet echt uit boven het geluid	

	Ik schreeuw het ondanks alles toch maar uit	

		

	8.11.5.	

		

	Ik schreeuw het ondanks alles toch maar uit	

	Of ik nou opsta, liggen blijf of zit	

	Het gaat niet weg, dus waar ik nu op stuit:	

	Er is geen pijn zo vreselijk als dit	

	Hak mij me al m'n ledematen af	

	Schiet mij een kogel door het vege lijf	

	Begraaf me levend in een vloeibaar graf	

	Ik denk voorwaar niet dat ik overdrijf:	

	Er is geen pijn zo vreselijk als kramp	

	Ik zweer het, en ik sta voor wat ik zeg	

	Ik rek, ik wrijf erover en ik stamp	

	Maar wat ik ook probeer, het gaat niet weg	

		

	Al wordt dit me waarschijnlijk niet fataal	

	Ik kan het niet verdragen, allemaal	

		

	8.11.6.	

		

	Ik kan het niet verdragen, allemaal	

	Mijn lichaam is dusdanig in verval	

	Dat ik nu last heb van haast elke kwaal	

	Die bij mijn hoge leeftijd horen zal	

	Ik ben al vijfendertig, ziet u, oud	

	En wijs genoeg om te erkennen dat	

	Mijn lichaam binnenkort zeer stijf en koud	

	Zal zijn. En ja, dat weten doet je wat	

	Maar bovenal heb ik nu pijn. Het steekt	

	En brandt. Het tintelt ook nog, en het zeurt	

	Mijn hoofd barst uit. Mijn hele lichaam shaket	

	Wat is er dan toch met mijn jeugd gebeurd?!	

		

	Geef mij een pil van Drion, of een spuit	

	Als elke cel in heel mijn lichaam muit	

		

	8.11.7.	

		

	Als elke cel in heel mijn lichaam muit	

	Zorg ik dat ik daar 'n sausje over giet	

	Ik heb de waarheid 't liefste mild gekruid	

	En minder overdrijven kan ik niet	

	Al heeft de olifant geen angel, wordt	

	Een muggenbult een olifantenbult!	

	Elk beetje zielenleed wordt uitgestort	

	Elk glaasje medicijn wordt goed gevuld	

	Elk stuk verband wordt uit zichzelf gerukt	

	Ik overdrijf, maar blijf nog wel oprecht	

	Het gaat tenslotte om het eindproduct	

	En dat is dat ik voor mijn leven vecht	

		

	Ik maak van elke pijn een goed verhaal	

	Mijn broeders vinden dat maar asociaal	

		

	8.11.8.	

		

	Mijn broeders vinden dat maar asociaal	

	Dat ik de zweep mij toe-eigenen wil	

	Ik houd van het geklap. En gloeiend staal	

	Kan mij doen snerpen, luid en hoog en schril	

	Hard schreeuwend van de pijn en het genot	

	Mijn broeders willen dat ik het verdien	

	Als zij het ondergaan, gaan zij kapot	

	Omdat ze het plezier ervan niet zien	

	Ik vind een snee hetzelfde als een zoen	

	Ik open heel mijn lichaam met een mes	

	Mijn broeders weten niet meer wat te doen	

	Maar volgens mij bewijs ik hun succes	

		

	Het motto van dit fijne pijnfestijn:	

	Een krasje is geen wond; is geen ravijn	

		

	8.11.9.	

		

	Een krasje is geen wond; is geen ravijn	

	Ik ga niet dood van pijn; het gaat nog wel	

	Maar wat ik voel is hatelijk vilein	

	Er is een feestje in mijn mond. Een spel	

	Van zwellingen en hoogstwaarschijnlijk pus	

	Verstopt achter een afgebroken tand	

	Het houdt me bezig, want het zeurt, en dus	

	Ben ik de zieligste van heel het land	

	Ik denk niet dat ik hier ooit nog aan wen	

	Ik slik me rot aan paracetamol	

	Zelfmedelijden en ibuprofen	

	Ik word er gek van. Razend! Horendol!	

		

	Ik jammer erop los: verlos mij dan!	

	Verwacht van mij geen gratie of elan	

		

	8.11.10.	

		

	Verwacht van mij geen gratie of elan	

	Geen frisheid, opgewektheid, sier of stijl	

	Er woedt een oorlog in mijn hersenpan	

	Verwacht van mij gekanker en gekwijl	

	Ge-ik-wil-slapen, ge-laat-mij-met-rust	

	Mijn kop knalt als een kernbom uit elkaar	

	Ik dronk, geloof ik, gister een heel fust	

	En nu voelt elke lichaamsroering naar	

	De hamers op mijn slapen klinken luid 	

	Ik word erdoor gekommerd en gekweld	

	Haar van de hond lijkt nu de weg hieruit	

	De executie wordt zo uitgesteld	

		

	Wil ik wat minder kater bij de pijn?	

	Ik doe gewoon wat water bij de wijn!	

		

	8.11.11.	

		

	Ik doe gewoon wat water bij de wijn	

	Dat maakt het lijf weer rustig en stabiel	

	Het zal wel niet het beste middel zijn	

	Maar ik ben waterbijdewijnofiel	

	Zolang ik drink doet alles minder zeer	

	Het onderdrukt wat ik niet voelen wil	

	Ik lik de kaars omwille van de smeer	

	Naar buiten toe blijf ik voorlopig stil	

	Het is niet dat ik heel de wereld mijd	

	Of dat ik eerlijk tegen mensen jok	

	Ze hoeven niet te weten dat ik lijd	

	Ik neem nog maar een hele grote slok	

		

	Ik heb wel wijn, er zit nog in de kan	

	Ik heb wel pijn, maar niemand weet ervan	

		

	8.11.12.	

		

	Ik heb wel pijn, maar niemand weet ervan	

	Omdat er niemand anders nog bestaat	

	U ziet: ik ben de allereerste man	

	En uit de allereerste ruggengraat	

	Is nu één rib getrokken. En dat steekt	

	Want ik was juist zo blij met elke rib	

	En nu de Here God er vrouw mee kweekt	

	Denk ik: maar God, we hadden toch al kip?	

	Waarom kon God de vrouw niet scheppen met	

	Mijn sperma, of een nagel, of wat haar	

	Dat ik vrijwillig afstond. Waarom zet	

	Die vent haar niet uit leegte in elkaar?	

		

	Ik deel mijn leed niet, daar ik niemand ken	

	Ik draag, verdraag, de pijn van Superman	

		

	8.11.13.	

		

	Ik draag (verdraag) de pijn van Superman	

	Ik ben onsterfelijk, maar niet onkwets-	

	Baar. Dus wanneer ik supersonisch ren	

	Klapt ieder vliegje met een harde pets	

	Uiteen op mijn bijzonder dikke huid	

	Dat steekt, en dat gebeurt dus elke keer	

	Ik schreeuw het dan ook (supersonisch) uit	

	Want supergod, wat doet dit superzeer!	

	Mijn superzenuwstelsel werkt zo goed	

	Dat alles echt supergevoelig is	

	Er is niks zichtbaar zonder wond en bloed	

	Dus niemand zegt: “Hé, dat is supermis!”	

		

	Toch overleef ik vijand, vriend en fan	

	Een luxe waar ik waarlijk blij mee ben	

		

	8.11.14.	

		

	Een luxe waar ik waarlijk blij mee ben:	

	Ik heb een ongevoeligheid gekweekt	

	Voor scheldpartijen, pesten en gejen	

	Mijn dikke huid, die daar een stok voor steekt	

	Is al zo vaak gemarteld en getart	

	Dat nu niks psychologisch mij meer raakt	

	Helaas in tegenstelling tot de smart	

	Die een daadwerkelijke wonde maakt	

	Die wonde is een kleine speldenprik	

	Maar ik schreeuw als een heel hard schreeuwend kind	

	Het is een luttel schrammetje, maar ik	

	Kan niet vervatten wat ik ervan vind	

		

	Ik weet niet wat ik met de pijn aan moet	

	Verdriet is bovenal een zeker goed	

		

	8.11.M.	

		

	Verdriet is bovenal een zeker goed	

	Er is niks slechts: de MRI was clean	

	Waar zielenpijn zich roert is zelden bloed	

	De échte pijn is altijd wél te zien	

	Ik schreeuw het ondanks alles toch maar uit	

	Ik kan het niet verdragen, allemaal	

	Als elke cel in heel mijn lichaam muit	

	Mijn broeders vinden dat maar asociaal	

	Een krasje is geen wond; is geen ravijn	

	Verwacht van mij geen gratie of elan	

	Ik doe gewoon wat water bij de wijn	

	Ik heb wel pijn, maar niemand weet ervan	

		

	Ik draag (verdraag) de pijn van Superman	

	Een luxe waar ik waarlijk blij mee ben	
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  	8.12. Een luxe waar ik waarlijk blij mee ben	


	8.12.1.	

		

	Een luxe waar ik waarlijk blij mee ben:	

	Het privilege dat ik lijden mag	

	In welvaart en gezondheid, want ik plan	

	In overdaad te leven, elke dag	

	Hoe anders was het, was ik Afrikaan	

	Hoe zou ik met mijn innerlijk geweld	

	En strubbelingen door het leven gaan	

	Als ik gewoon moest werken voor m'n geld?	

	Ik ben voor westerse begrippen arm	

	Maar ik weet als geen ander: ik ben rijk	

	Ik ben van binnen koud, maar zit hier warm	

	Gelukkig, ongelukkig, tegelijk	

		

	Depressie is een voorrecht, en het rulet	

	Dat ik weet hoe het op de bodem voelt	

		

	8.12.2.	

		

	Dat ik weet hoe het op de bodem voelt	

	Maakt mij niet origineel en niet uniek	

	Dit land zit vol met depro's, het krioelt	

	Ervan. Ik ben deel van een hele kliek	

	Maar mij raakt de depressie wel constant	

	Ik heb niet enkel maar een winterdip	

	Het loopt soms ook behoorlijk uit de hand	

	En soms verliest de wereld heel zijn grip	

	Op mij (en vice fucking versa ook)	

	Dan ziet een ieder dat ik ben ontspoord	

	Waar vuur is, is, zegt men, gewoonlijk rook	

	Ik ben, denk ik, uitzonderlijk gestoord	

		

	Ik ben een exemplarisch specimen	

	Het zit me in mijn lijf, met ieder gen	

		

	8.12.3.	

		

	Het zit me in mijn lijf, met ieder gen	

	De somberheid die zit me in het bloed	

	Het is een deel van wie ik ben. Ik ken	

	Niet anders. Dit is wie ik wezen moet	

	Als ik niet depressief was, was ik mij	

	Ook niet, was ik niet Olax, minder cool	

	Ik ga niet voor de wereldheerschappij	

	Maar voor mijn wereld heb ik wel een doel	

	Dat doel is eerlijk sterven, niet meer zijn	

	Omdat het leven nooit iets is geweest	

	En dat bewijzen met mijn zielenpijn	

	Daarvoor geef ik met veel plezier de geest	

		

	De drek die door mijn wakend dromen woelt…	

	Ik word er in de put mee overspoeld	

		

	8.12.4.	

		

	Ik word er in de put mee overspoeld	

	Met tegenslag en tegenzin en thee	

	Die net ietwat te lang is afgekoeld	

	Het zit me godverdomme nooit eens mee	

	Soms zorgt een klein probleem voor onbegrip	

	Dat het ongrijpbaar is maakt het dan groot	

	Het is niet op te lossen in een wip	

	De laatste uitweg is, vanzelf, de dood	

	Dat voelt wat overdreven voor de leek	

	Maar die ziet dan misschien over het hoofd	

	Dat ik er heel m'n leven zo naar keek	

	En ik zo van het goede werd beroofd	

		

	De dood lost alles op, en doet dat stil	

	Het doet geen pijn, behalve als ik wil	

		

	8.12.5.	

		

	Het doet geen pijn, behalve als ik wil	

	Of moet. Het heeft wel iets dwangmatigs, denk	

	Ik, maar er zit meer achter dan een gril	

	Het is in zeek're zin een soort geschenk	

	Een kleine oplossing voor een probleem	

	Of meer een uitstel waar misschien ooit af-	

	Van komt. Het haalt het kort uit mijn systeem	

	Het is verlichting die ik mij zelf gaf	

	Al doet het pijn, ik wil het, geef me pijn	

	Ik heb de pijn tenslotte hard verdiend	

	Het voelt of ik niet boos meer hoef te zijn 	

	Een goede klap is beter dan een vriend	

		

	Zo eindig ik soms bont-en-blauwgevlekt	

	Het is meer drukkend dan het aan me trekt	

		

	8.12.6.	

		

	Het is meer drukkend dan het aan me trekt	

	Het duwt me in het donker, houdt me vast	

	En houdt de put waarin ik zit bedekt	

	“Gedempt” is wel een woord dat bij me past	

	Er komt niks uit. Ik kom er zelf niet uit	

	M'n huis niet, en m'n bed niet, en m'n hoofd	

	Al helemaal niet. Als ik iets besluit	

	Betekent dat niet dat het is beloofd	

	Ik zeg m'n afspraak makkelijk weer af	

	Gelukkig is men daar begripvol voor	

	Ik kom niet uit m'n bed, m'n huis, m'n graf	

	Ik ga er langzaamaan aan onderdoor	

		

	Het is niet op te lossen met een pil	

	Het dringt zich op, en kermt meer schraal dan schril	

		

	8.12.7.	

		

	Het dringt zich op en kermt, meer schraal dan schril	

	Het ettert in mijn hart, meer goor dan guur	

	Het vriest vast in mijn brein, meer koel dan kil	

	Het is als een soort slecht behangen muur	

	Popt één bel weg, dan popt een ander op	

	De lucht erin verdwijnt nooit helemaal	

	Dan strijk je heel voorzichtig, maar toch: pop!	

	En komt de lucht eruit, wordt het weer schraal	

	Soms zie ik wel een uitkomst voor mijn lot	

	Maar die brengt weer ellende met zich mee	

	Voor anderen, en dus voor mij. Mijn god!	

	Zelfs zelfmoord plegen is een slecht idee!	

		

	Oneindig leed, zolang de voorraad strekt	

	Het is de ommekeer van opgewekt	

		

	8.12.8.	

		

	Het is de ommekeer van opgewekt	

	Die ik gelaten heb geaccepteerd	

	Mijn leven is met sikkeneur doorspekt	

	Maar somehow voelt dat nauwelijks verkeerd	

	Ik zou wel graag gelukkig willen zijn	

	Het lijkt alleen alsof ik dat niet kan	

	Het zit er niet echt in voor mij en mijn	

	Geluk. Ik moet het doen met horen van	

	Die acceptatie vindt mijn therapeut	

	Onacceptabel, want het maakt hun werk	

	Ondoenlijk, maar dat maakt mij niet echt uit	

	Ik houd me voor mijn overtuiging sterk	

		

	Toch voer ik voor geluk een fier gevecht	

	Het kan daar prima naast bestaan. Ja, echt	

		

	8.12.9.	

		

	Het kan daar prima naast bestaan, ja echt!	

	Geluk en ongeluk gaan hand in hand	

	Geen strobreed wordt dat in de weg gelegd	

	Ik heb met één vriendin zo'n goede band	

	Dat zelfs als ik verga van ongeluk	

	Zij mij nog kan doen lachen als een kind	

	Dat maakt mij dan een beetje minder stuk	

	Omdat het voelt alsof ik word bemind	

	Maar ik bemin mezelf niet, dat blijft staan	

	En dat kan prima naast de vrolijkheid	

	Het houdt soms wel een paar minuten aan	

	Uiteindelijk verdwijnt het toch, altijd	

		

	Ik maak er nog een enkel woord aan vuil:	

	Soms ben ik dolgelukkig dat ik huil	

		

	8.12.10.	

		

	Soms ben ik dolgelukkig dat ik huil	

	Omdat ik dat heel lang niet heb gekund	

	Verdriet waar ik me meestal voor verschuil	

	Dat wordt mij dan opeens een keer gegund	

	De tranen vloeien door een open sluis	

	Het lichaamsvocht is deze keer geen bloed	

	Maar lucht toch op. Ik ben wel veilig thuis	

	Natuurlijk, niemand ziet het, niemand doet	

	Me wat, ik kan mezelf zijn, ongestoord	

	Dus huil ik tot ik ween ik tot ik jank	

	Het klopt: dat ik ontroostbaar ben, dat hoort	

	Ik lig te grienen tegen wil en dank	

		

	Wat ik voel is oneerlijk, maar oprecht	

	Ik voel me, tegenstrijdig, goed en slecht	

		

	8.12.11.	

		

	Ik voel me tegenstrijdig goed en slecht	

	't Is goed omdat ik me zo voelen moet	

	Maar slecht omdat het kwade aan me hecht	

	Ik ben een slecht mens dat het slechte doet	

	Die tegenstrijdigheid die kenmerkt mij	

	Ik ben ook heel sociaal en asociaal	

	Empathisch, psychopatisch, allebei	

	Zeer creatief en antimuzikaal	

	Je hebt in feite niks aan mij, geen biet	

	Omdat ik onbetrouwbaar ben, en hoe!	

	Ik ben niet zwart, ik ben niet wit, en niet	

	Te lui voor werken, maar wel altijd moe	

		

	Ik graaf mijn eigen val, mijn eigen kuil	

	Dom als het kuiken, wijs als moeder uil	

		

	8.12.12.	

		

	Dom als het kuiken, wijs als moeder uil	

	Draag ik mij naar Athene, af en toe	

	Daar sta ik dan, onwrikbaar als een zuil	

	Te weten dat ik er niet echt toe doe	

	Ik kan niks wat niet ook een ander kan	

	Van mensen zijn er dan misschien te veel	

	Ik pas geloof ik niet echt in het plan	

	Ik ben van het geheel geen onderdeel	

	Ik ben deel van het mensenoverschot	

	Ik voeg niets toe, ik heb geen enkel nut	

	Ik heb geen doel, geen zin, geen hoop, geen lot	

	Ik zet een God, als die bestaat, voor schut	

		

	Ik breng dit hierbij in het openbaar	

	Ik raak mij op papier met steen en schaar	

		

	8.12.13.	

		

	Ik raak mij op papier met steen en schaar	

	En deel mijn leed met een beschaafd publiek	

	Een boodschap van heb ik je moeder daar:	

	Mijn ziel is zot, mijn zaligheid is ziek	

	Wat jullie daarmee doen? Geen flauw idee!	

	Ik weet niet waarom ik het dan toch deel	

	Ik kan misschien er niet iets anders mee	

	Het voelt alsof ik jullie centen steel	

	Elk boek dat ik per ongeluk verkoop	

	De helft van jullie leest mijn woorden niet	

	Toch geeft het deel dat dat wel doet me hoop	

	Er ligt nog zo veel treurnis in 't verschiet	

		

	Wil ik erover praten? Geen bezwaar!	

	Problemen? Ja, ik heb er wel een paar!	

		

	8.12.14.	

		

	Problemen? Ja! Ik heb er wel een paar	

	Mijn therapeute zoekt het in m'n jeugd	

	Ik vind dat lastig, en een beetje raar	

	Zover ik weet was er nooit levensvreugd	

	Ook toen niet, ik was altijd depressief	

	Dat lag niet ergens aan, maar zo was dat	

	Mijn ouders hadden mij ook echt wel lief	

	Ik heb een meer dan prima jeugd gehad	

	Voor mij is "depressief" de status quo	

	Ik snap niet dat niet iedereen dat ziet	

	Ik onderbouw het met mijn ratio:	

	Het leven heeft geen zin, dus leef ik niet	

		

	Dat ik zo zijn mag is, naar ik erken	

	Een luxe waar ik waarlijk blij mee ben	

		

	8.12.M.	

		

	Een luxe waar ik waarlijk blij mee ben	

	Dat ik weet hoe het op de bodem voelt	

	Het zit me in mijn lijf, met ieder gen	

	Ik word er in de put mee overspoeld	

	Het doet geen pijn, behalve als ik wil	

	Het is meer drukkend dan het aan me trekt	

	Het dringt zich op, en kermt meer schraal dan schril	

	Het is de ommekeer van opgewekt	

	Het kan daar prima naast bestaan, ja echt!	

	Soms ben ik dolgelukkig dat ik huil	

	Ik voel me tegenstrijdig goed en slecht	

	Dom als het kuiken, wijs als moeder uil	

		

	Ik raak mij op papier met steen en schaar	

	Problemen? Ja! Ik heb er wel een paar	
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  	8.13. Problemen? Ja, ik heb er wel een paar	


	8.13.1.	

		

	Problemen? Ja… ik heb er wel een paar:	

	Ik pieker er soms fanatiek op los	

	Soms innerlijk, soms in het openbaar	

	Soms in mijn duister, somber piekerbos	

	De waanzin van de wereld ketent mij	

	Aan een stramien van groot gebrek aan raad	

	Hij is oneerlijk, en onheus onvrij	

	Ik zie wel hoe het met de wereld gaat	

	Maar kan er niks aan doen. Het sloopt mijn brein	

	Soms uren, soms wel dagen achtereen	

	Noem mij een speelbal, nee, een harlekijn	

	Van wereldleed en zorgen om mij heen	

		

	Het wereldleed is in mijn hoofd te gast	

	Zoals een nagel langs het schoolbord krast	

		

	8.13.2.	

		

	Zoals een nagel langs het schoolbord krast	

	Zo komt mijn willen helpen uit z'n schulp	

	Een Afrikaan die onvrijwillig vast	

	Roept, zonder uit te spreken, toch om hulp	

	Dus geef ik geld. Ik heb geen geld, maar toch	

	Als iedereen nou geld zou geven, zou	

	Het leven beter zijn, maar vooralsnog	

	Lijkt niemand dat te geven wat ik wou	

	Dus geef ik geld. Ik heb geen geld, maar kan	

	Nog wel wat centjes missen als ik net	

	Iets minder luxueus blijf leven dan	

	Echt arm heet, naar de letter van de wet	

		

	't Zijn dikke pillen, maar ik ben halfgaar:	

	Ik draag ze op mijn beide schouders zwaar	

		

	8.13.3.	

		

	Ik draag ze op mijn beide schouders zwaar	

	De zorgen en ellenden die ik voel	

	Terwijl ik in de diepe leemte staar	

	Maal ik om waar ik mijn verdriet op stoel	

	Het zijn problemen van de ander, die	

	Mij heden tot een zware hartenvracht	

	Zijn. Het zijn vrienden en bekenden wie	

	Ik mijn alhorend oor maar heb verpacht	

	Ik heb helaas geen eindeloos groot hart	

	Er is maar zoveel dat ik hebben kan	

	En hun zo gul met mij gedeelde smart 	

	Die zadelt mij op met de helft ervan	

		

	Ik deel het niet. Dat vind ik ongepast	

	Ik ben maar zelden anderen tot last	

		

	8.13.4.	

		

	Ik ben maar zelden anderen tot last	

	Benoem alleen de dingen die ik zie	

	Ik bén de onschuld die mijn handen wast	

	Dat zeg ik zonder greintje ironie	

	Ik neem mijn lasten en bewaar ze in	

	Een kluis die niemand anders krijgt te zien	

	Ik geef zo aan mijn draaglijkheid een spin	

	En geef mezelf er straf voor, bovendien	

	Want last opkroppen voelt alleen maar fout	

	Dat is niet echt een heel omstreden claim	

	Maar zolang ik ellende voor me houd	

	Ben ik tenminste niemand tot probleem	

		

	Er geldt in mijn hoofd een verwerkingsstop	

	Ik krop wat ik verwerken moest graag op	

		

	8.13.5.	

		

	Ik krop wat ik verwerken moest graag op	

	Of dat nou rouw is of gezichtsverlies	

	Ik wikkel al mijn kronkels tot een krop	

	Mijn moeder geeft al jaren goed advies	

	Maar ik sla dat steilorig in de wind	

	Ik wil niet weten dat er moeilijks is	

	Ik stop het weg, omdat het me niet zint	

	Of het nou eenzaamheid is of gemis	

	Zolang ik er maar nooit niet over denk	

	Is er niks waar ik niet aan denk, zo werkt	

	Het. En mijn onbewustzijn is een tank	

	Met menige vergrendeling versterkt	

		

	Het blijft verborgen, want ik walg ervan	

	Daar heeft geen mens er last van (hoop ik dan)	

		

	8.13.6.	

		

	Daar heeft geen mens er last van. Hoop ik, dan	

	Daar waar ik alles meeneem op het eind	

	De stilte van het graf? Mijn pakkie-an!	

	De put waarin het eindeloos verdwijnt	

	En tot die tijd draag ik het met me mee	

	Ellende, noodlot, pijn en treurigheid	

	Chagrijn, frustratie, hartenleed en wee	

	Het is een onvermijdelijke strijd	

	Voor wie zijn zware last niet delen wil	

	Aan zilte introspectie geen gebrek:	

	Mijn leven is bepaald geen peulenschil	

	Maar aan het eind komt alles op z'n plek	

		

	Mijn leven gaat behoorlijk op de schop	

	Ik sta hier met mijn hoofd al door de strop	

		

	8.13.7.	

		

	Ik sta hier met mijn hoofd al door de strop	

	De doodstraf heb ik nauwelijks verdiend	

	Ik vond het zelf een degelijke mop	

	De sherrif is klaarblijkend andersziend	

	Het lijkt te zijn omdat ik anders ben	

	Omdat ik soms wel eens een jurkje draag	

	Ik ben van de conventies nooit echt fan	

	Geweest, ik vind formaliteiten vaag	

	En genderrollen heb ik nooit geloofd	

	Dus danste ik, omdat ik dansen kon	

	Nu hangt de galg mij dreigend boven 't hoofd	

	Dat alles om een ripspiqué japon	

		

	Ik ben een vreemdevogelvrije man	

	Ik ben een desperado zonder plan	

		

	8.13.8.	

		

	Ik ben een desperado zonder plan	

	Ik heb een hele slechte man vermoord	

	Ik hakte hard in op zijn schedelpan	

	Nu is hij dood, en dat is hoe het hoort	

	Maar ik had dat bij wet niet mogen doen	

	Dus ben ik al een tijdje op de vlucht	

	Niet enkel voor de wet: ook mijn fatsoen	

	Zit mij nu op de hielen. Het gerucht	

	Gaat dat een moord je ziel aan stukken rijt	

	Ik draag die stukken moeizaam met me mee	

	Het was terecht. Ik maak mij geen verwijt	

	Maar heel misschien was het geen goed idee	

		

	Ik voel me kut, en ik kan nergens heen	

	Voortvluchtig, vogelvrij… en heel alleen	

		

	8.13.9.	

		

	Voortvluchtig, vogelvrij en heel alleen	

	Ga ik toch maar de confrontatie aan	

	Ik denk terug aan hoe ik een jaar of één	

	Geleê nog zwoer dat ik niet zou bestaan	

	Nu moet ik leven met dat ik gefaald	

	Heb. En dat was niet eens de eerste keer	

	Ik heb de allerhoogste prijs betaald	

	Maar ging niet dood, dus hey!, daar ben ik weer	

	Nu zit ik serieus in therapie	

	Bij iemand die herinneringen oogst	

	En tegen mij gebruikt (zo voelt het). Die	

	Weet ook: het eenzaam boompje groeit het hoogst	

		

	Ze sprokkelt oude takken van mijn ziel	

	Met het verleden altijd op mijn hiel	

		

	8.13.10.	

		

	Met het verleden altijd op mijn hiel	

	De toekomst altijd dreigend voor de boeg	

	Voel ik me onvolwassen, infantiel	

	Hoe hard ik ook voor mijn gezondheid zwoeg	

	Ik blijf van binnen toch dat kleine kind	

	Dat zich steeds achter een dik boek verstopt	

	Niet nadenkt over wat het ervan vindt	

	En alles om zich heen aan gort verkropt	

	Het boek is nu veranderd in een foon	

	Met Facebook, Twitter, porno en nog meer	

	Van dat soort lege onzin die gewoon	

	Werd. Maar ik wil gewoon gewoon niet weer	

		

	Wat ik nu schrijf verblokt zich aan mijn been	

	Elk van mijn woorden grof gegrift in steen	

		

	8.13.11.	

		

	Elk van mijn woorden grof gegrift in steen	

	Ze binden me aan wie ik ben geweest	

	Lees ik ze terug, dan vind ik ze gemeen	

	Hardvochtig en bedrukkend. Wie mij leest	

	Krijgt absoluut steeds het verkeerde beeld	

	Waarom ik dat dan zo veelvuldig schets?	

	Ik weet het niet. Ik heb me soms verveeld	

	En dan verval ik in vergeefs geklets	

	Ik ga goed om met onrecht en geweld	

	Ik ben een dikzak met een dikke huid	

	Heb ik in zoveel woorden wel gesteld	

	Vandaag draag ik het omgekeerde uit	

		

	Ik schets hier met mijn woorden dit profiel:	

	Mijn last is groot en zwaar, en ik ben schriel	

		

	8.13.12.	

		

	Mijn last is groot en zwaar, en ik ben schriel	

	Ik sjouw 'm met me mee, waar ik ook kom	

	Het maakt me onbetrouwbaar instabiel	

	Ik val een keer onaangekondigd om	

	Dat is zelfs al een paar keer zo gebeurd	

	Ik raakte toen de weg volledig kwijt	

	Omdat mijn ziel in tweeën werd gescheurd	

	Ik vrees dat dat weer voorkomt, mettertijd	

	Wellicht weer in de tram of het café	

	Of waar het leven mij dan ook in joeg	

	Die angst draag ik dus ook nog met me mee	

	Als was het allemaal nog niet genoeg	

		

	Komt punt bij paal, is het wel voor elkaar:	

	Mijn ware zorgen zijn mijn zorgen maar	

		

	8.13.13.	

		

	Mijn ware zorgen zijn mijn zorgen, maar	

	Ik wou soms dat ik ze verdwijnen kon	

	Mijn hersenpan lijkt wel een abattoir	

	Een bijna onophoudelijke bron	

	Van lijken in de kast, en er weer uit	

	Van kijken in de last, en er weer in	

	Gaan zitten wroeten met mijn therapeut	

	Die gaat mijn last te strijd als een heldin	

	Met schild en zwaard en terminologie	

	Die ik voorlopig helemaal begrijp	

	Maar waar ik ondanks al mijn fantasie	

	De fijne kneepjes nog niet echt van knijp	

		

	Mijn last is voor mijzelf onhandelbaar	

	Wat ik zelf heb bedacht is zelden waar	

		

	8.13.14.	

		

	Wat ik zelf heb bedacht is zelden waar	

	Die leugens achtervolgen mij nog steeds	

	Ik dacht dat het me helpen zou, vandaar	

	Inmiddels ken ik zelf de waarheid reeds	

	Maar nu is het te laat, en ben ik in	

	Een web van zelf gesponnen waas gestrikt	

	Ik houd acht ballen in de lucht en spin	

	Weer nieuwe leugens want ik ben getikt	

	Ik haal de raarste dingen in mijn bol	

	Er is geen mens meer die mij nog gelooft	

	Toch houd ik ondanks alles alles vol	

	Geen mens weet ook wat mij bekokt of stooft	

		

	De werkelijke wereld kijkt ernaar	

	Problemen? Ja, ik heb er wel een paar!	

		

	8.13.M.	

		

	Problemen? Ja… ik heb er wel een paar…	

	Zoals een nagel langs het schoolbord krast	

	Ik draag ze op mijn beide schouders zwaar	

	Ik ben maar zelden anderen tot last	

	Ik krop wat ik verwerken moest graag op	

	Daar heeft geen mens er last van, hoop ik dan	

	Ik sta hier met mijn hoofd al door de strop	

	Ik ben een desperado zonder plan	

	Voortvluchtig vogelvrij en heel alleen	

	Met het verleden altijd op mijn hiel	

	Elk van mijn woorden grof gegrift in steen	

	Mijn last is groot en zwaar, en ik ben schriel	

		

	Mijn ware zorgen zijn mijn zorgen, maar	

	Wat ik zelf heb bedacht is zelden waar	


  
 
  
 
  
   
    
  8.14. Wat ik zelf heb bedacht is zelden waar 
  
 
  
  
  
  
 	8.14. Wat ik zelf heb bedacht is zelden waar	


	8.14.1.	

		

	Wat ik zelf heb bedacht is zelden waar	

	Maar het vult wel de leemte in mijn hart	

	Het is nu bijna 22 jaar	

	En nog zijn wij gescheiden en apart	

	Na al die jaren mis ik je nog steeds	

	Ik houd me aan herinneringen vast	

	Een schabberig, kramakkel, kaal en sleets	

	Maar functionerend hart klopt in mijn bast	

	Ik schreef daarover een verliefd verhaal	

	Vol vreugde in ons vrolijk samenzijn	

	Het is geschreven in een vreemde taal	

	Waarin geen woord voor "missen" is of "pijn"	

		

	Er is geen eenzaamheid. Er is geen norm	

	Ik doe alsof. Het is maar voor de vorm	

		

	8.14.2.	

		

	Ik doe alsof – het is maar voor de vorm –	

	Ik mij herinner wat er is gebeurd	

	In al die jaren die ik mij enorm	

	Slecht heugen kan. Het is eruit gepleurd	

	Ik weet er niks meer van. Een jaar of tien	

	Een gapend gat in mijn herinnering	

	Ik vul ze op met wat zij heel misschien	

	Wil horen, hoop ik. Dus ik dans en zing	

	En speel en maak plezier in heel mijn jeugd	

	Ze neemt genoegen met mijn fantasie	

	Het is niet echt, maar echt is wel de vreugd	

	Het is voor mij en haar een utopie	

		

	Het is niet echt belangrijk, het zijn maar	

	De jeugdherinneringen die ik spaar	

		

	8.14.3.	

		

	De jeugdherinneringen die ik spaar	

	Zijn lang niet altijd zeker of precies	

	Zoals ik denk dat ik ze nu ervaar	

	Bestaan ze uit verlangen en verlies	

	Ze zeggen dat wie er vroeg bij is wint	

	De early bird die catcht de worm en zo	

	Ik ben meer iemand die te laat begint	

	Dat ik de worm mis is een risico	

	De early bird is mijn gedachtenis	

	De worm is wat ik nooit onthouden heb	

	Ze vormen samen hoe ik mij vergis	

	Als ik het gat in mijn geheugen schep	

		

	De vroege vogels en de vroege worm	

	Vervliegen als de wolken in een storm	

		

	8.14.4.	

		

	Vervliegen als de wolken in een storm	

	Is beter dan geen wolkje aan de lucht	

	Eén wolkje is daar nodig, voor de vorm	

	Het liefste twee, zodat de één niet zucht:	

	“De kale helderblauwe lucht is leeg	

	Waar ik ook kijk, en kaal, en helderblauw	

	De kleur van eenzaamheid, ik overweeg	

	Te regenen als dit niet stoppen zou”	

	Een lege lucht is eenzaam en alleen 	

	Maar komt er dan een tweede wolkje bij	

	Dan straalt de zon meteen op nummer één	

	Een gouden rand maakt dan zijn zilver blij	

		

	De wolken vormen zo mijn luchtkasteel	

	Het lijkt of ik met mijn gedachten speel	

		

	8.14.5.	

		

	Het lijkt of ik met mijn gedachten speel	

	Omdat die van een ander er nooit zijn	

	Terwijl de brokken groeien in mijn keel	

	Speel ik met mijn gedachtenspeelgoedtrein	

	Ik ben bepaald niet eenzaam in mijn droom	

	Ik heb voor al mijn vrienden nauw'lijks tijd	

	De eenzaamheid is enkel een symptoom	

	Van vastgebonden zijn aan werk'lijkheid	

	Er is in mijn hoofd heel geen plek voor pijn	

	De wereld echter heeft een ander plan	

	Het voelt dus beter om alleen te zijn	

	Als ik van mijn gezelschap dromen kan	

		

	Geen flauw idee waarop dat is gestoeld	

	Ik weet niet goed hoe of het is bedoeld	

		

	8.14.6.	

		

	Ik weet niet goed hoe of het is bedoeld	

	Maar sinds corona over is, ben ik	

	Qua wat sociaal moest zijn wel uitgejoeld	

	Men wil steeds dingen doen die ik vertik	

	Zoals elkaar ontmoeten in een park	

	Of met een groep van twintig op café	

	Verjaardagen van Linda, Peter, Mark	

	Mariska, Henk, Andrea en René	

	En niemand wil die onzin meer online	

	Terwijl dat zoveel rustiger zou zijn	

	Het is een wirwar van gewine-and-dine	

	En ik houd mijn gewirwar liever klein	

		

	Uit ik emoties dan slechts virtueel?	

	Is mijn amygdala disfunctioneel?	

		

	8.14.7.	

		

	Is mijn amygdala disfunctioneel?	

	De MRI sloot dat in elk geval	

	Niet uit. Ik weet er eerlijk waar niet veel	

	Van, maar er klinkt nooit eens bazuingeschal	

	Wanneer ik iets socialigs onderneem	

	Er is nooit echt, zoals dat heet, een "klik"	

	Ik ben nooit onderdeel van een systeem	

	Ik start een kwart van wat ik zeg met "ik"	

	Er luistert ook nooit iemand als ik praat	

	Autistisch ben ik, testte men, niet echt	

	Misschien ben ik dan wel een psychopaat	

	Of socio-. Maakt dat mij als mens dan slecht?	

		

	Ik word door nul emoties overspoeld	

	Ik kan je niet vertellen hoe het voelt	

		

	8.14.8.	

		

	Ik kan je niet vertellen hoe het voelt	

	Omdat jij niet meer praten wil met mij	

	Want onze vriendschap is zo ver bekoeld	

	Door onze kijken op de maatschappij	

	Jij stemde FvD en antivax	

	Ik op gezond verstand en nazihaat	

	En ondanks dat ik jou een achterbaks	

	Stuk vreten vind, daar jij mij achterlaat	

	Mis ik je wel. Ik mis je elke dag	

	Al vind ik je wel irritant, mis ik	

	Je onaanstekelijke schaterlach	

	Alsook je lieve hersenloze blik	

		

	Het was een uitzichtloos maar fijn verbond	

	Hoe het mocht zijn toen jij hier nog bestond	

		

	8.14.9.	

		

	Hoe het mocht zijn toen jij hier nog bestond…	

	Het was een weergaloos bijzonder feest	

	Dat ik met elke dag steeds fijner vond	

	Maar nu is het, voorlopig, mooi geweest	

	De leegte die je achterlaat is groot	

	Het is een gapend gat dat nooit gevuld	

	Kan worden. Ook al ben je nog niet dood	

	Voor wachten op je terugkomst mist geduld	

	Ik kom natuurlijk heus wel op bezoek	

	Maar dat doet wat ik mis niet plots teniet	

	De wind waait niet meer uit dezelfde hoek	

	Ik zie jou niet meer zoals jij mij ziet	

		

	't Is lastig als je vriend gevangenist	

	Ik mis je, en ik mis wat ik nog wist	

		

	8.14.10.	

		

	Ik mis je, en ik mis wat ik nog wist	

	Toen ik dat al nog niet vergeten was	

	Het leven heeft je uit mijn greep gegrist	

	De dood zette daarna zijn schreden ras	

	Ik wou dat ik onthouden kon wat wij	

	Zoal in ons tezamen meegemaakt	

	En fijn gevonden hadden, maar waar jij	

	Voorgoed verdwenen bent, heb ik verzaakt	

	Goed vast te leggen wat de waarde van	

	Onthouden wat het waard is is, en nu	

	Ben jij dus overleden, en nu kan	

	Ik slechts nog dromen van een déjà vu	

		

	Memento's liggen zielloos in mijn mond	

	De leemte is wat mij alreeds verslond	

		

	8.14.11.	

		

	De leemte is wat mij alreeds verslond	

	Ik ben al twintig jaar een holle schil	

	Ik eet en drink misschien mijn buikje rond	

	En doe wie, wat, wanneer en hoe ik wil	

	Ik ben niet ongelukkig en niet boos	

	Maar diep van binnen ben ik niks, een ding	

	Zin-, doel-, ziel-, richting- en emotieloos	

	Depressie, droefenis, teleurstelling	

	Er is zo veel wat ik nog niet vergeet	

	Ik was zover ik weet geen moeilijk kind	

	Maar zelfs toen wist ik al wat ik nu weet:	

	Er is niks wat mij aan het leven bindt	

		

	Ik klim dan liever zelf vast in de kist	

	Ik voel me willens naast de pot gepist	

		

	8.14.12.	

		

	Ik voel me willens naast de pot gepist	

	(En wetens ook wel, maar dat maakt niet uit)	

	De hoop lijkt uit mijn hart te zijn gegrist	

	Ik denk dat God zijn gramschap heeft gespuid	

	Ik weet niet waaraan ik dit heb verdiend	

	Toch moet er wel een God zijn die mij haat	

	Ik heb in jaren niet zoveel gegriend	

	Er is een tranenzee waardoor ik waad	

	Waarvoor ik, als er geen God is, zelf kies	

	Natuurlijk is er nu geen vriend die ik	

	Vertrouwen kan met mijn gevoeld verlies	

	Vernauwend stokt het in mijn keel: ik stik	

		

	Een beter leven is waarop ik wacht	

	Wat men tekortkomt is waar men naar smacht	

		

	8.14.13.	

		

	Wat men tekortkomt is waar men naar smacht	

	Ik word omringd door mensen in de kroeg	

	Ik heb mijn vrienden altijd hooggeacht	

	Maar zelden waren het er ooit genoeg	

	Om mij te doen geloven in geluk	

	Ik schep toch graag en vaak op over mijn	

	Gigantische sociale voetafdruk	

	Maar voor het willen leven is die klein	

	Ze lachen nu wanneer ik moppen tap	

	Ik ga ze wel verlaten, binnenkort	

	Mijn sterven wordt mijn allerbeste grap	

	Ik hoop dus dat er veel gelachen wordt	

		

	Het beste lacht wie er het laatste lacht	

	(Een mantra die ik zelf niet heb bedacht)	

		

	8.14.14.	

		

	Een mantra die ik zelf niet heb bedacht:	

	Geld staat niet in de weg van het geluk	

	Geld geeft bepaald geen absolute macht	

	Tekort aan geld maakt elk geluk wel stuk	

	Dus leen ik dan maar wat ik lenen mag	

	Speel ik hoogwater ook al is het eb	

	Betaal voor mijn exorbitant gedrag	

	Een passelijk bedrag – dat ik niet heb	

	Mevrouw Fortuna trekt haar grote beurs	

	Ze heeft al mijn geneugten opgeteld	

	Ze glimlacht zoet naar al mijn crediteurs	

	Daar staat ze met een beetje wisselgeld	

		

	Ik wuif het weg met een klein handgebaar	

	Wat ik zelf heb bedacht is zelden waar	

		

	8.14.M.	

		

	Wat ik zelf heb bedacht is zelden waar	

	Ik doe alsof. Het is maar voor de vorm	

	De jeugdherinneringen die ik spaar	

	Vervliegen als de wolken in een storm	

	Het lijkt of ik met mijn gedachten speel	

	Ik weet niet goed hoe of het is bedoeld	

	Is mijn amygdala disfunctioneel?	

	Ik kan je niet vertellen hoe het voelt	

	Hoe het mocht zijn toen jij hier nog bestond	

	Ik mis je, en ik mis wat ik nog wist	

	De leemte is wat mij alreeds verslond	

	Ik voel me willens naast de pot gepist	

		

	Wat men tekortkomt is waar men naar smacht	

	Een mantra die ik zelf niet heb bedacht	
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  	8.G.	

		

	Een mantra die ik zelf niet heb bedacht	

	Hij kan onmogelijk de mijne zijn	

	Verrassingen die ik niet had verwacht	

	Ze blijken voor de gulle gever fijn	

	Er zijn gevoelens waar je niks aan hebt	

	Er zijn gevoelens die er niet toe doen	

	Er zijn gevoelens die men onderschept	

	Er zijn gevoelens kwesties van fatsoen	

	Ik wil niet dat ik voor gevoelens boet	

	Al ben ik zonder boeten zelden zen	

	Verdriet is bovenal een zeker goed	

	Een luxe waar ik waarlijk blij mee ben	

		

	Problemen? Ja, 